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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde, ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılarak yönetilmesinde; 


1. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, Il. orduda onlu sistemin uygulanması, Ili. sosyal devlet anlayışının benimsenmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yainız | B) Yainız |i G) i veli 


D) li ve Hİ E)i, il ve il 


Il. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin önderliğinde kurulan “Doğu Bloku”nun dağılmasında; 


I. Helsinki Nihai Senedi'nin Doğu Bloku ülkeleri tarafından kabul edilmesi, 


Il. SSCB lideri Gorbaçov'un glasnost ve perestroyka i 


politikalarını izlemesi, 
IN. ABD'nin öncülüğünde NATO kuvvetlerinin Kuveyt'i işgal eden Irak'a saldırması 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız li GC) | vel 


D) Ii velli E) il vellli 


TARİH 


Osmanlı Devleti'nde; 


1. tımar, 

li. iltizam, 
III. devşirme, 
IV. pençik 


sistemlerinden hangileri askeri amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? 


Ajiveli B) ii velili GC) Ili ve İV 
D) lili ve V E) Iİ, Ni ve V 
I. Boğazlar 
Ii. Kapitülasyonlar 
IN. Azınlıklar 


Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki sorunlarından hangileri uluslararası konferanslarda görüşülmüştür? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) Il ve til E)i,H veli 


LYS DENEME SETİ 


Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin uygulanmadığı ve vergi gelirlerinin doğrudan hazineye aktarıldığı merkeze uzak eyaletlere saliyaneli eyaletler denir. 


Buna göre, saliyaneli eyaletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
C) Cezayir 


A) Mısır B) Tunus 


D) Bağdat E) Konya 


il. Mehmet, Anadolu'da Türk birliğini büyük ölçüde sağladığı gibi Balkanlarda Osmanlı otoritesini daha da güçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur. 


II. Mehmet'in; 


I. Erdel, Macaristan ve Mora'ya akınlar düzenleme, li. Eflak ve Bosna'da egemenlik kurma, ii. Pontus Rum Devleti'ne son verme 


girişimlerinden hangilerinin bu amaca yönelik olduğu savunulabilir? 


GC) Yalnız Il 


A) Yalnız | B) Yalnız İl 


D)iveli E) il ve lil 


Orta Asya'da İslamiyet'in yayılması Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Yarı göçebe yaşam tarzına sahip olunması B) Ulusal kültüre sahip çıkılması 

C) Farklı inanç ve düşüncelere açık olunması D) Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması E) Bağımsızlığın korunmasına önem verilmesi 


10. 


18. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını ele geçirmek amacıyla oluşturulan Avusturya-Rusya ittifakı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bozulmuştur? 


A) Küçük Kaynarca Antlaşması 
B) Yaş Antlaşması 

C) Ziştovi Antlaşması 

D) Pasarofça Antlaşması 

E) İstanbul Antlaşması 


Birleşmiş Milletler yayınladığı bir deklerasyonla “Politik sebeplerle yapılan, toplumun tamamında veya bir bölümünde korku ortamı yaratacak cezai eylemler; siyasi, felsefi, ideolojik, etnik, ırksal, dini veya herhangi bir gerekçe ile haklı gösterilemez.” kararını ilan etmiştir. 


Bu kararla Birleşmiş Milletlerin aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı savunulabilir? 


A) Ekonomik krize 

B) Terörizme 

C) Filistin Meselesi'ne 
D) Nanoteknolojiye 
E) Kıbrıs'ın statüsüne 


Oğuz Kağan Destanı'nda kahramanlıkları anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Satuk Buğra Han 
B) Teoman 

C) Attila 

D) Bumin Kağan 

E) Mete Han 


TARİH 
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11. 
* - sini yitirmesinde; 


12. 


13. 


“Osmanlı Devleti'nde Osmanlıcılık anlayışının etki- 


1. Kırım, li. Balkan, 
Ili. Trablusgarp 


savaşlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız nl 


D) i veli E) i veli 


Osmanlı Devleti'nde adalet işlerinden sorumlu görevliler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? i 


A) Şeyhülislam (o— Nişancı 
B) Kazasker — Kadı 

C) Müderris — Subaşı 
D) Reisülküttap oO— Kazasker 
E) Nişancı — Kazasker 


Dünyadaki toplam su miktarının 96 97,5'i tuzlu su, 9 
2,5'i tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Son yüzyılda dünya nüfusu üç kat artarken, su kaynakları üzerinde-Ki talep ise yedi kat artmıştır. 


Bu durumun; 


i. devletler arasında su paylaşımı sorunlarının ortaya çıkması, li. uluslararası askeri ittifakların kurulmaya başlanması, Ili. çevreci politikaların uygulanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız ill 


D) Ii veli E) il vellil 


14. 


15. 


16. 


Aşağıdakilerden hangisi “gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturulmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi” üzerine hazırlanmış olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin temel stratejileri arasında yoktur? 


A) Bölgede ilköğretimin yaygınlaştırılması 

B) Çevrenin korunması 

C) Alt yapının geliştirilmesi 

D) Mekansal planlamanın yapılması 

E) Kalkınmada adalet ve katılımcılığın sağlanması 


Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfından yetişen devlet görevlileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Şeyhülislam 


B) Kadı C) Müderris 


D) Kaptan-ı Derya E) Kazasker 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulanan Dirlik sisteminin özelliklerinden biri değildir? 


A) Gelirlerinin devlet memurları ve askerlere maaş olarak verilmesi 

B) Kapıkulu ocaklarının asker ihtiyacını karşılama amacıyla uygulanması 

G) Vergilerin yerinde kullanılması amacına yönelik olması * 

D) Gelirlerine göre has, zeamet ve tımar şeklinde bölümlere ayrılması 

E) Mülkiyetinin devlete ait olması 


TARİH 
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17. 


18. 


11. Mahmut döneminde yeniliklerin önündeki en önemli engel olarak görülen — kaldırılmış, yerine Avrupa tarzında — ordusu kurulmuştur. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Yeniçeri Ocağı - Asakir-i Mansure-i Muhammediye B) Sekban-ı Cedit - Yaya ve Müsellem 

C) Yeniçeri Ocağı - Nizam-ı Cedit 

D) Tımarlı Sipahiler - Hareket 

E) Acemi Oğlanlar Ocağı - Sekban-ı Cedit 


Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han 920 yılında İslamiyet'i resmi din olarak kabul etti ve Abdülkerim adını aldı. Bu gelişmeden sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayıldı. Karahanlı hükümdarları, Abbasi halifesi tarafından hükümdar olarak tanınma uygulamasını benimsediler. Gaznelilerle ittifak kurarak Sarnanoğulları Devleti'ni yıkan Karahanlılar zaman zaman Gazneliler ile de çatışmışlardır. Hanedan içinde çıkan anlaşmazlıklar neticesinde Karahanlılar Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. N 
Bu olaylara göre, Türk İslam devletleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? 


A) Teokratik devlet anlayışını benimsemişlerdir. 

B) Abbasilerin hakimiyeti altına girmişlerdir. 

G) Eski Türk veraset anlayışını devam ettirmişlerdir. 
D) Aralarında askeri nitelikte ittifaklar kurmuşlardır. 
E) Orta Asya'da Türk birliğini sağlayamamışlardır. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Alman İmparatoru Şarlken'e esir düşen Fransa Kralı Fransuva'nın Kanuni'den yardım istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? 


A) Almanya Seferi'nin yapılmasına 

B) Viyana'nın kuşatılmasına 

C) Belgrad'ın alınmasına 

D) Mohaç Savaşı'yla Macaristan'ın ele geçirilmesine E) Preveze Deniz Savaşı'nın yapılmasına 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerin kullandığı alfabelerden birisidir? 


A) Soğd B) Arap C) Kiril 


D) Fenike E) İbrani 


Devşirme sisteminin uygulanması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? 

A) Teokratik yönetimi benimsemesi 

B) Stratejik topraklara sahip olması 

GC) Çok uluslu olması 

D) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması 

E) Sosyal devlet anlayışını uygulaması 


i 


Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türklerde aynı hanedan tarafından birden fazla devletin kurulmasında etkili olan nedenlerden biri değildir? 


A) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının olması B) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması 
6) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi 

D) Yönetimde ikili devlet anlayışının uygulanması 

E) Kut anlayışının geçerli olması 


TARİH 
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23. Karahanlılar'ın; 


24. 


25. 


i. Türk alfabesiyle yazılmış eserler oluşturmaları, li. ülkeyi doğu ve batı diye iki idari bölgeye ayırarak yönetmeleri, 
IN. İslamiyet'i kabul etmeleri 


özelliklerinden hangileri, Karahanlıları kendilerinden önceki Türk devletlerinden ayırır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


D) | ve Ili E) Lil vellil 


Il. Niyabet-i Saltanat (Sultanın başkentte olmadığı Divanı zamanlarda devlet işlerini yürütürdü. 

Iİ Divan-ı İnşa Devletin iç ve dış yazışmalalarını yapardı. 

ili. Pervanecilik Arazi defterlerindeki dirliklerle ilgili Büyük Divan'da alınan kararları düzenlerdi. 

IV. Divan-ı Arz Ordu ve savunmayla ilgili işlere bakardı. 

V. Divan-ı İşraf Yüksek mahkeme görevini 

yürütürdü. 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Büyük Divan'a bağlı olarak çalışan yukarıdaki alt divanlardan hangisinin görevi karşısında yanlış olarak verilmiştir? 


A)I. B) li. GC) Il. DJ) IV. E) V. 


Timur'un yaptığı saldırılar sonucunda Altınorda Devleti'nin parçalanması aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? 


A) Osmanlı Devleti'nin Batı seferlerine öncelik vermesi B) Rusların güneye inmesi 

C) Orta Asya'nın Türk hakimiyetinden çıkması 

D) Doğu Avrupa'nın Türk hakimiyetine girmesi 

E) Babürşahlar Devleti'nin kurulması 


26. Osmanlı Devleti'nde fethedilen toprakların miri 


arazi statüsüne alınarak büyük bir kısmının dirlik olarak ayrılması aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? 


A) Sınıf ayrımına son vermeye 
B) Askeri giderleri karşılamaya 
GC) Özel mülkiyeti özendirmeye 
D) Vakıf giderlerini karşılamaya 
E) Yeni yönetim birimleri oluşturmaya 


27. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- 


28. 


gisi doğrudur? 


A) Ayn-ı Calut Savaşı'nı kazanarak Moğol ilerleyişini durduran Türk devleti Harzemşahlardır. 

B) 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu Bilge Kağan'dır. 

C) Hazarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. 

D) II. Kılıçarslan Miryokefalon Savaşı'nı Haçlı ordusu- na karşı kazanmıştır. 

E) Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları'dır. 


Avrupalılar, Coğrafi Keşifler sonucunda keşfettikleri yerlerde sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 


Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinde verilen alanda daha çok değişime neden olduğu söylenebilir? 
A) Hukuki 


B) Kültürel G) Dinsel 


D) Sanatsal E) Ekonomik 


TARİH 
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»9. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da başlayan Moğol baskısı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sona ermiştir? 


A) Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla 

B) İlhanlı Devleti'nin yıkılmasıyla 

C) Haçlı Seferlerinin başlamasıyla 

D) Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla E) Timur'un Anadolu'ya egemen olmasıyla 


30. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ge- 


lirlerin giderleri karşılayamadığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Müsadere usulünün kaldırılması 

B) Halka yeni hakların verilmesi 

C) Kapitülasyonların yaygınlaştırılması 

D) Avarız vergisinin sürekli hale getirilmesi E) Herkesten gelirine göre vergi alınması 


31. Girit'in Yunanistan'a katılmasında; 


1. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Osmanlı Devleti'nde yönetim boşluğunun yaşanması, ii. Balkan Savaşlarının kaybedilmesi, yi. İkinci Abdülhamit'in meclisin kararıyla tahttan indi- 


rilmesi gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur? 


B) Yalnız Il C) Ivelli 


A) Yalnız | 


D) Ive ill E) il ve hil 


32. 


33. 


34. 


Aşağıdakilerden hangisi Karluklular ile ilgili doğru bir bilgidir? 


A) Kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır. 

B) Avrupa'da devlet kuran Türk boylarından biridir. 

C) Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Abbasileri desteklemişlerdir. 

D) Parayı kullanan ilk Türk boyudur. 

E) Çin'in etkisiyle Maniheizm'i benimsemişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama dönemine girmesinin nedenlerinden biri değildir? 


A) Doğal sınırlara ulaşılması 

B) Devşirme sisteminin bozulması 

C) Yeni ticaret yollarının bulunması 
D) Ulusçu isyanların yaygınlaşması 
E) Coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi 


12 Eylül 1980'de askeri müdahaleyle başlayan ve 
24 Kasım 1983'e kadar devam eden dönem, Türk siyasi tarihine “12 Eylül Dönemi” olarak geçmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde görülen gelişmelerden biri değildir? 


A) 1961 Anayasası'nın yürürlükten kaldırılması 

B) Parlamentonun ve siyasi partilerin kapatılması 

G) Demokratik sürecin kesintiye uğraması 

D) Türkiye'nin Yunanistan'ın NATO'ya üyelik vetosunu kaldırması 

E) Anayasa Mahkemesi'nin kurulması 
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36. 


i. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı li. Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı 
Il. Yumurtalık-Kerkük Petrol Boru Hattı 


Yukarıdaki enerji nakil hatlarından hangileri Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye topraklarından geçmektedir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız lll 


D) il ve lll E) ili ve ill 


1. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti; Suriye, Irak, Filistin ve Arap Yarımadası'ndan çekilmiştir. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Ortadoğu topraklarında mandater yönetimlerin kurulmasına 


B) ABD'nin Ortadoğu topraklarına egemen olmasına - - 


C) Ortadoğu'da büyük Arap krallığının kurulmasına 

D) SSCB'nin Orta Asya'da yayılmacı politikalar izlemesine 

E) Gizli antlaşmaların geçersiz hale gelmesine 


37. 


38. 


i. Batı müzik ve sanat anlayışının halk arasında yayılması 
Il. Ekonomide devletçi politikalara daha çok önem verilmesi il. Çok partili yaşama geçilmesi” 


Yukarıdakilerden hangileri Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de görülen gelişmeler arasındadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) | ve İli E) |, Il ve ill 


li. Dünya Savaşı sonrasında; 


Ii. Nürnberg, 
Il. Tokyo, 

Ili. Washington, iW. Lahey 


mahkemelerinden hangilerinde savaş suçluları yargılanmıştır? 
A) Ii veli 


B) ii vellil C) lil ve IV 


D) ill vellli E) Il, ili ve IV 
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39. 


40. 


41. 


I. Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanması Il. ABD Başkanı Nixon'un 1972'de Çin'i ziyaret etmesi IN. Türkiye'nin NATO'ya üye olması 


Yukarıdakilerden hangileri yumuşama döneminde görülen siyasi gelişmeler arasındadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) iveli 


D) i veli E) il ve İli 


Türk-Yunan ilişkilerinde ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasındaki büyük katkılarından dolayı Atatürk'ü 12 Ocak 1934'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren devlet lideri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mussolini 
B) Stalin 

C) Venizelos 
D) Franco 
E) Ghurchili 


Baas; Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere verilen isimdir. 


Buna göre, Baasçılığın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Arap toplumu arasında laikliği yaymak 

B) Arap ülkelerinin liberal ekonomiye geçişini sağlamak 

G) Toprak mülkiyetini kamu yararına sınırlandırmak 

D) Madenleri ve doğal kaynakları millileştirmek 

E) İşçilerin işletmelerin yönetimine katılmasını sağlamak 


42. 


43. 


44. 


Aşağıdakilerden hangisi Arap - İsrail Savaşlarının nedenlerinden biri değildir? 


A) Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulması i 

B) İsrail'in Filistinlileri zorla topraklarından çıkarması 

C) Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi 

D) Mısır'ın Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması 

E) Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi 


Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen Kyoto Protokolü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 


A) Genetiği değiştirilmiş ürünler 
B) Küresel ısınma 

C) Sanayileşme 

D) İşsizlik 

E) Yetersiz beslenme 


Tito önderliğinde Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya cumhuriyetlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Yugoslavya'da “egemen ulus” anlayışı engellenmiştir. 


Buna göre, Yugoslavya'da; 


I. federal, 
Il. üniter, lil. sosyal 


devlet anlayışlarından hangilerinin benimsendiği savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) iveli E) il ve ili 
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SOSYAL 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine geçilmesi; 


Il. padişahın otoritesini halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisle sınırlandırmak, li. ülke bütünlüğünü korumak, li. ekonomik bağımsızlığı engelleyen uygulamalara son vermek 


amaçlarından hangilerine yöneliktir? 


A) Yalnız | B) iveli C)ivelli 


D) il ve ill Ey iLli veli 


Osmanlı Devleti, Kanuni döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonları 1. Mahmut döneminde, siyasi çıkarlarından dolayı sürekli hale getirmiştir. 


18. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki gelişmeler- 


den hangisinin bu durumun Osmanlı Devleti için ekonomik soruna dönüşmesine neden olduğu savunulabilir? 


A) Sanayi İnkılabı'nın yaşanması 

B) Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurması 

G) Fransa'nın Amerika'daki sömürgelerini İngiltere'ye bırakması 

D) Fransa'da ihtilal çıkması 

E) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi 


BİL 
TARİH TESTİ 


IMLER SINAVI 


I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin yanında yer alanı yerel Arap liderlere bağımsızlık vaadi üzerine Hicaz Emiri Şerif Hüseyin kendini “Arap Ülkeleri Kralı” ilan etmiş, ancak İngilizler onu sadece “Hicaz Kralı” olarak tanımıştır. 


İngiltere'nin bu tutumunun; 


I. Orta Doğu'da tek güç olma, 
Il. Osmanlı topraklarını parçalama, 
IN. demokratik yönetimlerin kurulmasını sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız İli 


D) ivelil E)I,livelil 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması 

B) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması 

C) Doğu - Batı olmak üzere ikili yönetim sisteminin uygulanması 

D) Çinlilerin İpek Yolu'na tamamen egemen olmak istemesi 

E) Komşu devletlerin ülkede yaşayan boylar arasında kışkırtıcı propaganda yapması 
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Türkiye Selçukluları 1. Kılıçarslan döneminde, başkent İznik dahil olmak üzere Eskişehir - Antalya hattının batısını aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda kaybetmiştir? 


A) Birinci Haçlı Seferi'nin 

B) Miryokefalon Savaşı'nın 

G) Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının D) Moğolların Anadolu'yu istila etmesinin 

E) Türk beyliklerinin kurulmasının 


Avrupa Birliği 1993 yılındaki Maastricht Antlaşması'nda “Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranı, en düşük yıllık enflasyona sahip üç üye devletin enflasyon ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilir.” kriterini getirmiştir. 


Avrupa Birliği'nin bu kararının; 


1. birlik içinde ekonomik istikrarı koruma, 
11. üye ülkeler arasında planlı ekonomiyi yaygınlaştırma , 
II. ülkelerin gelişmişlik düzeyini birbirine yakınlaştırma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


19. yüzyılda Türk aydınları arasında Osmanlıcılık akımının yaygınlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Padişahların yetkilerinin sınırlandırılmak istenmesi 

B) Devşirme sisteminin kaldırılması 

C) Azınlıkların inanç özgürlüğüne sahip olmasi 

D) Ülkedeki çeşitli etnik gruplar arasında ayrılıkçı fikirlerin yayılması , 

E) Dinin hukuk üzerindeki etkisinin azaltılmaya çalışılması 


Osmanlı Devleti'nin 1683 yılında Viyana'yı kuşatması- na tepki gösteren Fransa, Avusturya'ya askeri yardımda bulunmasına rağmen, Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan “Kutsal İttifak”a katılmamıştır. 


Fransa'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 


A) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak istememesiyle 

B) Osmanlı Devleti'nden elde ettiği ticari ayrıcalıkları sürdürmek istemesiyle 

C) Hristiyanlar arasında mezhep çatışmalarının başlamasıyla 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız il D) Hristiyan birliğinin oluşturulmasına karşı olmasıyla E) Orta Avrupa' i'nin etkinliğinin art-Dive E) iii vel ) e da Osmanlı Devleti'nin etkinliğinin a masını istemesiyle 
TARİH 12 IYS DENEME SETİ 


Aristo'nun eserlerini inceleyerek yeni yorumlar getiren ve bilimlerin günümüzde de geçerli olan sınıflandırmasını yapan Türk bilgini Farabi, aşağıdaki bilimlerden hangisinde yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır? 


A) Tarih B) Coğrafya C) Felsefe 


D) Edebiyat E) Tıp 


10. Osmanlı Devleti'nde taşrada görevlendirilen yöne- 


11. 


ticiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kazasker B) Subaşı 


GC) Beylerbeyi D) Kadı 


E) Sancakbeyi p) 


Osmanlı Devleti'nde görülen; 


I. sosyal devlet anlayışına uygun hareket edilmesi, İl. köylünün toprağının tamamını veya, bir. kısmını - vakıflara bağışlayabilmesi, Ni 
IN. toprağı üç yıl boyunca ekmeyen köylüden toprağın alınıp bir başkasına verilmesi 


uygulamalarından hangileri, köylünün işlediği top- 


12. 


13. 


14. 


11. Mahmut döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi ıslahat çalışmalarını hızlandırmıştır? 


A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 

B) İngiltere'ye verilen ekonomik ayrıcalıkların artırılması 

C) Tımar sisteminin kaldırılması 

D) Muhtarlıkların oluşturulması 

E) Yunanlıların isyan etmesi 


Osmanlı Devleti'nde göçmenlerin nakli, iskanı ve yer yurt sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 1860'da aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? 


A) Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

B) Muhacirin Komisyonu 

C) Memleket Sandıkları 

D) Düyun-ı Umumiye İdaresi 
E) Ayan Meclisi 


Osmanlı Devleti'nde uygulanan dirlik sistemi; 


1. güvenlik, 
Il. askerlik, 
Ili. ticaret 


alanlarından hangilerine yönelik düzenlemeler getirmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G)iveli rakların mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir? 
D) ivelil E) il ve lil 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli D) ivelll E)I,li veili 
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15. 


16. 


17. 


Ortaçağ başlarında Avrupa'da görülen; 


1. din adamlarından oluşan ayrıcalıklı bir sınıfın bulunması, 
II. halkın sınıflara ayrılması, 
Ii. yönetimde hükümdar ailelerinin etkili olması 


durumlarından hangileri aynı dönemde Orta Asya Türkleri arasında da görülmemiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız Ili 


D) iveli E) İl ve lll 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde hazinenin nakit para gereksinimini karşılamak için alınan önlemlerden biri değildir? 


A) Dirlik arazilerinin iltizam sistemine göre vergilendirilmeye başlanması 

B) Yabancı tüccarlardan alınan iç gümrük vergilerinin kaldırılması 

G) Esham usulünün uygulanması 

D) Avarız vergilerinin sürekli alınması 

E) Avrupalı devletlerden dış borç alımına başlanması 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi kağanın yasama ile ilgili yetkilerinden biridir? 


A) Elçi kabul etme 

B) Savaşta orduya komuta etme 

G) Töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme D) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılama 

E) Kurultay'da görülen davaları karara bağlama 


e ee MM e e e 


18. Göktürkler, İpek Yolu'na egemen olmak için; 


I. Çin, 
II. Sasani, 
Il. Akhun 


devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız İl 


D) | velli E)i, İl ve İli 


19. Osmanlı Devleti'nde bazı kurumların giderleri vakıf topraklarından elde edilen gelirlerle karşılanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri de- 


ğildir? 
A) Enderun B) Şifahane GC) Medrese 
D) Cami E) İmarethane 


20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen devletler “Keşmir Sorunu"ndan dolayı birbirleriyle savaşmışlardır? 


A) Afganistan - SSCB 
B) Bangladeş - Pakistan 
C) Hindistan o- Çin 

D) İran - Irak 

E) Hindistan - Pakistan 
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22. 


23. 


Gaznelilerin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi egemenlik alanlarının genişlediğine kanıt olarak gösterilemez? 


A) Hindistan'da İslam dinini yaymaları 

B) Yönetimde veraset anlayışını uygulamaları 

GC) Büveyhoğullarını Bağdat'tan çıkararak Abbasi halifelerini korumaları 

D) Afganistan'a hakim olmaları 

E) Samanoğullarının topraklarını Karahanlılar ile paylaşmaları 


Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde dünya barışını tehdit eden gelişmeler arasında gösterilemez? 


A) Kuzey Vieinam donanmasının Tokin Körfezi'nde ABD'nin savaş gemilerine saldırması 

B) Hindistan'ın Keşmir'de self-determinasyon hakki- nın kullanılmasını engellemesi 

GC) Bağlantısızlar hareketinin ortaya çıkması 

D) Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'ye saldırması 

E) SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi 


İngiltere ve Fransa'nın Kırım Savaşı sırasında Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni desteklemesinde; 


1. Rusya'nın güneye inmesini engelleme, Ii. Osmanlı ülkesindeki Hristiyanlara inanç serbestli- 


ğinin tanınmasını sağlama, 
111. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


24. Osmanlı Devleti'nde değişik dönemlerde alınan aşağıdaki önlemlerden hangisi enflasyonun (aşırı fiyat artışı) etkisiyle ortaya çıkmıştır? 


A) Konar - göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesi 

B) Çiftbozan vergisinin alınması 

C) Defterdar sayısının artırılması 

D) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 

E) Asker maaşlarının ayarı düşürülmüş akçeden ödenmesi 


25. 8. yüzyılın ortalarında Çin'in Orta Asya'da yayılma politikası izlemesi; 


I. Karlukların Abbasilerle birlikte Çin'e karşı savaş- 


ması, ki. 
1. 


Hunların Avrupa'ya göç etmesi, Uygurların Mani dinini benimsemesi gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l G) Yalnız Ili 


D) i veli E)Lilvelil 


26. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Londra'da Kıbriıs Sorunu'nu ele aldıkları görüşmeler sonucunda 
23 Şubat 1959'da imzalanan Londra Antlaşması; 


i. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulması, 
Ii. Garanti, 

ii. İttifak, 

IV. Uyuşma 


antlaşmalarının hangilerinden oluşmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) veli Ajivelii B) İli ve V O)lli ve iV 
D) ivellli E) il veli 
D) ll, ill ve V E) LİLİ ve V 
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21. 


28. 


İslamiyet'ten önceki Türkler aşağıdaki alanların hangisinde diğerlerine göre daha az faaliyette bulunmuşlardır? 


A) Hayvancılık B) Dokumacılık G) Ticaret 


D) Madencilik E) Denizcilik 


Selçuklularda “Melik”, Osmanlılarda “Şehzade” denilen hükümdar çocukları için İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde aşağıdaki sanlardan hangisi kullanılmıştır? 


A) Bey B) İdikut 


D) Yabgu E) Kağan 


29. Osmanlı Devleti'nde azınlıklar; 


I. askerlik yapma, 
Il. yönetici kadroya geçme, 
İN. seçme ve seçilme hakkını kullanma 


haklarından hangilerine Müslümanlarla aynı zamanda sahip olmuşlardır? 


A) Yalnız | G) Yalnız ill 


B) Yalnız Il 


D)ivell E) il vellli 


C) Tigin ) 


30. 


31. 


32. 


Aşağıdakilerden hangisi Uygurlardan önceki Türklerle ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Konar-göçer yaşam tarzına sahip olmuşlardır. 
B) Boylar halinde örgütlenmişlerdir. 

C) Bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir. 

D) Taşınabilir malzemelerden eşyalar yapmışlardır. 
E) Yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır. 


Yakınçağ'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde “milliyetçilik” akımının etkisinin oldu- 


ğu söylenemez? 


A) Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması B) İşçi sınıfının ortaya çıkması 

C) Çok uluslu imparatorlukların parçalanması 

D) Azınlık isyanlarının çıkması 

E) Ulusal devletlerin kurulması 


I. SSCB ile Çin arasında Orta Asya'da sınır sorununun yaşanması 
Il. Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından çekilmesi Ii. SSCB'nin Çekoslavakya'yı işgal etmesi 


Yukarıdakilerden hangileri Doğu Bloku içindeki siyasi gelişmeler arasında gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il Ojiveli 


D) ivelil E)I,livelili 
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33. 


34. 


35. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889'da gizli olarak İstanbul'da “İttihadı Osmani Cemiyeti” adı ile kurulmuştur. 
Merkezi Paris olan cemiyet, Osmanlı Devleti'nde farklı görüşlerin yaygın olduğu Makedonya'yı kendilerine propaganda ve yayın sahası olarak seçmiştir. 


Bu duruma Makedonya'nın; 


Il. etnik ve kültürel farklılıkların yoğun olması, İl. uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalması, Ii. batıyla ulaşım ve etkileşim imkanlarına sahip olması 


özelliklerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) i veli 


D) ivelli E)Lilvelil 


20. yüzyılın başlarında Avrupalı devletler aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok harcama yapmışlardır? i 
A) Eğitim 


B) Askerlik C) Ticaret 


D) Turizm E) Sanat 


1929 yılındaki Dünya Ekonomik Bunalımı'nın .sonu- - 


cunda ABD'de çalışma saatleri azaltılmıştır. 


Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) İşsizliğin azaltılmasına 

B) Üretimin artırılmasına 

C) Erken emekliliğin önlenmesine 
D) Vergi gelirlerinin artırılmasına 

E) İşçilerin ücretlerinin artırılmasına 


36. 


38. 


1968 yılında ABD Başkanı Richard Nixon ve Dış İşleri 
Bakanı Henry Kissinger tarafından ABD - Sovyet Rusya ilişkilerini düzenleyen “Nixon - Kissinger Doktrini” hazırlanmıştır. 


Bu doktrine göre ABD, SSCB ile ilişkilerini; 


I. Realizm, il. Ölçü, 
IN. Bağlantılılık 


ilkelerinden hangileri doğrultusunda yürütme kararı almıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l G) Yalnız Ili 


D) iveli E)i,li vellil 


20. yüzyıl başlarında Orta Asya Türklerinin Rusya'ya karşı örgütlenmesinde; 


I. Yusuf Akçura, 
II. İsmail Gaspıralı, 
IN. Bahtiyar Vahapzade 


aydınlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız Il 


D) ivell E) il ve İl 


Il. Dünya Savaşı başlarında Türkiye seferberlik ilan etmiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulamaz? 


A) Tarımsal üretimi 
B) Nüfus artışını 

C) Sanayi yatırımlarını 
D) Etnik yapıyı 

E) Vergi miktarını 
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39. 


40. 


41. 


1925'ten itibaren İran'ı yöneten Pehlevi Hanedanlığı uygulamalarıyla halk tarafından benimsenmemiş, Batı kültürünün toplumsal alanda kendini hissettirmesi halkta memnuniyetsizliğe yol açmıştır. Bununla birlikte plansız toprak reformu, kırsal nüfusu yoksullaştırmış ve kırsal nüfusu köyden kente göçe zorlamıştır. 
İran devrimi siyasi bakımdan dışlanmışların, dini bakımdan rahatsız olanların ve gelir dağılımından yeterince pay alamayanların ortak paydada buluşmasıyla başarıya ulaşmıştır. Yeni yönetim CENTO'dan ayrılmış, SSCB ile imzalanan dostluk antlaşmasının bazı maddelerini tek taraflı olarak feshetmiştir. 


Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Yeni İran yönetimi dış politikada bağlantısızlık ilkesini benimsemiştir. 

B) Ekonomik sorunlar Şah rejiminin devrilmesinde önemli rol oynamıştır. 

C) Şah rejiminin kültürel ve sosyal politikaları İran toplumu tarafından kabul görmemiştir. 

D) Şahlık rejiminin devrilmesinde dış güçler etkili olmuştur. 

E) Devrimin başarıya ulaşmasında çeşitli sosyal grupların ortak hareket etmesi etkili olmuştur. 


11. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de hükümet aşağıdakilerden hangisiyle ekonomiye sınırsız müdahale etme hakkı elde etmiştir? 


A) Toprak Mahsülleri Vergisi'yle 
B) Milli Korunma Kanunu'yla 

C) İL. Beş Yıllık Kalkınma Planı'yla 
D) Köy Enstitülerinin kurulmasıyla 
E) Varlık Vergisi'nin çıkarılmasıyla 


Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki uygulama- 


lardan hangisi, diğerlerinden daha kapsamlı bir teşkilatlanma sağlamıştır? 


A) Tımar sisteminin kurulması 

B) Defterdarlık kurumunun oluşturulması C) Kazaskerin divan toplantılarına katılması D) Pençik Sistemi'nin uygulanması 

E) Medreselerin açılması 


42. 


43. 


44. 


Benitto Mussolini döneminde İtalyan dış politikasında, “Sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır.” görüşü hakim olmuştur. 


İtalya'nın bu dış politika anlayışı Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 


A) Siyasi ve askeri gerginliklerin artması 

B) Devletler arası bloklaşmaların görülmesi 

C) Bireysel özgürlüklerin artırılması 

D) Barışın korunması için uluslararası anlaşmaların imzalanması 

E) Devlet bütçelerinden silah sanayisine ayrılan payın artması 


Gazneli Devleti'nin bünyesinde Türk, iran, Hint, Arap ve Afgan asıllıların birlikte yaşaması aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? 


A) Yazışmalarda ortak bir dil kullanılmasını 

B) Türk veraset anlayışının uygulanmasını 

C) Hindistan üzerine seferlere çıkılmasını 

D) Hükümdarların sultan unvanı taşımasını 

E) Etnik ve kültürel farklılıkların ortadan kaldırılmasını 


SSCB döneminde Türk illeri ele geçirildikten sonra Rus harita ve kitaplarında “Türkistan” isminin kullanımı yasaklanmış ve ardından Türkistan beş ayrı cumhuriyete bölünmüştür. 


SSCB'nin bu politikalarının; 


i. Türkleri asimile etme, 
Il. Türk birliğinin kurulmasını engelleme, IN. Türkler arasında demokrasiyi yayma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C)iveli 


D) ivelil E) iii veli 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Bu testte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran Tuğrul Bey, yurtsuz Oğuz topluluklarının yerleşik halka zarar vermesini önlemeye çalışmıştır. 


Bu amaca yönelik olarak Tuğrul Bey aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiştir? 


A) Türkmenlerin Anadolu'ya yönlendirilmesini 

B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını C) Gaznelilerin himaye altına alınmasını 

D) Karahanlılar üzerine sefer düzenlenmesini 

E) Şii Büveyhoğulları Devleti'ne son verilmesini 


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan; 


1. azınlıklar, 
Il. kapitülasyonlar, 
III. boğazlar 


sorunlarından hangileri Avrupalı devletler arasında rekabete yol açmıştır? 


Ii. Töre 
Il. Yaylak - kışlak 
IN. Kurultay 


Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sosyal hayat, devlet yönetimi ve hukuk alanlarına göre sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A LILIN 


B) 1, ML Gy, il, 1 


D) 1, 1, 11 Ey LI 


Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması'yla Rusya'nın, Balkanlardan ve Boğazlardan güneye inmesi önlenmiştir. 


Bu durum Rusya'yı aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir? 


A) İtalya'nın siyasi birliğini sağlama çabalarını desteklemeye 

B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaya 

C) Asya'daki Türk illerine yönelik genişleme siyaseti 


A) Yalnız | B) Yalnız | OC) veli izlemeye D) Elinde bulundurduğu toprakları korumaya D)ivelli Ne E) Balkan uluslarını Osmanlı yönetimine karşı kışkırtma politikasından vazgeçmeye 
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İslam öncesi Türk devletlerinde görülen; 


1. toprakların, boyların ortak malı olarak kabul edilmesi, 
1. sosyal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, III. boy beylerinin seçimle belirlenmesi 


durumlarından hangileri, toprağa dayalı zengin bir sınıfın oluşmasını engellemiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G)ivell 


D) | ve İli E) Ii ve İl 


Osmanlı Devleti'nde hazine gelirlerinin giderek ariması aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır? 


A) İltizam sisteminin yaygınlaştırılmasını B) Saray masraflarının kısılmasını 

G) Defterdar sayısının artırılmasını 

D) Akçenin ayarının düşürülmesini 

E) Yerli malı kullanımının özendirilmesini 


Türk - İslam devletlerindeki ahiliğin temel amacı, zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının görevlerinden biri değildir? 


A) Çalışamaz durumda olan üyelerine yardım etmek B) Üretilen malların kalitesini kontrol etmek C) Tüketici haklarını korumak 


8. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisi Avrupa'dan 


etkilenmeye başlamıştır. 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki mimari eserlerin hangisinin yapımında Avrupa'nın örnek alındığı savunulamaz? 


A) Nuru Osmaniye Camisi 

B) Süleymaniye Medresesi 

G) Haydarpaşa Tren İstasyonu 
D) Dolmabahçe Sarayı 

E) Selimiye Kışlası 


9. o Selçuklu hükümdarı Melikşah İsfahan'da, Timurlu 


hükümdarı Uluğ Bey Semerkant'ta, Osmanlı hükümdarı ili. Murat İstanbul'da aşağıdaki kurumlardan hangisini açmıştır? 


A) Kervansaray 
B) Bimarhane 
C) Tersane 

D) Rasathane 
E) Enderun 


10. Büyük Selçuklu topraklarında yeni Selçuklu devletlerinin kurulması; 


1. hanedan üyelerinin eyaletlerde görevlendirilmesi, II. “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışının sürdürülmesi, 
Ili. sosyal devlet anlayışının benimsenmesi 


durumlarından hangilerine dayandırılabilir? 


ği A) Yalnız | B) Yalnız |! G)iveli 
D) Mesleki eğitim vermek 
E) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak D) il ve il E) 1, ilvelili 
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11. 


12. 


13. 


Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim halkın devlete bağlılığını artırmak amacıyla yayımlanan Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, bu amacın karşıtı gelişmelere yol açmıştır? 


A) Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin canı ve malı devlet güvencesi altında olacak 

B) Kanun önünde herkes eşit sayılacak 

C) Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacak 

D) Askerlik vatan görevi haline getirilecek 

E) Herkes mülküne sahip olacak ve miras bırakabilecek 


Aşağıdakilerden hangisi Ii. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? 


A) Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderilmesi 

B) Takvim-i Vakayi adıyla gazete çıkarılması 

GC) Avrupa'da ilk daimi elçiliklerin açılması 

D) Memurlara yönelik kılık-kıyafet değişikliği yapılması 

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu'nun kurrulması 


Osmanlı Devleti'nde ----, yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelmektedir. 


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Tımar 

B) Mukataa 
GC) İltizam 

D) Müsadere 
E) Avarız 


i 


14. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk 


devletlerinin yönetim özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) İkili teşkilat sisteminin uygulanması 

B) Kurultaya herkesin katılma hakkının olması 

C) Egemenliğin kaynağının “kut” anlayışına dayandırılması 

D) “Ülke, hanedanın ortak malıdır.” anlayışının uygulanması 

E) Hatunun devlet işlerinde etkili olması 


15. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tarafından 


16. 


yürütülen Mekik Diplomasisi aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? 


A) İran - Irak Savaşı 

B) İsrail - Arap Savaşları 
GC) Küba Krizi 

D) Vietnam Savaşı 

E) Keşmir Sorunu 


SSCB'nin son devlet başkanı Mihael Gorbaçov, Gilasnost (açıklık) ve Perestroika (yeniden yapılandırma) politikalarını uygulamaya koymuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi Glasnost ve Perestroika politikalarıyla ilgili değildir? 


A) NEP'in (Novaya Ekonomiçeskaya Politika) uygulamaya konulması 

B) Halk Temsilcileri Kongresi'nin kurulması 

C) Sosyalist Teşebbüs Kanunu'nun çıkarılması 

D) Egemen Devletler Birliği Antlaşması'nın hazırlanması 

E) Basına sansür uygulamasına son verilmesi 
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17. 


18. 


Orta Asya Türkleri ile ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


I. Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 
H. Ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırmışlardır. 
Ili. İklim değişiklikleri sonucunda farklı bölgelere göç etmişlerdir. 


Bunlardan hangileri coğrafi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır? 


A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C)iveli 


D) i veli E) ilve lll 


SSCB ile ABD arasında yaşanan Küba Füze Buhranı- nın uzlaşma yoluyla çözümlenmesi nükleer silahların sınırlandırılmasında başlangıç olmuştur. 1963'te ABD, SSCB ve İngiltere arasında Moskova'da “Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Antlaşması” ve sadece savunma füzelerinin sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı SALTI Antlaşması 1972'de Moskova'da imzalanmıştır. 1979'da ABD ve SSCB arasında Viyana'da imzalanan SALT-II Antlaşması ile uzun menzilli nükleer silahlar sınırlandırılmış ancak SSCB'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesi üzerine ABD kongresi bu antlaşmayı onaylamamıştır. 


Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Silahların tahrip gücünün yükselmesi dünya barışının korunması çabalarını artırmıştır. 

B) ABD ve SSCB'nin uzlaşmacı politikalar izlemesi bloklar arası ilişkilerin normalleşmesinde etkili olmuştur. 

C) Dünya barışının korunması ve sürdürülmesinde ABD ve SSCB'nin izlediği politikalar belirleyici olmuştur. 

D) Nükleer silahların geliştirilmesi sivil savunma teşkilatlarının kurulmasını hızlandırmıştır. 

E) SSCB'nin yayılmacı politikaları barış sürecini kesintiye uğratmıştır. 


19. 


20. 


Birinci Dünya Savaşı sırasında ticaret gemilerinin toplu olarak bir arada sefer yapması uygulaması olan “konvoy sistemi” ortaya çıkmıştır. 


Bu duruma 1. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi neden olmuştur? 


A) İtilaf devletleri donanmasının Çanakkale'de büyük kayıplara uğraması 

B) Çarlık Rusya'nın Bolşevik İhtilali sonucu savaştan çekilmesi 

G) Japonya'nın Uzakdoğu'daki Alman sömürgelerine saldırması 

D) Alman denizaltılarının açık denizlerde tehdit oluşturması 

E) ABD'nin İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde 1.'de verilenin li.'ye neden olduğu savunulamaz? 


I. il. 


Askeri alandaki ıslahatların öncelik kazanması 


A) Toprak kayıplarının artması 


B) Rusya'ya Ortodoksların koruyuculuğunun veril- 


Balkan uluslarının devlete bağlılığının artması mesi 


C) Rus ticaret gemilerine 
Boğazlardan geçiş hakkının tanınması 


Rusya'nın Osmanlı üzerindeki etkinliğinin artması 
D) Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması 


Avrupa'yı örnek alan 

ıslahatların yapılması 

E) Osmanlı matbaasının açılması 


Kültürel faaliyetlerin hızlanması 
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21. Osmanlı Devleti'nde lalaların önemini kaybetmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması 

B) Medreselerde daha çok dini eğitim verilmeye başlanması 

G) Başkentin Edirne'den İstanbul'a taşınması 

D) Devşirme kökenlilerin devlet yönetiminde görev alması 

E) Padişahların divan toplantılarına katılmaması 


22. Avrupalılar 1096 yılından itibaren Türk-İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişlerdir. 


Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine aşağıdakilerin hangisinde verilen sosyal sınıflar öncülük etmiştir? 


A) Burjuvalar o — Köylüler 

B) Köylüler — Soylular 

GC) Soylular — Burjuvalar 
D) Din adamları — Soylular 

E) Köylüler — Din adamları 


23. Türk devlet anlayışında hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması ile; 


I. Kut anlayışı, 
Ii. Onlu sistem, 
IN. Balbal 


kavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız iil 


D) ivelli E) ili velili 


j 


24. Türkiye'yi 1964 yılında ABD'den uzaklaştırarak 


SSCB'ye yakınlaştıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Arap - İsrail Savaşları 

B) ABD Başkanı Johnson'un mektubu 
C) Camp David Antlaşmaları 

D) Küba füze krizi 

E) ABD'nin Vietnam'a saldırması 


25. |. Katma Değer Vergisi uygulamasının başlatılması ll. Kişilerin döviz satın alması ve bulundurmasının serbest bırakılması 
NI. 24 Ocak Kararları'nın alınması 
IV. Banker Skandalı'nın yaşanması 
V. 7 Eylül Kararları'nın uygulamaya konulması 


Yukarıdakilerden hangisi 1980 yılından itibaren Türkiye'de ekonomik alanda yaşanan gelişmelerden 


biri değildir? 
AYI B) II. O). D) IV. EV 


26. Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya'nın dağılmasının sonuçlarından biri değildir? 


A) Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'daki etkinliğinin artması 

B) Varşova Paktı'nın önemini kaybetmesi 

G) Yeni ulusal devletlerin kurulması 

D) Sosyalizm düşüncesinin önemini kaybetmesi 

E) Uluslararası silahlanma yarışının sona ermesi 
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21. 


28. 


29. 


Aşağıdakilerden hangisi XVİl. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen Celali İsyanları'nın sonuçları arasında yer almaz? 


A) Vergi gelirlerinin azalması 

B) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son verilmesi 

G) Köylülerin toprağını terk ederek şehirlere göç etmesi 

D) Devletin halk üzerindeki saygınlığının azalması 

E) Tarımsal üretimin düşmesi 


13. yüzyılda Orta Asya'daki Türk boylarının bir çoğunun Anadolu'ya göç etmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 


A) Gaznelilerin yıkılmasının 

B) İran'da Şiilik mezhebinin yayılmasının 

G) Uygurların Çin egemenliğine girmesinin 

D) Bizans'ın Anadolu topraklarından çekilmesinin E) Moğolların Batı'ya ilerlemesinin 


Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarında başlayan Celali isyanları 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. 


Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan Celali isyanlarına aşağıdaki kesimlerden hangisi katılmamıştır? 


A) Göçebe Türkmenler 
B) Çiftbozanlar 

G) Tımarlı sipahiler 

D) Asker kaçakları 

E) Humbaracılar 


ğ 


30. 


31. 


Osmanlı Devleti'nde “Paşa Kapısı” veya “Bab-ı Ali” aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin makamı için kullanılmıştır? 


A) Kazasker B) Nişancı 


C) Defterdar D) Sadrazam 


E) Şeyhülislam 


Göktürklerin Türk tarihine en önemli katkıları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sosyal devlet anlayışını uygulamaları 

B) Orta Asya'da Türk hakimiyetini yeniden kurmaları GC) Orhun Kitabelerini oluşturmaları 

D) Türk veraset anlayışını uygulamaları 

E) Çinlilerle ticaret yapmaları 


32. Fatih Sultan Mehmet döneminde; 


— Amasra'nın alınması, 
— Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılması, — Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması 


gelişmelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hristiyan birliğinin kurulmasını engelleme B) İpek Yolu'nu denetim altına alma 

G) Anadolu Türk birliğini sağlama 

D) Akdeniz hakimiyetini güçlendirme 

E) Bizans'ı canlandırma çabalarına son verme 
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33. Osmanlı Devleti, Lale devrinde bazı Avrupa başkentle- 


rinde geçici elçilikler açmış ve bu elçiliklerin raporları doğrultusunda ıslahatlar yapmıştır. 


Bu raporlar doğrultusunda 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapılmamıştır? 
A) Eğitim 


B) Kültür GC) Askerlik 


D) Din E) Sanat 


34. Başta felsefe olmak üzere değişik bilim dallarında 


yaptığı çalışmalardan dolayı Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) unvanıyla anılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Biruni 


B) Farabi C) Gazali 


D) İbni Sina E) Uluğ Bey 


İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nı kesin olarak bitirecek ve bozulan siyasi dengeleri yeniden kuracak 


barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için aşa- — 


ğıdaki konferanslardan hangisini gerçekleştirmişlerdir? 


A) Yalta Konferansı 
B) Paris Konferansı 
G) Londra Konferansı 
D) Berlin Konferansı 
E) Lozan Konferansı 


36. 


37. 


38. 


Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın, Il. Dünya Savaşı'nda 1941'de SSCB'ye kârşı başlattığı saldırıya verilen isimdir? i 


A) Torch (Meşale) Harekatı 
B) Pearl Harbour Baskını 
C) Normandiya Çıkarması 
D) Kartal Hücumu 

E) Barbarossa Harekatı 


Türkiye'nin Il. Dünya Savaşı sırasındaki genel politikası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sınırlarını genişletme 

B) Uluslararası örgütlere üye olma 

GC) Mihver ve Müttefik devletler arasındaki güç çatışmalarından yararlanma 

D) İnkılap hareketlerini yoğunlaştırma 

E) Yerli sanayinin kurulmasını sağlama 


» Yıldırım Bayezid 
»* Musa Çelebi 
* Il. Murat 


Yukarıdaki Osmanlı hanedan üyelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İstanbul'u kuşatmaları 

B) Timur Devleti ile mücadele etmeleri 

C) Haçlı ordularıyla savaşmaları 

D) Fetret döneminde taht mücadelelerinde bulunmaları 

E) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermeleri 
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39. 


40. 


41. 


Ii. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen; 


I. bazı temel tüketim mallarının karneyle dağıtılması, Il. stokçu tüccarların ağır vergilerle cezalandırılması, Il. genç nüfusun silah altına alınması 


durumlarından hangilerinin yoksulluktan ve pahalılıktan kaynaklandığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ill C)i veli 


D) ivelli E) il ve İli 


Filistinlilerin Filistin'den ilk göç hareketi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda başlamıştır? 


A) Filistin'i İngilizlerin işgal etmesi 

B) Birleşmiş Milletler kararıyla İsrail Devleti'nin kurulması 

C) Balfour Deklerasyonu'nun yayımlanması 

D) Yom Kippur Savaşı'nın başlaması 

E) Mısır'ın Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması 


Çin'in 1965-1966 yıllarındaki Kültür İhtilali'nden sonra çok yönlü bir dış politika izleyerek ABD ile ilişkilerini düzeltmesi ve Birleşmiş Milletlere tekrar üye olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) SSCB'nin Bağlantısızlar Hareketi üzerinde etkili olmasına 

B) Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasına 

C) Doğu Bloku'nun güç kaybetmesine 

D) Varşova Paktı'nın dağılmasına 

E) SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesine 


EV 


42. 


43. 


İspanya'da 1939 yılına kadar süren iç savaş aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen gruplar arasında gerçekleşmiştir? 


A) Komünistler o — Cumhuriyetçiler 
B) Sosyalistler o — Milliyetçiler 
C) Milliyetçiler — Cumhuriyetçiler 
D) Devletçiler — Liberaller 


E) Mutlakiyetçiler 


! 


Laikçiler 


1. Mahmut döneminde Tımar Sistemi'nin kaldırılmasıyla vilayetlerde oluşturulan askeri birliklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kapıkulu Piyadeleri 
B) Avci Taburları 

G) Kapıkulu Sipahileri 
D) Redif Birlikleri 

E) Cebelüler 


44. 25 Ocak 1949'da sosyalist ülkeler arasında ekonomik 


işbirliği ve dayanışma amacıyla “Comecon” kurulmuştur. 
Bu teşkilatın kurucu üyeleri arasında; 


I. SSCB, 
Il. Bulgaristan, 
INI. Macaristan 


devletlerinden hangileri vardır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li GC) i veli 


D) | velil E)iilvelli 


TARİH 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle kendinden önceki Türkiye Selçuklu Devleti'nden ayrılır? 


A) Çok uluslu bir yapıya sahip olması 

B) Monarşi ile yönetilmesi 

C) Savaşlarda ateşli silahlar kullanması 

D) Toprak gelirleriyle asker yetiştirmesi 

E) Eğitimin temelini medreselerin oluşturması 


Avrupa'da meydana gelen, 


I. Reform Hareketleri 
I1. Fransız İhtilali 
IN. Coğrafi Keşifler 


gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde azınlık sorunlarının yaşanmasına ortam hazırlamıştır? 


4. 


Türk-İslam devletlerinde medreselerde eğitim dili olarak Arapçanın kullanılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Arapçanın zengin bir dil olması 

B) Eğitimin yaygınlaştırılmak istenmesi C) Çok uluslu yapının oluşması 

D) Eğitimin dini nitelikli olması 

E) Türkçenin yetersiz kalması 


I. Tımarlı sipahiler 
Il. Humbaracılar 
Ili. Akıncılar 
IV. Topçular 


Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki askeri birlikleri gelişen silah teknolojisine bağlı olarak, önemi artanlar ve azalanlar olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il Önami artanlar Önami azalarlar D) Ive ll E) Ivelli A) Iivell ili ve V B) .Ivelil il ve IV 
C) Ive V ll ve Hi 
D) Il ve Hil I ve V 
E) Il ve IV Ii ve lil 
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Türk tarihinde; 


i. Talas Savaşı'nda Araplara yardım edilmesi, ii. Nizamiye Medreseleri'nin açılması, ili. Karahitaylarla Katvarnı Savaşı'nın yapılması 


gelişmelerinden hangileri Büyük Selçuklular dönemine aittir? i 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il CO) ivelli 


D) il veli E) Lil veli 


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl ortalarından itibaren görevlendirilen resmi tarih yazarlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Vak'anüvis B) Muhtesip GC) Müderris 


D) Ayan E) Nazır 


I. Yerleşik hayata geçilmesi 
Il. Matbaanın kullanılması 
İl. Maniheist tapınakların yapılması 


Uygurlarda mimarinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? 


B 


10. 


Satuk Buğra Han ile ilgili; 


1. Karahânlıların ilk Müslüman hükümdarıdır. 
Il. Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları'na karşı koru-MUŞİUr. ği ili. Hindistan'a seferler düzenlemiştir. 


bilgilerinden hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız lil 


D) Il ve İli E)i,li veli 


İslamiyet'ten önceki Oğuzlar hakkında önemli bilgilerin yer aldığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Alpertunga Destanı 
B) Göç Destanı 

GC) Karabalgasun Yazttı 
D) Manas Destanı 

E) Göktürk Yazıtları 


Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da toplumsal düzenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 


A) Babailer İsyanı'nın çıkması 
B) Hükümdarların halifeden onay alması C) Haçlı Seferlerinin yapılması 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız lil D) Moğol İstilası'nın olması D) Ive lll E)Lilvelii E) Taht kavgalarının yaşanması 
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11. 


12. 


Osmanlı yöneticilerinin fethedilen Balkan topraklarında uyguladıkları İskan siyasetinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak B) Yönetimde gayrimüslimlere görev vermek 

GC) Ülkede yerleşik düzeni yaygınlaştırmak 

D) Tarım arazilerinin değerlerdirilmesini sağlamak E) Ülke içinde asayiş ve güvenliği artırmak 


I. Asya Hunları Türk tarihinin bilinen ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır. 
Bazı araştırmacılar tarafından ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilmişlerdir. 

Vezir Tonyukuk, Kül Tigin ve 
Bilge Kağan adına kitabeler oluşturmuşlardır. 

Yaklaşık 50 yıl Çin esaretinde - yaşadıktan sonra yeniden bağımsız olmuşlardır. 

Bizans ile Margos ve Anatolyos Antlaşmalarını yapmışlardır. 


II. İtil Bulgarları 


IN. Uygurlar 


N Göktürkler 


V. Avarlar 


Yukarıdaki Türk devletleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 
Ajivelli 


B)iveV C) il ve IV 


D) 1, il veli E) Ii, IV ve V 


13. 


İslam öncesi Türk devletlerinde iktidar hem “İlahi” hem de “Kanuni” bir temele dayanmaktadır. 


Bu durum aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlarla açıklanabilir? 


A) Tigin - Kurultay 
B) Şaman - Veraset 
G) Kağan - İl (el) 

D) Bodun - Toy 

E) Kut - Töre 


14. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi ilişkilerinin ol- 


duğu devletlerden bazıları şunlardır: 


I. Çarlık Rusya li. Fransa 

IN. Almanya 

IV. İtalya 

V. Avusturya 


Bu devletler, Osmanlı Devleti'yle ittifak yapanlar ve Osmanlı Devleti'ne karşı olanlar olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


İttifak yapanlar Karşı olanlar 
A) iveli II, İV ve V 
B) LiliveNN li ve V 
GC) ilivelV |, il ve V 
D) il,liiveV ive V 
E) iliveV I, ve V 
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16. 


17. 


1982 yılında kabul edilen Yeni Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde; “Kıyı şeridi bulunan ülkeler daha önce 3 mil olanı karasularını 12 mile çıkartabileceklerdir." kararının alınmasına Türkiye itiraz etmiştir. Yunanistan ise bu kararı kabullenmiş ve uygulamak istemiştir. 


Bu sözleşme Türkiye ile Yunanistan arasında aşağıdaki sorunlardan hangisine neden olmuştur? 


A) Batı Trakya Türkleri 

B) Kıbrıs 

G) Ege Kıta Sahanlığı 

D) Nüfus Mübadelesi 

E) Ege adalarının silahlandırılması 


ABD'nin dünyanın lider ülkesi ve tek süper gücü olarak görülmeye başlanması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda olmuştur? 


A) SSCB'nin dağılması 

B) Marshall Planı'nın uygulanması 
6) NATO'nun kurulması 

D) Körfez Savaşı'nın sona ermesi 

E) Şanghay Beşlisi'nin kurulması 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin topraklarındaki Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar üzerinde nüfuz mücadelesine giren Avrupalı devletler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) İngiltere - Rusya 
B) Rusya o- Almanya 


C) Fransa - Rusya 
D) İngiltere - Fransa 
E) Fransa - Almanya 
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18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçişin bir aşaması olmuştur. 

B) Halka yönetime katılma hakkını sağlamıştır. 

C) Bir halk hareketi sonucu değil, Osmanlı padişahı- nın isteği ile ilan edilmiştir. 

D) Osmanlı padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücünün olduğunu kabul etmiştir. 

E) Getirdiği yenilikler nedeniyle önceki ıslahatlardan farklıdır. 


Asya Hunları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 


A) Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. 

B) M.Ö 88 yılında Batı ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 

C) Bilinen ilk hükümdarı Mete Han'dır. 

D) Ötüken merkezli olarak kurulmuşlardır. 

E) Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamışlardır. 


20. Büyük Selçukluların siyasi alanda yaptıkları faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Abbasi halifelerini Şii Büveyhoğullarına karşı korumaları 

B) Vakıf kurumları oluşturmaları 

GC) Batınilerle mücadele etmeleri 

D) Anadolu'da fetihlerde bulunmaları 

E) Gaznelileri hakimiyet altına almaları 
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21. Aşağıdakilerden hangisi 1970'li yıllarda Türkiye'de 


22. 


23. 


uygulanan İleri İthal İkameci Ekonomik Model'in amaçları arasında yer alır? 


A) Dayanıklı tüketim mallarının yanı sıra otomobil üretiminin de yapılması 

B) Devletçi ekonomiden liberal piyasa ekonomisine geçişin sağlanması 

C) Hammaddesi yurt içinden sağlanan sanayi dallarının kurulması 

D) Yüksek kârlılığın vergilendirilmesi 

E) Türk Lirası'ndan altı sıfır atılması 


Sanayi İnkılabı'nın geri kalmış toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? 
A) Sömürgecilik 


B) Ulusçuluk C) Eşitlik 


D) Laiklik E) Liberalizm 


Bolşeviklerin oluşturduğu Kızıl Ordu'nun Orta Asya'yı işgal etmesinden sonra Sovyet yöneticiler, Orta Asya'yı “Ruslaştırma” ve bölgedeki Türkleri “Asimile etme” politikaları uygulamışlardır. 


Aşağıdakilerden hangisi Sovyet yöneticilerin uygu 


ladığı bu politikalar ile ilgili değildir? ...  - - --- — 


A) Cami ve mescitleri kapatarak bunlara ait mal ve mülkleri devletleştirme 

B) Türkleri iş bulma gerekçesiyle Orta Asya dışındaki bölgelere gönderme ve onların yerine de Rusları yerleştirme 

C) Türkiye ile Orta Asya'nın kültürel bağlarını koparma 

D) Köylülerin küçük topraklarını makinelerle donatılmış büyük çiftlikler şeklinde birleştirme 

E) Edebiyatta milli ruhu konu alan eserleri yasaklama 


ğ 


24. 


25. 


26. 


i. Dirlik toprakları Has, Zeamet ve Tımar 


il. Kapıkulu Ordusu (o Piyadeler ve Süvariler 

li. Şer'i Vergiler Haraç, Cizye ve Öşür 

IV. Eyaletler Saliyaneli, Saliyenesiz ve Bağlı Hükümetler 

V. Hazine Düyun-ı Umumiye İdaresi ve 


İrad-ı Cedit 


Yukarıdakilerden hangisinin bölümleri, karşısında yanlış verilmiştir? 


A). B) li. O). D) IV. E)V. 


Osmanlı Devleti'nde ilk defa batı tarzında okullar aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik açılmıştır? 


A) Askerlik B) Ticaret G) Yönetim 


D) Sanat E) Hukuk 


Il. Mahmut döneminde oluşturulan “Şura-yı Devlet” hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme görevlerini üstlenmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere göre Şura-yı Devlet'in; 


Il. yasama, 
Il. yürütme, 
IN. yargı 


alanlarından hangileriyle ilgili görevlerinin olduğu savunulabilir? 
A) Yalnızi 


B) Yalnız 1! G) Yalnız Il 


D) iveli E) ivellli 
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21. 


28. 


29. 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Il. Dünya Savaşı sırasında bozulan ekonomisini düzeltmek için aldığı önlemlerden biri değildir? 


A) Varlık Vergisi Kanunu'nun çıkarılması 

B) İthalata sınırlamalar getirilmesi 

G) Milli Korunma Kanunu'nun kabul edilmesi 

D) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulamadan kaldırılması 

E) Merkez Bankası'nın para basarak piyasaları desteklemesi 


Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda aşağıdaki olaylardan hangisini Avrupa kamuoyunun desteğiyle istediği şekilde sonuçlandırmıştır? 


A) Sırp İsyanı 

B) Macar Mültecileri Sorunu 
C) Yunan İsyanı 

D) Kabakçı Mustafa İsyanı 
E) Balkan Bunalımı 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde uygulanmaya başlanan; 


I. timar, 
I1. pençik, 
IN. devşirme 


sistemlerinden hangileri devletin asker ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l G) Yalniz ll 


D) ive lll ELlivelli 


ğ 


31. 


32. 


i. Rusya'dan kaçan Türk aydınlarının Osmanlı Devleti'ne sığınması 
İl. Balkan topraklarında ulusal devletlerin kurulması II. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Türkçülük politikasına yönelmesi 


Yukarıdaki gelişmelerinden hangileri bazı ülkelerde Türk azınlığı sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G)i veli 


D) ivellll E) 1, Il ve lil 


Osmanlı Devleti'nde Kanun-ı Esasi'nin kabul edilmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Anayasal yönetime geçişin sağlanması 

B) Mebuslar Meclisi'nin açılması 

6) Divan-ı Hümayun'un kaldırılması 

D) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması 

E) Halka seçme ve seçilme hakkının tanınması 


Osmanlı Devleti'nin 1683 yılındaki Viyana Kuşatması'nın bozgunla sonuçlanması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? z 


A) Avrupa'da Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak'ın kurulmasına 

B) Osmanlı Devleti'nde ulusçu isyanların çıkması 

C) Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm politikasına yönelmesine 

D) Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanmasına 

E) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere karşı denge politikası uygulamasına 
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34. 


35. 


Göktürkler, Sasanilerin İpek Yolu üzerindeki etkinliğini azaltmak amacıyla aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamıştır? 


A) Halkı yerleşik hayata geçmeye özendirme B) Bizans ile işbirliği yapma 

C) Tüccar sayısını artırma 

D) Gümrük vergilerini yükseltme 

E) Takas usulüne son verme 


Aşağıdakilerden hangisi |. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? 


A) Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 

B) Yeni milli devletler ortaya çıkmıştır. 

C) Manda ve himaye yönetimleri kurulmuştur. 

D) Almanya'nın Uzak Doğu sömürgeleri ABD'nin eline geçmiştir. 

E) Yenilen devletlere ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalatılmıştır. 


Mısır ile İngiltere ve Fransa arasında ortaya çıkan Süveyş Krizi sırasında ABD); İngiltere ve Fransa'yı destek- 


lememiştir. Bu durum karşısında Fransa, NATO'nun... 


askeri kanadından çekilmiştir. 


Bu gelişmelerden sonra Fransa aşağıdaki politikalardan hangisine yönelmiştir? 


A) Avrupa Birliği'nin kurulmasını sağlama 

B) Bağlantısızlar Hareketi'ne üye olma 

C) Nükleer silahları geliştirme çalışmalarına öncelik verme 

D) ABD'ye karşı İngiltere ile ittifak kurma 

E) Ülkede demokratik yönetim anlayışını güçlendirme 


TABİH 
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36. 


37. 


38. 


Ortaçağ'da Avrupa'nın geneline egemen olan derebeylik sisteminin zayıflamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi yoktur? 


A) Kralların teknik güce dayalı daimi ordular kurması B) Tarıma dayalı ekonomik düzenin sona ermesi 

C) Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfının güçlenmesi 

D) Eğitimin kilisenin elinden alınması 

E) Barutun ateşli silahlarda kullanılması 


Maastricht Kriterleri aşağıdaki uluslararası teşkilatlardan hangisine üye devletler için geçerlidir? 


A) Bağımsız Devletler Topluluğu 
B) Şanghay İş Birliği Örgütü 

C) Avrupa Birliği 

D) Bağlantısızlar Hareketi 

E) Varşova Paktı 


Il. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere yatıştırma politikası izlemiştir. 


İngiltere'nin bu politikasını değiştirmesine; 


Ii. Münih Konferansı'nın toplanması, 
Ii. Çekoslovakya'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi, li. Almanya'nın Ren bölgesini silahlandırması 


gelişmelerinden hangileri neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yainız lll 


D)ivelli E)i, Hi velli 
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39. 


40. 


41. 


ABD 1946'dan sonra SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı Doğu Bloku'nu kuşatmaya yönelik bir “çevreleme politikası” izlemeye başlamıştır. 


Bu doğrultuda ABD; 


Il Monroe Doktrini, 
Il. Truman Doktrini, 
NI. Marshall Planı 


girişimlerinden hangilerini uygulamaya koymuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız | G) Yalnız lll 


D)iveli E) il ve ill 


İl. Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri de Pasifik'te açılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Pasifik Cephesi'yle ilgili değildir? : 

A) Midway Saldırısı 

B) Torch (Meşale) Harekatı 

C) Mercan Denizi Savaşları 

D) Pearl Harbour Baskını 

E) Leyte Deniz Savaşı 


I. Balfour Deklarasyonu  - 


Il. Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi İN. “Trurnan Doktrini 


Yukarıdaki gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçilerinin tepkisine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız | GC) Yalnız HI 


D)iveli E) il veli 


42. 


43. 


44. 


Doğalgaz, petrol ve kömürün yakılmasıyla açığa çıkan gazlara sera gazı adı verilmektedir. 


Sera gazlarının; 

I. küresel ısınmanın artmasi, 
Il. fazla yağışın olması,” 
Ili. çevre kirliliğinin artması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) ivelli 


D) ivelili Ey Lilvelii 


“Savunma amacı taşımayan savaşı kanun dışı sayan” ilke aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir? 


A) Balfour Deklarasyonu 

B) Versay Antlaşması 

C) Briand Kellogg Paktı 

D) Atlantik Bildirisi 

E) San Francisco Konferansı 


1. Balkan Antantı ; 
li. Milletler Cemiyeti'ne giriş 
IN. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 


Türk dış politikasında gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız NI 


D) iveli E)hilvelli 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde inanç ve ibadet serbestliği olduğunun bir göstergesidir? 


A) Kudüs'ün Osmanlı yönetiminde olması 


B) Hristiyan birliğinin oluşmasını engelleme siyasetinin izlenmesi 


C) Hristiyan çocuklarından devşirme yoluyla asker yetiştirilmesi 
D) Azınlıkların okul ve kilise açmalarına izin verilmesi 


E) Yönetimde sadece Müslümanlara görev verilmesi 


11. Meşrutiyet döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, I. Meşrutiyet dönemine göre daha demokratik bir yönetimin uygulandığının kanıtıdır? 


A) Mebuslar Meclisi'ne katılacak üyelerin seçimle be- 


lirlenmesi 

B) Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi 

C) Çok partili hayata geçilmesi 

D) Ordunun yönetimdeki etkinliğinin artması 

E) Türk milliyetçiliği düşüncesinin gelişmesi 


14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından 
sonra İsrail ile Arap devletleri arasında savaşlar çıkmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu savaşların sonuçlarından biri değildir? 


A) Arap topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesi 

B) Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğini ilan etmesi 

C) Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi 

D) Milyonlarca Filistinli'nin vatanlarından göç etmek zorunda kalması 

E) Ortadoğu'da Sovyetlerin etkisinin artması 


Osmanlı Devleti'nde azınlık sorunlarının ortaya çıkmasında; 


. Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirlerin evrensel nitelikli olması, 
Il. Rusya'nın Ortodokslar üzerinde etkinlik kurmak istemesi, 
Hi. azınlıklardan devlet yönetiminde yararlanılmaya başlanması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalniz 1i C) Yalnız lll 


D) i veli E) İl ve Hil 
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Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda aynı anda birden çok cephede savaşmak zorunda kalmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi 


yoktur? 


A) Askere olan ihtiyacın daha da artması 

B) Savaşın etkisinin geniş alanlara yayılması 

C) Cephane ihtiyacının artması 

D) Cepheler arasındaki koordinasyonun zorlaşması E) Gerilla savaşının önem kazanması 


Avrupalıların Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmesi sonucunda ekonomik yönden zarara uğrayan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Babürler B) Memlükler C) Gazneliler 


D) Osmanlılar E) Venedikliler 


Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihlerinde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz? 


A) Topraklarını batı yönünde genişletmeyi 


B) Konar - göçer Türkmenlerin yerleşebileceği topraklar elde etmeyi 


G) Fethettiği bölgeleri Türk yurdu haline getirmeyi D) İslamiyet'i yaymayı 


E) Halk arasında kültür birliğini sağlamayı 


İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Osmanlı ülkesindeki Ortodokslarla ilgili isteklerini sona erdirmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymasını sağlamışlardır? 


A) Tanzimat Fermanı'nı.: 

B) Senedi İttifak'ı 

G) Kanun-ı Esasi'yi 

D) Islahat Fermanı'nı 

E) Kanunname-i Ali Osman'ı 


Türk-İslam devletlerinde hazinenin gelir kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) İkta topraklarından toplanan vergiler B) Halktan alınan vergiler 

C) Savaşlardan elde edilen ganimetler 

D) Limanlardan alınan gümrük vergileri 


E) Bağlı devletlerin gönderdiği vergiler 


İslamiyet'ten önceki dönemde Türklerde destanlar sözlü edebiyat alanında önemli yer tutmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki döneme ait Türk destanlarından biri değildir? 


A) Gılgamış B) Göç C) Türeyiş 


D) Oğuz Kağan E) Ergenekon 
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11. 


12. 


13. 


Osmanlı Devleti'nde 1695 yılından itibaren Malikane sistemiyle iltizam topraklarının gelirleri ömür boyu şahıslara kiralanmıştır. 


Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine neden olmuştur? 


A) Beylerbeylerinin 
B) Kadıların 

G) Ayanların 

D) Müderrislerin 

E) Vezirlerin 


Osmanlı Devleti'nde kadın öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mekteb-i Mülkiye B) Darülmuallimat 


G) Darülfünun D) islahhane 


E) Mekteb-i Bahriye 


Rusya, 18. yüzyılda Baltık Denizi'ne çıkmaya ve Karadeniz'e inmeye çalışmıştır. 


Rusya'nın bu politikası aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerle savaşlar yapmasına neden olmuştur? 


A) İngiltere — Fransa 

B) Osmanlı Devleti — Avusturya 

G) İsveç — Osmanlı Devleti 
D) İsveç — İngiltere 


E) Osmanlı Devleti — İngiltere 


14. Türk Hükümeti'nin 1 Kasım 1973'te TPAO (Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı)'ya Ege Denizi'nde 27 
noktada petrol arama ruhsatı vermesi, Yunanistan ile Türkiye arasında aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanmasına yol açmıştır? 


A) Batı Trakya Türkleri 
B) Ege kıta sahanlığı 
C) Kıbrıs 

D) Hava sahası 

E) Nüfus mübadelesi 


15. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık unvanlarından biri değildir? 


A) Kağan B) Bodun GC) Hakan 


D) İdikut E) Şanyü 


16. Il. Dünya Savaşı sonrasında “Üçüncü Dünya” veya “Bağlantısızlar Bloku” adıyla yeni bir bloğun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) SSCB'deki sosyalist akımların dünya devletlerini etkilemesi 

B) il. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlere aşırı yaptırımların uygulanması 

C) Birleşmiş Milletlerin uluslararası sorunların çözümünde yetersiz kalması 

D) Asya ve Afrika'daki sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması 

E) ABD'nin dünya siyasetindeki etkinliğinin artması 
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17. Osmanlı Devleti'nde ithalattan alınan vergilerin artırıl- 


18. 


19. 


ması aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkan olumsuzlukları engellemeye yöneliktir? 


A) Viyana Kongresi B) Reform Hareketleri 


C) Sanayi İnkılabı D) 1848 İhtilalleri 


E) Fransız İhtilali 


Almanya'da, Albert Einstein başta olmak üzere bazı bilim adamlarının ülkelerini terk etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Almanya'da rejim değişikliğinin olması 

B) Il. Dünya Savaşı'nın başlaması 

C) 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin çıkması 

D) ABD'nin NASA'ya yeni bilim adamları alması 

E) Almanya'nın Il. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması 


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun Türkleşme sürecinin gecikmesine neden olmuştur? 


A) İstanbul'da Latin İmparatorluğu'nun kurulması 


B) Bizanslı tekfurların merkezden bağımsız hareket etmesi 


GC) İslam dünyası üzerine Haçlı Seferlerinin yapılması D) Moğolların batı seferine çıkması 


E) Kösedağ Savaşı sonucunda Batı Anadolu'da bağımsız Türk beyliklerinin kurulması 


20. Anadolu Selçuklu Devleti'nde zanaatkarlar tarafın- 


21. 


dan kurulan Lonca teşkilatlarının aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulamaz? 


A) Gayrimüslimlerin devlete bağlılığının artmasını B) Esnaflar arasında dayanışmanın sağlanmasını C) Tüketici haklarının korunmasını 

D) Ürünlerin kalite kontrolünün yapılmasını 

E) Ekonomik hayatın canlanmasını 


Osmanlı Devleti'nde Enderun'dan yetişen devşirme kökenli devlet adamlarının aşağıdaki görevlerden hangisini yapması beklenemez? 


A) Sancak Beyliği B) Kazaskerlik 


G) Vezirlik D) Sadrazamlık 


E) Beylerbeyliği 


22. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtlarının özellik- 


lerinden biri değildir? 


A) Uygurlar tarafından oluşturulmuşlardır. 

B) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. 

C) Devletin ve halkın karşılıklı olarak görevleri belirtilmiştir. 

D) Türk kültür ve uygarlığına ait bilgiler içerir. 

E) Türk devlet adamlarının kendi milletine hesap verdiği belgelerdir. 
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23. 


24. 


Osmanlı toplumunda 19. yüzyıldan itibaren halkın siyasi düşüncelerinin şekillenmesinde; 


İ. ulusçuluk düşüncesinin yaygınlaşması, li. Batı'da yetişen Türk aydınlarının halkı yönlendirmesi, 
Ili. dağılmayı önlemek için ıslahatların yapılması 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız Ill 


D) | velli E)i, li velİli 


li. Dünya Savaşı'na bağlı olarak oluşan, 


I. Birleşmiş Milletlerin ve Uluslararası Para Fonu'nun merkez olarak kendilerine ABD'deki şehirleri seçmesi 

Il. İngiltere ve Fransa'nın çekildiği sömürgelerde ABD'nin etkisinin artması 

II. SSCB'nin Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin katılımiyla Varşova Paktı'nı kurması 


rarası siyasetin sona erdiğini gösterir? 


A) Yalnız | B) Yalnız C)i veli 


D) Ivelli E)L ii veli 
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26. 


* Gazneli Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi »* Horasan'ın Selçukluların eline geçmesi se Türklerin batıya ilerleyişinin hızlanması 


Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur? 


A) Dandanakan Savaşı B) Yassıçimen Savaşı 


C) Pasinler Savaşı D) Katvan Savaşı 


E) Malazgirt Savaşı 


Aşağıdakilerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 


Çin'in daveti üzerine ABD masa tenisi takımının Çin'e gelmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme- ye başlaması. 

ABD dışişleri bakanı Henry 
Kissenger'in Tel Aviv ile 
Arap başkentleri arasında gidip gelmesi. 


A) Ping-Pong 
Diplomasisi 


B) Mekik Diplomasisi 


C) Konvansiyonel Nükleer, biyolojik ve kim- 


Silah yasal silahlar dışında kullanılan klasik silahlar. 
D) OPEC Petrol ihraç eden önde 


gelen ülkelerin oluşturduğu uluslararası teşkilat. 
SSCB ve ABD'nin etki sahası dışında kalan bölgelerin kapladığı alan. 


E) Kıta Sahanlığı 
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27. Osmanlı Devleti'nde batıda toprak kayıplarının baş- 


28. 


29. 


lamasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Il. Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanması 

B) Rusya'nın Ortodoksların koruyuculuk hakkını üstlenmesi 

C) Boğazların uluslararası bir sorun haline gelmesi 

D) Hotin Seferi sırasında Yeniçerilerin disiplinsiz hareket etmesi 

E) Lale Devri'nde kültürel faaliyetlere öncelik verilmesi 


Türk - İslam devletlerinde görülen aşağıdaki sanat dallarından hangisi Uygurlarla ortaya çıkmıştır? 


A) Oymacılık 
B) Dokumacılık 
GC) Madencilik 
D) Minyatür 

E) Heykelcilik 


İngiltere'de yayımlanmış olan Magna Charta'da yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi, parlamenter yönetime geçişin aşaması olarak kabul edilebilir? 


A) Halk, kralın emirlerine uyacak 

B) Vergiler adil şekilde toplanacak 

C) Mahkeme kararlarına saygı duyulacak 

D) Yargılama yapılmadan kimse cezalandırılmayacak 

E) Kral, halkın temsilcilerine danışmadan vergi koyamayacak 


30. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti ile ilgili 


31. 


32. 


doğru bir bilgi değildir? 


A) Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatı Türk devletidir. 

B) Türklerde yerleşik hayatı yaygınlaştırmışlardır. 

C) En güçlü oldukları dönem Mete Han dönemidir. 

D) Asya'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. n 

E) Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. 


Karahanlılarda hükümdarın halka karşı görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ekonomik istikrarı sağlamak 

B) Kanunları adaletle uygulamak 

GC) İlleri hanedan üyeleri aracılığıyla yönetmek D) Toplumsal düzeni sağlamak 

E) Halkı dış saldırılara karşı korumak 


I. Cizye 
Il. Ulufe 
IM. Öşür 
IV. Çiftbozan 
V. Avarız 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergiler arasında gösterilemez? 


A)I. B) Il. O)yll. D) IV EV 
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33. 


34. 


35. 


I. Soğuk Savaşın kaçınılmaz olduğu tezi H. Sömürgecilik faaliyetleri 
IN. Irkçi ve emperyalist politikalar 


Asya ve Afrika'dan 25 ülkenin katılımıyla oluşturulan Bağlantısızlar Hareketi yukarıdakilerden hangi- 


- lerine karşı çıkmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! G) Yalnız ill 


D) iveli E)i,ii veli 


Osmanlı Devleti'nde tecrübesiz padişahların tahta çıkması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 


A) Padişahların ordunun başında sefere çıkmamasının B) Şehzadelerin yanında lalaların görevlendirilmesinin C) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılmasının 

D) Padişahların divan toplantılarına katılmamasının 

E) Devşirme sisteminin bozulmasının 


11. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye uzun süreli etkileri bakımından en ağır sonucu sermaye birikiminde oluşan gerilemedir. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi- - - 


nin daha cok etkili olduğu söylenebilir? 


A) Milli kaynakların büyük ölçüde savunmaya ayrılmasından dolayı ekonomik yatırımların yapılamaması 


36. 


37. 


38. 


Sovyet Rusya'nın Türkistan'a egemen olmak için aşağıdakilerden hangisine başvurduğu savunulamaz? 


A) Türkistan'ın parçalanmasına 

B) Bölgedeki Türklerin tarihi ve kültürel değerlerinden soyutlanmasına 

GC) Bölge halkının Sibirya ve diğer bölgelere zorunlu göçe tabi tutulmasına 

D) Bölge ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine 

E) Bölgenin ekonomik kaynaklarının sömürülmesine 


1961 yılında, “uzayın ve gök cisimlerinin hiçbir devletin egemenliği altına alınamayacağını” kabul eden uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 


A) NATO 

B) Birleşmiş Milletler 

G) Varşova Paktı 

D) Avrupa Birliği 

E) Bağlantısızlar Hareketi 


Türk-İslam devletlerinde görülen; 


I. yönetimde ikili teşkilatın uygulanması, II. fethedilen toprağın fetheden komutana verilmesi, Ili. sınırları korumak için uc beyliklerinin oluşturulması 


uygulamalarından hangileri, Türk devletlerinde feodal bir yapının oluşmasına ortam hazırlamıştır? 


B) Temel tüketim maddelerinin karne ile dağıtılması A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili G) Gıda maddelerinde fiyat denetimlerinin hafifletilmesi D) Aşırı kazanç ve enflasyon dikkate alınarak Varlık D) Ive E) ili velli Vergisi'nin çıkarılması 
E) ABD'nin Marshall Planı doğrultusunda Türkiye'ye yardımda bulunması 
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39. 


40. 


41. 


SSCB 1991 yılında dağılmıştır. 


Bazı eski SSCB ülkelerinin Rusya Federasyonu önderliğinde oluşturdukları siyasi topluluk aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır? 


A) Bağımsız Devletler Topluluğu 

B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı 

C) Varşova Paktı 

D) Bağlantısızlar Hareketi 

E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 


TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) aşağıdakilerden hangisinde verilen alanda faaliyetlerde bulunmaz? 


A) Eğitim B) Ekonomi C) Kültür E) 
D) Askerlik E) Sosyal 


li. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile barış antlaşması yapılamamıştır. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Almanya'nın birden çok devlete karşı savaşması 

B) Devletlerin “Doğu Bloku” ve “Batı Bloku” olarak ikiye ayrılması 

C) ABD'nin dünya siyasetindeki öneminin artması 

D) Almanya'nın savaş sonrasında dört işgal bölgesine ayrılması 


E) Almanya'nın kayıtsız şartsız yenilgiyi kabul etmesi 


42. 


43. 


44. 


Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde Batı ile ilişkilerinde; 


I. ekonomi, 
Ii. güvenlik, 
Ii. modernleşme 


unsurlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il 


D) ivell E)Lilvelil 


I. Pearl Harbour Baskını 
11. Midway Deniz Savaşı 
Hİ. Nagazaki ve Hiroşima'ya Atom bombası atılması 


Yukarıdaki olaylardan hangileri 11. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız !l Cj)iveli 


D)ivelli E)i,iilvelil 


Sovyetler Birliği'nin kurulduğu dönemdeki karışıklıklardan yararlanan Orta Asya Türkleri bulundukları bölgelerde bağımsız devletler kurmuşlardır. 


Bu durum Sovyet yönetimini aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir? 


A) Türk devletlerinin bağımsızlıklarını tanımaya 

B) Novaya Ekonomiçeskaya politikasını uygulamaya 

G) Türk devletleri üzerinde doğrudan hakimiyet kurmaya 

D) Duma'da (meclis) Türk milletvekillerine yer vermeye 

E) Koliektifleştirme politikası izlemeye 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SOSYAL 


BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


Bu testte 44 soru vardır. 


Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nde; 


|. timarların dağıtılmasını sağlama, 
Il. mektup, berat ve fermanlara padişahın tuğrasını çekme, 
Ii. divandaki görüşmeleri tutanaklara geçirme 


görevlerinden hangileri nişancının sorumluluğundadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! C) Yalnız 1I 


D) ivelil EL, li ve ili 


Ili. Meşrutiyet'in ilanı öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin girişimlerinden bazıları şunlardır: 


I. Gazete ve dergi çıkarma, 
11. Halkı yönetime karşı kışkırtma, .- Il. Askeriyede örgütlenmeye ağırlık verme 


Bunlardan hangileri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacına ulaşmak için demokratik yol izlemediğini göstermektedir? 


Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1535 yılında kapitülasyonlar olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. 


Bu antlaşmaya aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Avrupa'da siyasi çekişmelerin yaşanması 

B) Osmanlı ordularının Viyana'yı kuşatması 

C) Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması 

D) Barbaros kardeşlerin Osmanlı hizmetine girmesi E) İnebahtı Deniz Savaşı'nın kaybedilmesi 


— Kubilay Hanlığı 
— Çağatay Hanlığı 
— Altınorda Devleti 
— İlhanlı Devleti 


Yukarıdaki devletler, aşağıdakilerden hangisinin parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır? 


A) İskender İmparatorluğu 
B) Büyük Hun İmparatorluğu 
GC) Timur İmparatorluğu 


A) Yalnız | B) Yalniz Il C) Yalnız lll D) Cengiz İmparatorluğu E) Büyük Selçuklu Devleti 
D) ivelil E) li velil 
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Arap-İsrail savaşları sonucunda ABD'nin etkisi ile İsrail ve Mısır arasında yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bern Deklerasyonu 

B) Kyoto Protokolü 

C) Helsinki Antlaşması 

D) Camp David Antlaşmaları 
E) Londra Antlaşması 


İrangate Olayı, Humeyni rejiminin İran - Irak Savaşı sırasında ABD'den silah satın almasıdır. 


İran, aşağıdaki ülkelerden hangisinin aracılığı ile ABD'den silah satın almıştır? 
B) İsrail 


A) İngiltere C) Fransa 


D) İtalya E) Kanada 


I. Divan-ı Hümayun ll. Lonca 
IN. Medrese 


Osmanlı Devleti'nde Enderun'dan yetişen devlet görevlileri yukarıdaki kurumlardan hangilerinde görev almışlardır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız lll 


D)iveli E) Liilvellli 


10. 


Güney Doğu Asya Milletleri Birliği'nin (ASEAN) kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) NATO ve Varşova Paktı'na karşı alternatif güç oluşturmak 

B) Her türlü silahlanma faaliyetlerine karşı mücadele etmek 

C) Uluslararası insan hakları ihlallerini engellemek 

D) Kendi aralarındaki sorunların çözümünde büyük devletlerin müdahalesini engellemek 

E) Sömürgecilik hareketlerini desteklemek 


Aşağıdakilerden hangisi li. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? 


A) Japonya'nın Asya'daki gücünün artması 

B) İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleri üzerindeki etkilerinin azalması 

C) Soğuk Savaş döneminin başlaması 

D) SSCB'nin büyük bir güç haline gelmesi 

E) Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiye edilmesi 


Türkistan'daki Rus işgaline karşı ortaya çıkan Basmacı Hareketi'nin başarısız olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 


A) Güçlü bir halk desteğinden yoksun olması 

B) Rusların gelişmiş silah teknolojisine sahip olması C) Dışarıdan yardım alınamaması 

D) Dağınık birlikler halinde hareket edilmesi 

E) Bazı Türk aydınlarının Osmanlı Devleti'ne sığınması 
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11. 


12. 


13. 


Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Suçluları yargılama 

B) Eğitim ve öğretim işlerini düzenleme 

GC) Dirlik topraklarını gelirine göre bölümlere ayırma 

D) Yapılan işlerin İslam hukukuna uygunluğunu denetleme 


E) Kişiler arasında yapılan sözleşmeleri onaylama 


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın ortaya çıkmasının 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Tarımsal üretimdeki artışın ürün fiyatlarını düşürmesi 

B) İngiltere'de para birimi olan Paund'un aşırı değer kazanmasının ihracatta düşüşe yol açması 

GC) Almanya'nın karşılıksız para basması ile ülkede aşırı enflasyonun görülmesi 

D) ABD'de borsanın spekülatif (yapay) olarak aşırı yükselmiş olması 

E) ABD'nin çeşitli ülkelere verdiği kredileri geri alamaması 


Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren uluslararası alanda saygınlığının azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Yaptırım gücünün azalması 

B) Diplomatik ilişkilere önem verilmesi C) Ordunun savaş gücünün azalması 
D) Toprak kayıplarının artması 

E) İç isyanların çıkması 


p 


14. 


15. 


16. 


1187 yılında Hıttin Savaşı'yla Haçlıları yenerek Kudüs'ü geri alan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sultan Sencer 

B) Selahaddin Eyyubi 
G) Birinci Kılıçarslan 
D) İmadeddin Zengi 
E) Sultan Baybars 


Aşağıdakilerden hangisi karasuların 12 mile çıkarılması konusunda Türkiye'nin tezini ifade eder? 


A) Karasularının genişliği iç denizlerde 12 mildir. 

B) Yunan adaları ve anakarası ülkesel bir bütünlük oluşturur. 

C) Karasularının belirlenmesi kıyı devletlerinin egemenlik yetkisindedir. 

D) Karasularının genişliği konusunda geçerli, genel, tek düze bir kural yoktur ve olamaz. 

E) Karasuları genişliği belirlenirken denizlerin coğrafi özellikleri dikkate alınmaz. 


Yeniçağ başlarında Avrupa'da krallar mutlak otoritelerini güçlendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir? 


A) Düzenli ve donanımlı orduların kurulmasına B) Sınıf farklılıklarının sona erdirilmesine 

GC) Bilimsel çalışmaların desteklenmesine 

D) Tarımsal faaliyetlerin canlandırılmasına 

E) Halkın yönetime katılmasına 
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17. 


18. 


19. 


Türklerin tarihte birçok devlet kurmalarında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Farklı dini inanışları benimsemeleri B) Bağımsızlıklarını korumak istemeleri C) Türk veraset anlayışını uygulamaları D) Boylar halinde örgütlenmeleri 

E) Teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları 


20. yüzyıl başlarında İttihat ve Terakki Partisi'nin Osmanlı yönetimindeki etkisinin artmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) 31 Mart Olayı'nın bastırılması 

B) Meşrutiyet yönetimine yeniden geçilmesi 

C) Farklı görüşlere sahip siyasi partilerin kurulması D) il. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 

E) Mebuslar Meclisi'nin kapatılması 


Osmanlı Devleti aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinden ayrılır? 


A) Şehzadelerin eyaletlerde görevlendirilmesi B) İslamiyet'i farklı uluslar arasında yayması G) Aynı hanedan tarafından yönetilmesi 

D) Halkın yönetime katılması 

E) Çok uluslu olması 


20. 


21. 


22. 


Kore Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur? 


A) Japonya'nın Mançurya'ya saldırması 

B) SSCB ve ABD'nin Uzakdoğu'da nüfuz mücadelesi vermesi 

C) Alman sömürgelerinin Japonlar tarafından işgal edilmesi 

D) Japonya'nın ABD'nin Pearl Harbour üssüne saldırması 

E) Çin'de Mao Zedong'un devlet başkanı olması 


Osmanlı Devleti'nde 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Paris Antlaşması maddeleri arasında yer alması B) Azınlıklara yeni haklar getirmesi 

C) Müslümanların tepkisine neden olması 

D) Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanması 

E) Halkın yönetime katılımını sağlaması 


i 


Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikasına yön veren gelişmelerden biri değildir? 


A) Hatay'ın Statüsü 
B) Körfez Savaşları 
G) Filistin Sorunu 
D) İran - irak Savaşı 
E) Kıbrıs Sorunu 


TARİH 


46 . 


LYS DENEME SETİ 


E z 


23. 


24. 


1808'de Ii. Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan Sened-i İttifak Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şunlardır: 


— Sadrazamın kanunlara uygun olarak vereceği emirlere uyulacak, uygun olmayanlara karşı konulacak. 

— Hazine gelirlerinin kanunlara uygun olarak toplanması sağlanacak. 


Bu maddelere göre, Sened-i İttifak ile aşağıdakilerden hangisine önem verildiği savunulabilir? 


A) Anayasal yönetime 

B) Azınlık haklarına 

G) Hukukun üstünlüğüne 

D) Halkın yönetime katılmasına 

E) Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmamasına 


Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadelere yönetim tecrübesi kazandırmak için görevlendirilen atabeyler zamanla bağımsızlıklarını ilan etmelerine karşın, Osmanlı Devleti'nde aynı konumda bulunan lalalar bağımsız hareket edememişlerdir. 


Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi- 


sidir? ni 


A) Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimin güçlü tutulması 

B) Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi 

G) Lalaların Türk kökenli olması 

D) Lalaların teşkilatçılık yönlerinin zayıf olması 

E) Osmanlı Devleti'nin ordusunun güçlü olması 


25. 


26. 


İslamiyet'ten önceki Türk devletleriyle ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


I. Avar egemenliğine son vererek kurulmuşlardır. 

li. Türk tarihine ait yazılı belge bırakan ilk Türk devletidir. 

lil. Bazı Türk boyları tarafından yıkılmış ve toprakları üzerinde Uygur Devleti kurulmuştur. 

IV. Türk ordu ve devlet teşkilatının temelini oluşturarak, kendilerinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuşlardır. 


Bu bilgilerden hangileri Göktürklere aittir? 


A)i veli B)i vellli CO) ili ve IV 


D) 1, il veli E) 11, Ili ve IV 


Osman Bey, Anadolu halkı üzerinde önemli bir saygınlığı olan Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin kızıyla evlenmiştir. 


Osman Bey'in bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? 


A) Fethedilen yerleri Türkleştirmeyi 

B) Bizans tekfurları arasındaki mücadelelerden yararlanmayı 

C) Halkın desteğini sağlamayı 

D) Teşkilatlanma çalışmalarını başlatmayı 

E) Anadolu'da etnik farklılıklara son vermeyi 
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28. 


29. 


6 


27. 


i. Moğol İstilası il. Haçlı Seferleri iH. Miryokefalon Savaşı 


Yukarıdaki olaylardan hangileri Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayatın bozulmasında etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C)i veli 


D) ivelll E) H veli 


Avrupa'da ortaya çıkan aşağıdaki kavramlardan hangisi devletlerarası sömürgecilik yarışının hızlanmasında etkili olmuştur? 


A) Ulusal Egemenlik 
B) Rönesans 

G) Kanun üstünlüğü 
D) Reform 

E) Merkantilizm 


Rusya'nın 1770 yılındaki Çeşme Baskını'nda Osmanlı donanmasını yakması aşağıdakilerden hangisinin nedenini oluşturmuştur? 


A) Kapitülasyonların kaldırılmasının 

B) Deniz Mühendishanesi'nin kurulmasının 

C) Kabakçı Mustafa İsyanı'nın 

D) İstihkam Okulu'nun açılmasının 

E) Humbaracı Ocağı'nda yeni düzenlemelerin yapılmasının 


30. 


31. 


32. 


1. Türk hukukunu ilk kez yazılı hale getirmişlerdir. 
il. Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmişlerdir. 
li. Sasanilerle ittifak yaparak Akhunları yıkmışlardır. 
IM. Yaygın olarak Göktürk Alfabesi'ni kullanmışlardır. 


Yukarıdakilerden hangileri Uygurlar dönemiyle ilgilidir? 
A) ivelli 


B) Ive Ili GC) Il ve Ili 


D) il ve IV E) Ili ve IV 


Osmanlı Devleti, 1740 Belgrat Antlaşmalarında ara buluculuk yapan Fransa'ya Kudüs'teki Hristiyanlara ait yerlerin yönetim hakkını vermiştir. 


Bu gelişme 19. yüzyılda aşağıdaki sorunlardan hangisine ortam hazırlamıştır? 
A) Boğazlar 


B) Mısır G) Mülteciler 


D) Kutsal Yerler (o E) Diş borçlar 


Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'dan geçen ticaret yolları önem kazanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? 


A) Haçlı Seferlerinin sona ermesi 

B) Ülkenin stratejik öneminin artması 

C) Anadolu'da beyliklerin ortaya çıkması D) Moğollarla ilişkilerin bozulması 

E) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması 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kephee 


33. 


34. 


35. 


I. Nezaret-i Deavi 

Ii. Heyet-i Vükela 

Hi. Meclis-i Âli Tanzimat 
IM. Bâb-ı Âli 


Adalet Bakanlığı 
Bakanlar Kurulu 
Maliye Bakanlığı 
Hükümet Merkezi 


Yukarıdakilerden hangilerinin açıklaması doğru olarak verilmiştir? i 


A)iveli B) Ii vellil GC) Ii ve İli 


D) I, İl ve IV E) ti, İN ve IV 


Osmanlı Devleti'nde yöneticiler; ilmiye, seyfiye ve kalemiye olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi ilmiye grubu içinde değildir? 


A) Defterdar 


B) Kazasker 
C) Kadı 

D) Şeyhülislam 
E) Müderris 


I. Balkanlar nd 
Il. Ortadoğu 
IN. Kuzey Afrika 


İtalya'nın |. Dünya Savaşı'ndan sonra izlediği yayılmacı politikalar yukarıdaki bölgelerden hangileri üzerinde tehdit oluşturmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D)iveli E)Lilvelli 


36. 


37. 


38. 


Ii. İlk uydunun uzaya gönderilmesi: 
il. İlk bilgisayarın yapılması iL. İlk atom bombasının yapılması 


Soğuk Savaş döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri ABD tarafından gerçekleştiri!- miştir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C)I veli 


D) il veli E)LIl ve ill 


I. Yağ il. Et 
Ii. Şeker 
IV. Ekmek 


11. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yukarıdaki ürünlerin hangilerinde fiyat artışı görülmüştür? 
A)i veli 


B) il ve ili Ol vellii 


D) lili ve V E LİLİ ve IV 


I. Vaka-yı Hayriye 
Il. 31 Mart Olayı 
Il. Patrona Halil İsyanı 


Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri yenilik taraftarlarının güç kazanmasıyla sonuçlanmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D)ivelil E) İl velil 
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40. 


41. 


39. Aşağıdakilerden hangisi Mihael Gorbaçov döne- 42. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanminde uygulanan glastnost (açıklık) ve perestroika “gisi doğrudur? 
(yeniden yapılanma) politikalarıyla ilgili değildir? 
A) Miryokefalon Savaşı'nda Anadolu Selçukluları A) Parti içi seçimlerde gizli oy sisteminin getirilmesi Moğollara Yepemieiele Rİ B) Parti politikalarının eleştirilmesini önleyen bir dizi B) Harzomşahlar ve Eyyubiler, Abbasi Halifesi'ni Şii in ld ilmesi Büveyhoğulları'na karşı korumuşlardır. 
mke : w İpe K ğ | C) Karahanlıların neden olduğu Otrar Olayı sonrası Cc) yöneileniesi siyasilere karşı dava açmasına ola- Moğol İstilası beşlamişlir ( nak sağlanması D) Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında Gazneliler D) Basına uygulanan sansürün kaldırılması etkili olmuştur. 
E) Afganistan'dan geri çekilme kararının alınması E) Dandanakan Savaşı, Karahanlılar ile Selçuklular arasında meydana gelmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi Kök Türk Devleti'nin kuru- 43. Aşağıdakilerden hangisi Hunlar ve Göktürklerin orcusu olarak kabul edilir? tak özelliklerinden biridir? 
A) Mete Han p) A) Avrupa'ya göç etmeleri B) Bumin Kağan B) Kendilerine özgü en olması C) Kutluk Bilge Kül Kağan C) Orta Asya'da siyasi birliği sağlamaları D) Bizans ve Sasanilerle ittifak kurmaları D) Baga Tarkan , i E) Madeni paralar kullanmaları 
E) Atilla 
. Lübnan 44. |. Berlin Buhranı'nı çözüme kavuşturmak , , Ii. Mandater yönetimlere son vermek Il. Afganistan 
Il. Kore IN. Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardım yapmak İN. Bosne-Hersek IV. Çekoslavakya'nın dağılmasını engellemek V. Somali i 
Yukarıdakilerden hangileri Marshall Planı'nın amaç-Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kararıyla ilk kez yuka- ları arasında yer alır? 
rıdaki bölgelerden hangisine asker göndermiştir? 
A) Yalnız | B) Yalnız lll C)iveli 
AI. B) il. Oy li. D) IV. EV D)iveiV E) ilve V 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SOSYAL 


BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butestte44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nin yönetiminde, belli dönemlerde geçerli olmuş uygulamalardan bazıları şunlardır: 


1. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. 
II. Ülke padişah ve oğullarına aittir. 
III. Padişahlık, hanedanın en yaşlı erkek üyesinin hakkıdır. 


Bu uygulamaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


ALIN. BUM. Ol. 


DIL, İ. Ey. 


I. Avarlar li. Macarlar 
IN. Karluklar 
MW. Kırgızlar 


Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri farklı coğ- -. 
rafyalara göç etmeleri sonucunda ulusal benliklerini kaybetmişlerdir? 


İslam öncesi Türk hükümdarlarına “göğün oğlu” denilmiştir. 


Türk hükümdarlarına böyle bir sıfat verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 

A) Kurultaya başkanlık yapmalarının 

B) Orduya komutanlık etmelerinin 

C) Kut anlayışına sahip olmalarının 

D) Halkla bir arada yaşamalarının 


E) Sosyal devlet anlayışını uygulamalarının 


Almanya, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devleti ile siyasi ve ekonomik alanlarda yakınlık kurmuştur. 


Almanya'nın bu tutumunda Osmanlı Devleti'nin; 


I. stratejik bir konuma sahip olması, 


İl. önemli hammadde kaynaklarını elinde bulundurması, 


lil. çok uluslu olması 


A)iveli B) | ve ili C) ii velil özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 
D) il ve V E) ill ve V 
A) Yalnız | B) Yalnız 1l G) Yalnız Ili D) iveli E) İlvellli 
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Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına ortam hazırlamıştır? 


A) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması 
B) Haçlı Seferlerinin sona ermesi 
C) Büyük Selçukluların yıkılması 

D) Anadolu'da beyliklerin kurulması 
E) Memlüklerin Moğolları yenmesi 


Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Tek bir hanedana mensup olmaları 

B) Ülke yönetiminde son söz sahibi olmaları 
6) Halife unvanını kullanmaları 

D) Ordunun başında sefere çıkmaları 

E) Divan-ı Saltanat'a başkanlık etmeleri 


Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uzun süre hakimiyet kurmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 


A) Fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesinin 

B) Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınmasının 

G) Bazı Balkan uluslarının İslamiyet'i kabul etmesinin 

D) Tımar sisteminin uygulanmasının 


E) Yönetimde Müslüman olmayanlara görev verilmemesinin 


10. 


İ. Tanzimat Fermanı 
11. Muharrem Kararnamesi 
IN. Kanun-ı Esasi 


Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileriyle kanun üstünlüğü esas alınmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il Ojiveli 


D) i veli E) İl ve İİİ 


il. Dünya Savaşı ile ilgili toplanan aşağıdaki konferanslardan hangisine Türkiye de katılmıştır? 


A) Washington Konferansı 
B) Casablanca Konferansı 
C) Tahran Konferansı 

D) Yalta Konferansı 

E) Kahire Konferansı 


|. Şeyhülislam 
II. Defterdar iii. Vezir 


Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlar daha çok yukarıdaki divan üyelerinin hangileri arasından seçilmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız til C)iveli 


D)ivelli E) ilvellil 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eşim 


11. 


Gezip gördüğü şehirler, kasabalar ve köylerin, gelenek ve görenekleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri Seyahatname adlı eseriyle ortaya koyan ünlü Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Koçi Bey 

B) Erzurumlu İbrahim Hakkı 
GC) Naima 

D) Evliya Çelebi 

E) Hezarfen Ahmet Çelebi 


12. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk dev- 


letlerinde milliyetçilik düşüncesinin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilemez? 


A) Göktürk Alfabesi'nin kullanılması 

B) Farklı dinlere ait terimlerin Türkçeleştirilmesi 

G) Boylar halinde örgütlenilmesi 

D) Türk adının devlet ismi olarak kullanılması 

E) Çinli prenseslerden doğan hanedan üyelerinin tahta geçirilmemesi 


13. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi, Dağıl- 


ma dönemi yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Ekber ve erşed sisteminin uygulanması 

B) Bağımsızlık isyanlarının görülmesi 

G) Veraset anlayışında değişiklikler yapılması 

D) Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesi 

E) Azınlıklara inanç ve ibadet serbestliği tanınması 


ğ 


14. Anadolu Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangi- 


15. 


16. 


siyle Büyük Selçuklu Devleti'nden ayrılır? 


A) Halifenin dini lider olarak kabul edilmesi B) Donanmanın kurulması 

C) Anadolu'da fetihlerde bulunulması 

D) Yazışmalarda Farsçanın kullanılması 


E) Göçebe Türkmenlerin sınır boylarına yerleştirilmesi 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1. Mehmet dönemine aittir? 


A) Enderun Mektebi'nin kurulması 

B) Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi 

G) Yönetim merkezinin Edirne'ye taşınması D) Vezirlik makamının oluşturulması 

E) Şeyh Bedrettin İsyanı'nın bastırılması 


1929 Ekonomik Krizi en çok sanayileşmiş şehirleri vurmuştur. 


Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu savunulabilir? 
A) Çiftçiler 


B) İşçiler GC) Tüccarlar 


D) Köylüler E) Öğrenciler 
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17. 


18. 


19. 


Tolunoğlu Ahmet'in Mısır'da kurmuş olduğu Maristan'dan (hastane) esir, asker, zengin veya fakir herkes ücretsiz olarak yararlanırdı. 


Bu durum Türk - İslam devletlerinde aşağıdaki kurumlardan hangisinin varlığını gösterir? 


A) Loncaların B) Kapanların 


C) Külliyelerin D) Vakıfların 


E) Kervansarayların 


Nükleer silahlara sahip olan ABD, SSCB ve İngiltere'nin öncülüğünde yapılan 1963 yılındaki Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması'na karşı çıkan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 


A) Fransa — Çin 

B) Hindistan (o — Pakistan 
C) Kuzey Kore — İran 

D) Japonya — Küba 
E) Almanya — Türkiye 


1. Padişahların halife unvanını kullanması Il. Sancağa çıkma usulünün kaldırılması 


Il. Kanun-ı Esasi'nin yürürlüğe konulması 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik anlayışında değişikliğe neden olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız 11 


D) | ve ill E) HH velll 


20. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi, hazi- 


21. 


nenin nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiştir? 


A) Müsadere sisteminin kaldırılması 

B) Kapitülasyonların genişletilmesi 

C) Beylerbeyliği sayısının artırılması 

D) Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi 


E) Bazı eyaletlerin gelirlerinin iltizam sistemiyle toplanması 


Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında yapılan Margos Antlaşması'nın sonuçlarından biridir? 


A) Avrupa Hunlarının yıkılışa geçmesi 

B) Orta Avrupa'nın Hunların denetimine girmesi 

G) Hunlar arasında Hristiyanlığın yayılmaya başlaması 

D) Doğu Roma ile Batı Roma İmparatorluklarının farklı mezhepleri benimsemesi 

E) Doğu Roma İmparatorluğu üzerindeki Hun baskısının artması 


j 


22. Osmanlı Devleti'nin 1878'de Kıbrıs'ı İngiltere'ye üs 


olarak vermesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kapitülasyonların kaldırılmasını sağlama B) Süveyş Kanalı'nı kontrol etme 

C) Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini alma D) Azınlık haklarını kısıtlama 


E) İçişlerine karışılmasını önleme 
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23. Türk devletleriyle ilgili; 


24. 


i. Turan (Hilal) taktiği, 
Ii. Onlu sistem, 

II Kut anlayışı, 

IV. Kurultay 


kavramları devlet yönetimi ve ordu teşkilatıyla ilgi bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? 


Devlet yönetimi Ordu teşkilatı 


A) I ve Il Ili ve IV 
B) I velil ll ve V 
C) I ve IV li ve hil 
D) Il ve IV I ve İli 
E) lil ve V Iivell 


li. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bir süre daha ordusunu savaş hali durumunda tutmuştur. 


Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Boğazlara yönelik Rus tehdidinin olması 

B) Yunanistan'la Kıbrıs Sorunu'nun yaşanması 

GC) Hatay'ın Anavatan'a katılması 

D) Türkiye'ye ABD'nin askeri yardımda bulunması E) İngiltere'nin Ortadoğu'dan çekilmesi 


25. 


26. 


18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda 
galip devletler 1. Dünya Savaşı sonrası izleyecekleri pojitikaları belirlemişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı'nda galip devletlerin aldığı kararlar arasında yer almamıştır? 


A) Alman ve Avusturya imparatorluklarının tasfiye edilmesi 

B) Manda ve himaye yönetimlerinin kurulması 

G) Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması 

D) Amerikan dolarının altın yerine kullanılabilen uluslararası para birimi olarak benimsenmesi 

E) Kalıcı ve sürekli barış için milletler arası bir kurulun oluşturulması 


Aşağıdakilerden hangisi Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nin batıdaki ilerleyişini durdurmak için aldıkları önlemler arasında gösterilemez? 


A) Osmanlı'ya karşı Haçlı birlikleri oluşturma 

B) Azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma 

C) Osmanlı Devleti ile rekabet halinde olan devletlerle askeri ittifaklar kurma 

D) Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht kavgalarından yararlanma 

E) Sınırlarını ve şehirlerini korumak için kale ve surlar inşa etme 
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27. Danişmentlilere ait paralarda Grekçe yazılar yer almıştır. 30. Selçuklularda, genellikle Türk ailelerin çocukları küçük | 33. Tarihte Türkler aşağıdakilerden hangisiyle çevrele- 36. Türkiye Kıbrıs Rum yönetiminin aşağıdaki uluslayaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa rindeki kültürleri daha çok etkilemişlerdir? rarası örgütlerden hangisine üye olmasını veto yet- 

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangi- geldiklerinde askere alınırlardı. : : kisini kullanarak engellemiştir? 

österilebilir? : A) Hayvancılıkla uğraşmalarıyla 

si gösterilebilir? | Y i | 

Selçuklulardaki bu sistem aşağıdakilerden hangi- b: mi onlu Kal göre ale A) Avrupa Birliği i ök Tanrı inancını benimsemeleriyle 
A) Anadolu'da Bizans'ın kültürel ve ekonomik etikisi- sidir? | ) y 


i B) Balkan Antantı 
D) Şehirler kurmalarıyla nin devam etmesi 


, GC) NATO 
A E) Tarımsal faaliyetler yapmalarıyla B) Danişmentlilerin Anadolu'da kurulan en güçlü bey- A) Gulam B) Tımar GzARİNK D) Varşova Paktı : E) Bağlantısızlar Hareketi lik olması l i D) Vakıf E) Atabeylik 
G) Anadolu'daki Türk nüfusunun giderek artması : D) Türklerin batı yönünde ilerlemesi 
E) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanamaması 34. 1960'lı yıllardan sonra Türkiye'de köyden kente göç 37. İl. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisi sürekli artmıştır. bir gelişme göstermiştir. 
28. Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savaşı'nın 31. Asılsız Ermeni iddialarını dünya a duyur- Göçlerin Türkiye'de; Bu gelişme; sonuçlarından biridir? mak amacıyla kurulan ASALA terör örgütü; il EN ilciliklerini İ. çarpık kentleşmenin ortaya çıkması, İ. uluslararası ticaretin gelişmesi, A) Türkiye Selçukluları'nın kuruluşunu tamamlaması 1. Avrupa'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerini İL. köylü ve kentli kültürünün çatışması, Il. işsizliğin azalması, B) Beni Ağenlir gğ DALIMSIZ. ark Meyer Köri ki İH. tarımsal üretimin artması İli. tarımsal üretimin artması ması Ii Türk diplomatlara suikast düzenleme, i C) Bizans'ın Anadolu'yu geri alma umudunun sona Ii. havalimanlarını basarak sivil vatandaşları katletme i durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu sa- durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? 
ermesi Gi vunulabilir? 
D) Haçlı Seferleri'nin başlaması faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ill 
| E) Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
| A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız lil D)iveli E) 1, il ve lll 
D) I veli E) Il ve lll 
| D) li veli E) Li, ii veli 
| 
| 
35. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koru- > | 38. Yumuşama döneminde Çin - ABD ilişkileri aşağıda- 
| 29. Osmanlı Devleti'nde, devletin tekelinde bulunan 32. |. Fetihlerle sınırlarını genişletme maya yönelik gerçekleştirilen; kilerden hangisi ile başlamıştır? 
toprakların halkın mülkiyetine geçmesine ortam I. Denge siyaseti ile elindeki toprakları koruma hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ii. Kaybedilen yerleri geri alma 1. Locarno Antlaşması, A) Çin lideri Deng Xiaoping'in ABD'yi ziyaret etmesi il. Briand - Kellogg Paktı, B) ABD'nin Çin'e ekonomik ambargoyu kaldırması 
| A) Tımar sisteminin uygulanması Osmanlı Devleti'nin uyguladığı yukarıdaki politikala- IN. Balkan Antantı C) ABD masa tenisi takımının Çin'i ziyaret etmesi 
| B) İltizam sisteminden malikane sistemine geçilmesi rın kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde D) ABD başkanı Nixon'un Çin'i ziyaret etmesi 
| C) Genel Borçlar İdaresi'nin kurulması doğru olarak verilmiştir? girişimlerinden hangilerine Almanya'da katılmıştır? E) ABD'nin Çin'in Birleşmiş Milletlere üye olmasını 
| D) Arazi Kanunnamesi'nin çıkarılması sağlaması 
E) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi ALIRIM. B)I, UL, İl. On.,i,M. A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lil Dİ. HI.,İ. EML, 1. D) i veli E)i, il ve ili 
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40. 


41. 


I. Diyarbakır 
Ii Adıyaman li. Mardin 
MW. Şanlıurfa 
V. Malatya 


Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) kapsadığı iller arasında yukarıdakilerden hangisi yoktur? 
A)I. B) 1. 


C)IlL. D) M E)V 


Aşağıdakilerden hangisi 1i. Mahmut döneminde yapılan düzenlemeler arasında yer almaz? 


A) Avrupada ilk daimi elçiliklerin açılması 

B) Devlet memurlarına kıyafet zorunluluğunun getirilmesi i 

GC) Eyaletlerde Redif Birliklerinin kurulması 

D) Yurt dışı seyahatlerde pasaport zorunluluğunun getirilmesi 

E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 


NATO'nun, tek varoluş nedeninin toplu savunma olmadığını vurgulayarak, üyelerinin güvenliğini etkileyen her türlü krizin yönetimiyle ilgilendiğini belirterek yeni bir strateji benimsemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Üye ülke sayısının artması 
B) Varşova Paktı'nın dağılması 
C) Uluslararası ticaretin gelişmesi 


42. 


43. 


44. 


11. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan “Berlin Buhranı”nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Berlin'in SSCB tarafından abluka altına alınması 

B) Federal Alman Cumhuriyeti'nin kurulması 

C) Demokratik Almanya'dan, Federal Almanya'ya geçişin hızlanması i 

D) Berlin duvarı inşasına başlanması 

E) ABD'nin Truman Dokirini'ni uygulamaya koyması 


11. Dünya Savaşı'nda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Almanya ile ilgili değildir? 


A) Barbarossa Harekatı 
B) Kartal Hücumu 

G) Pearl Harlbour saldırısı 
D) Normandiya çıkarması 
E) Stalingrad Savunması 


1. Kavimler Göçü'nün etkisiyle Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması i 
Il. Moğolların ön Asya'yı istila etmesi 
1. Haçlı Seferlerine katılan derebeylerin çoğunun ülkelerine geri dönememesi 


Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesinde etkili olmuştur? 


I veli 
D) Mandater yönetimlerin kaldırılması jean ln le E) Silah teknolojisinin gelişmesi D) ivelli E)Livelli TARİH IYS DENEME SETİ 


2. 


99 


SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nin imzaladığı; 


I. Paris, ll. Küçük Kaynarca, ili. Berlin 


antlaşmalarından hangilerinde Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarındaki çıkar çatışmaları etkili olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yainız |l G) Yalnız İli 


D) i veli E) ivelli 


I. Seyfiye li. İlmiye 
Ii. Kalemiye 


Osmanlı Devleti'ndeki yukarıda verilen sınıflarının askerlik, eğitim ve ekonomi alanlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 


4. 


24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye'de alınan liberal kararlar Türk ekonomisinin önünü açmıştır. 


Bu doğrultuda; 


İ. serbest piyasa ekonomisine geçişin sağlanması, Il. ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesi, Ili. Özel sektöre düşük faizli kredi sağlanması 


kararlarından hangilerinin alındığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O)ivelli 


D)ivelli Eyiivelil 


Günümüz askeri yapılanmasında “ağ kurgusu" öne çıkmış, küresel hedef bulma sistemi, lazer tarayıcılar, dijital iletişim ve yerleşik bilgisayarlar gibi insan hatasını en aza indiren teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? 


A) Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların artırılması B) Sivil kayıpların azalması 

C) Profesyonel orduların yaygınlaştırılması 

D) Bütçeden savunmaya ayrılan payın azaltılması E) Akılı mühimmat kullanımının yaygınlaşması 


Askerlik Eğitim Ekonomi 
A) I rl ni 
B) I ni ıl 
G) nl | İl 
D) Il Hi I 
E) il Il | 
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İslamiyet'ten: önceki Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi devlet yönetimi üzerinde daha az etkili olmuştur? 


A) Töre hukukunu uygulamaları 

B) Kut inancına sahip olmaları 

G) Hükümdarların kurultay toplantılarına başkanlık yapmaları 

D) Hayvancılık ve ticaretle uğraşmaları 

E) Hanedan üyelerinin ülke yönetiminde görev almaları 


1. Artuklular 

1. Saltuklular il. Zengiler 

MM. Danişmentiiler 
V. Mengücekliler 


Yukarıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu komutanları tarafından Anadolu'da kurulan beylikler arasında yoktur? 

A)I B) Il. 


o) Ul. D) IV E)V 


I. Coğrafi Keşifler 
11. Reform Hareketleri ili. Sanayi İnkılabı 

M. Fransız İhtilali 


Avrupa'da meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti'nin etkisi olmamıştır? 


Selçuklularla, Osmanlıların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması 

B) Hükümdarların kendi adına hutbe okutması 

G) Resmi dilin Türkçe olması 

D) Hükümdar çocuklarının taşrada görevlendirilmesi 

E) Devlete ait toprakların gelirine göre bölümlere ayrılması 


Osmanlı hükümdarlarından 1. Süleyman'a “Kanuni” unvanı verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Uzun süre Osmanlı tahtında kalması 

B) Avrupa'ya siyasi üstünlüğünü kabul ettirmesi 

C) Doğuda ve batıda ülke sınırlarını genişletmesi 

D) Saltanatının ilk yıllarında çıkan isyanları bastırması 

E) Yönetim, askerlik ve toprak düzeni ile ilgili çok sayıda kanunname hazırlatması 


10. 


A) ivell B) ivelii C) ii veli 
D)I, li ve V E) ii, ii ve V 
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I. Nil Nehri üzerinde bentler ve' sulama kanalları yaparak tarımı geliştirmişlerdir. 
Il. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. 
Ili. Varlığına Fatımiler son vermiştir. 


Yukarıdakilerden hangileri Tolunoğulları ile ilgilidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G)iveli 


D) | veli E) Lil ve ili 
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12. 


13. 


1968'de ABD Başkanı Richard M. Nixon ve Dış İşleri Bakanı Henry A. Kissinger tarafından “Realizm, ölçü ve bağlantılılık” ilkelerini esas alan Nixon - Kissinger Doktrini aşağıdakilerden hangisine yönelik hazırlanmıştır? 


A) Sovyetler Birliği'ne karşı izlenecek politikaların belirlenmesine 

B) Berlin Buhranı'nın sona erdirilmesine 

C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına 

D) Çin ile yüzyüze görüşmelerin başlatılmasına 

E) İsrail - Mısır barışının sağlanmasına 


Ii. PC ev bilgisayarının geliştirilmesi Hi. İlk video kayıt aygıtının geliştirilmesi IH. İlk nükleer silahların üretilmesi IM. Renkli televizyon yayınının başlaması V. Rus kozmaonotların ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi 


Yukarıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı sonrası bilimsel alanda görülen gelişmelerden biri değildir? 
A)I. B) |. 


C) Ili. D) iv. E)V 


İslamiyet'ten önce kurulan; 


Il. Hun, 
Ii Uygur, 
Ii. Göktürk 


devletlerinden hangileri Orta Asya'da siyasi birliği sağlayarak, Türkleri tek bayrak altında toplamıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız lil 


D) i veli E) li ve ll! 


Selçuklularda hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet eden görevliye “naib” denirdi. 


Selçuklulardaki naibin sorumluluğunu Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir? 


A) Kazasker B) Defterdar G) Nişancı 


D) Reisülküttab E) Veziriazam 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilemez? 


A) Almanya'nın Batı Ren Bölgesi'ni silahlandırması B) Hatay meclisinin Türkiye'ye katılma kararı alması GC) Japonya'nın Çin'in Mançurya Bölgesi'ni işgal etmesi D) İtalya'nın Etiyopya'ya asker çıkarması 


E) Versay Antlaşması ile Alsas-Loren'in Fransa'ya birakılması 


1. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, II. Medreselerin açılması, 


IN. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi 


durumlarından hangileri İslamiyetten önceki Türk devletleriyle Türk - İslam devletlerinin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il GC) iveli 


D) | veli E) il ve il 
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17. 


18. 


19. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Divan-ı Hümayun'da yer alan ve padişahtan sonra gelen en yüksek rütbeli görevlidir? 


A) Sadrazam 

B) Defterdar 

G) Nişancı 

D) Kazasker 

E) Kaptan-ı Derya 


Aşağıdakilerden hangisi ill. Selim dönemi ıslahatlarından biri değildir? 


A) Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması 

B) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması 

G) Yeniçerilerden oluşan itfaiye bölüğünün kurulması D) Devletin resmi yabancı dilinin Fransızca olması 

E) Devlet matbaasının açılması 


1. Divan-ı Hümayun 
1. Enderun Mektebi 


Ili. Semaniye Medreseleri 


Yukarıdaki kurumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde oluşturulmuştur? 


A) Yalnız | 


B) Yalnız H C) | veli 


D) il veli E) ili veli 
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20. 


21. 


22. 


DRE e MP EEE 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde hükümdarların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kurultaya başkanlık etmek 

B) Dini törenleri yönetmek 

G) Ülkeyi dış saldırılara karşı korumak D) Halk arasında adaleti sağlamak 

E) Fakir halkın ihtiyaçlarını karşılamak 


Türk-İslam mimarisinin aşağıdaki örneklerinden hangisi “anıtmezar” niteliği taşımaktadır? 


A) Kümbet 

B) Darüşşifa 
G) Rasathane 
D) İmarethane 
E) Kervansaray 


j 


Osmanlı Devleti'nde parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisiyle geçilmiştir? 


A) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesiyle B) 31 Mart İsyanı'nın bastırılmasıyla 

GC) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla 

D) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasıyla 


E) Kanun-ı Esasi'nin yürürlüğe girmesiyle 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nesne 


23. Mete Han Çin İmparatoru'na yazdığı mektupta, “Batı- 


24. 


25. 


da Yüe-Çileri yendim. Yay çekebilen bütün kavimler tek bir aile gibi birleştiler.” ifadelerine yer vermiştir. 


Mete Han'ın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Boy beylerinin yönetimdeki etkinliğini azaltmaya B) Çin'e karşı siyasi üstünlük kurmaya 

C) Türk boylarını yerleşik hayata geçirmeye 

D) Çin ile ticari ilişkileri geliştirmeye 

E) Türk kültürünü Çin'de yaymaya 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki alan- 


R 27. 


26. 
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s* Divan-ı Lügati't Türk s9 Divan-ı Hikmet 

* Atabetü'l Hakayık 

* Kutadgu Bilig 


Türk - İslam tarihine ait yukarıdaki eserlerin yazarları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarı- da kalır? 


A) Kaşgarlı Mahmut 
B) Nizamülmülk 

C) Edip Ahmet Yükneki 
D) Yusuf Has Hacib 

E) Ahmet Yesevi 


1956 yılındaki Mısır - İsrail Savaşlarında İsrail'i 


lardan hangisindeki faaliyetler daha çok önem ka- (fi destekleyen devletler aşağıdakilerin hangisinde Zanmişer? birlikte verilmiştir? 
A) Di , il i ii RP BİR am Genel A) ABD - Suriye B) ingiltere - Fransa D) Eğitim E) Ekonomi C) SSCB - Almanya D) İngiltere - Almanya E) SSCB - ABD 
Yakınçağ'da Avrupa'da ortaya çıkan Fransız İhtilali 28. Osmanlı Devleti'nin Yükselme dönemi politikaları ve Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'nde aşağı- arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
daki alanlardan hangisinde bir değişikliğe neden , : olduğu söylenemez? A) Türk-İslam birliğini sağlama B) Avrupalı devletlere üstünlüğünü kabul ettirme A) Dini B) Siyasi G) Hukuki C) Uluslararası ticaretteki etkinliğini artırma D) Ekonomi E) Yönetim D) Hristiyan birliğinin oluşmasını engelleme E) Azınlık haklarını genişletme 
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29. 


30. 


31. 


ll. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve SSCB'nin öncülüğündeki Batı ve Doğu blokları; yeraltı, denizaltı, at- 


master ve uzay gibi yerlerde hakimiyet kurma yarışına girişmişlerdir. 


Bu durum aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? 


A) Demokratik yönetimlerin yaygınlaşmasından 

B) Sivil savunma teşkilatlarının kurulmasından 

C) Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin farklı olmasından 

D) Uluslararası barışın korunmaya çalışılmasından 

E) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasından 


Aşağıdaki uluslararası teşkilatlardan hangisine tam üyelik için Kopenhag Kriterleri esas alınmaktadır? 


A) NATO 

B) Birleşmiş Milletler 

C) Avrupa Birliği 

D) Bağımsız Devletler Topluluğu 

E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 


Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'ndan sonra 


başlayan “Fetret” döneminde yaşanan gelişmelerden biridir? 


A) Venedik'le ilk deniz savaşının yapılması 

B) Veraset anlayışının değiştirilmesi 

G) Anadolu Türk beyliklerinin yeniden bağımsız olması 

D) Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne yönelik Haçlı saldırılarının başlaması 

E) Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması 
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32. 


33. 


34. 


— Türk tarihinde ilk kez kiralama ve alım satım senetleri ile vakfiyeler hazırlamışlardır. 

— Türk şehirciliği ve mimarisine ait ilk eserleri vermişlerdir. 


Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Göktürkler 
B) Türgeşler 
C) Hunlar 

D) Uygurlar 

E) Karahanlılar 


Aşağıdaki görüşmelerden hangisi li. Dünya Savaşı'nın bitirilmesinden daha çok savaş sonrası barışın sağlanmasına yöneliktir? 


A) Adana Konferansı 

B) Moskova Konferansı 
C) San Remo Konferansı 
D) Potsdam Konferansı 
E) Kahire Konferansı 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili yanlış bir bilgidir? 


A) Ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır. 

B) Eli silah tutan herkes asker kabul edilmiştir. 

GC) Önemli konular kurultayda görüşülüp karara bağlanmıştır. 

D) Toplum boylar şeklinde örgütlenmiştir. 

E) Halkın temel geçim kaynağını tarımsal faaliyetler oluşturmuştur. 
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35. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzen, Orhan 


36. 


Bey'den yardım istemiştir. 
Bu durumun; 

1. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesi, Ii. Bizans'ın içişlerine karışılması, 


Ili. Osmanlı-Bizans savaşlarının sona ermesi 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll D) iveli E) Il ve İli 
I. Japonya Yeni Düzen 
II. İngiltere Yatıştırma Siyaseti 
IM. İtalya İnfirat Politikası 
IM. Almanya Hayat Sahası 


Yukarıdaki devletler ve izledikleri politikalar hangi- 


sinde doğru eşleştirilmiştir? - - -“ d 


A)iveli B) li ve İli C) li ve IV 


D) |, il ve V E) Il, ill ve IV 
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II. Meşrutiyet döneminde görülen; 


I. siyasi suçlular için af çıkarılması, ll. basın kuruluşlarına uygulanan sansürün kaldırılması, 
II. siyasi parti faaliyetlerine izin verilmesi 


gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nde düşünce ve fikir özgürlüğüne verilen önemin göstergesidir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız ill 


D) ivelil E)Lilvelii 


38. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin Orta Asya Türk- 


leri üzerinde uyguladığı asimilasyon politikalarından biri değildir? 


A) Harita ve kitaplarda Türkistan isminin kullanımının yasaklanması 

B) İnsanların ağır sanayi dallarında çalışmaya mecbur tutulması 

C) Türklerin yaşadıkları bölgelerden farklı coğrafyalara mecburi göçe tabi tutulması 

D) Rus okullarında verilen eğitimlerle Türklerin kültür ve dillerinin değiştirilmeye çalışılması 

E) Din adamı yetiştirilen okul ve medreselerin kapatı!- ması 
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40. 
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ABD ile SSCB arasındaki Küba Bunalımı'nın çözümlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Nükleer silahları sınırlandırma çalışmalarının başlamasına i 

B) SSCB'nin dağılma sürecine girmesine 

G) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uluslararasi alanda kabul edilmesine 

D) ABD'nin Avrupa ülkelerini ekonomik yönden desteklemesine 

E) Bazı ülkelerde ulusçu ayaklanmaların çıkmasına 


1. Dünya Savaşı'ndan sonra dış politikayla ilgili “sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır.” görüşünü benimseyen lider aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Adolf Hitler 

B) Benito Mussolini 
C) Joseph Stalin 

D) Genaral Franco 
E) Winston Churchill 


1947'de SSCB'nin öncülüğünde kurulan “Cominform"un kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupa'da kutuplaşmayı engellemek 

B) Komünist ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek 

C) Uluslararası ekonomik krizlerin çıkmasını önlemek 

D) İnsan haklarına verilen önemi artırmak 

E) Uluslararası petrol fiyatlarını düzenlemek 


© e) 


42. Türkiye'nin NATO'ya üye olmak istemesinde; 


43. 


İ. SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı önlem alma, 
1. silahlı kuvvetlerin modernleştirilmesi için kaynak sağlama, ' i 
IN. Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C)iveli 


D) ivelil E)I, il ve ill 


ABD, 1. Dünya Savaşı'nda dış politikasını aşağıdakilerden hangisine göre belirlemiştir? 


A) Wilson İlkeleri 

B) Monroe Doktrini 

G) Truman Doktrini 

D) Marshall Planı 

E) Eisenhower Doktrini 


, 


44. Osmanlı Devleti'nde “narh vermek” deyimi aşağıda- 


kilerden hangisiyle ilgilidir? 


A) Ürün fiyatlarının belirlenmesi 

B) Olağanüstü durumlarda yeni vergilerin alınması 

G) Padişahın halk yararına fermanlar yayımlaması 

D) Meslek grupları arasında dayanışma örgütlerinin oluşturulması 

E) Mahkeme kararlarının halka duyurulması 
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1. 


SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ikili antlaşmalar şunlardır: 


l. Bükreş Antlaşması, 

II. Edirne Antlaşması, 
Ili. Hünkar İskelesi Antlaşması, 
IV. Ayastefanos Antlaşması. 


Bunlardan hangileri Avrupalı devletlerin tepkisine neden olmuştur? 


A) Ive B) | velil C) il ve Ili 


D) ili ve IV E)ILili ve V 


II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya'nın Türkiye'den bazı istekleri şunlardır: 


|. Türk-Sovyet sınırının yeniden çizilmesi, 


Il. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzen- 


lenmesi, ee 
Ili. Boğazlar bölgesinde bir Sovyet üssü oluşturulması. 


Bu isteklerden hangilerinin Türkiye'nin egemenlik 


3. 


4. 


I. Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmesi 
Il. İpek Yolu'na hakim olma düşüncesi ii. Çinlilerin Hunlara bağlı milletler arasında aleyhte propaganda yapması 


Yukarıdakilerden hangileri, Hunlar ile Çinliler arasında mücadelelere neden olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |i C) Yalnız ill 


D) i veli E) li ve ili 


I. Defterdarlık 
Il. Tımar Sistemi 
Ili. Kazaskerlik 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde oluşturulan yukarıdaki sistem ve kurumların adli, ekonomik ve askeri alanlarla ilgili gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Adli Ekonomik Oo Askeri 

haklarını ve toprak bütünlüğünü zedeleyici nitelikte olduğu söylenebilir? AN a " 
B) Il l nl 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız lll e el vi 
D) ll I 1 
D) ivelil E)i, il ve Hi E) Tİ! Tl l 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Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde zamanla değişiklik olmuştur? 


A) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması 

B) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesi 

C) Halka inanç ve ibadet serbestliğinin tanınması D) Azınlıklara devlet yönetiminde görev verilmemesi E) Resmi yazışmalarda Türkçe'nin kullanılması 


Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen; 


i. başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması, 


Il. batı bölgelerindeki Türkmen beylerinin bağımsızlıklarını ilan etmesi, 


IN. yabancı tüccarların Anadolu şehirlerine yerleştirilmesi 


gelişmelerinden hangilerine Moğol saldırıları neden olmuştur? 
A) Yalnız i 


B) Yalnız Il G) Yalnız ili 


D) li vel ill Eyi, iivelii 


Osmanlı Devleti'nde padişahın mutlak vekili olarak, padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komuta eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sadrazam B) Beyberbeyi 
G) Kazasker D) Sancakbeyi 


E) Yeniçeri Ağası 


dl 


10. 


e ere MT Gi e e 


İslam öncesi Türklerde sosyal devlet anlayışının varolduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Boy beylerinin seçimle belirlenmesi 

B) Ticaret yollarının denetim altına alınması 

GC) Hükümdarların halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi D) Eli silah tutan herkesin asker sayılması 

E) Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması 


1. Kut Din adamı 
11. Yabgu Hükümdardan sonra gelen yönetici lil. Balbal Mezarlara dikilen heykeller MM. Töre Yazısız hukuk kuralları 
V. Kurultay Danışma meclisi 


İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır? 


AYI. B) Il. C) Il. DV E)V. 


Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı sonrası ekonomik ve sosyal açıdan yıkıma uğrayan Avrupa'nın kalkındırılmasına yönelik hazırlanmıştır? 


A) Marshall Planı 

B) Monroe Dokirini 

G) Potsdam Konferansı 
D) Yalta Konferansı 

E) Roosevelt Planı 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Moğolların, Batı Seferi'ne çıkmasına neden olar gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Harzemşahların yıkılması 

B) Harzemşahlarla Otrar Olayı'nın yaşanması 

G) Karahanlıların doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması 

D) Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in ölmesi 

E) Türkiye Selçukluları'nın başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması 


Osmanlı Devleti'nde dini ve etnik kimliğe bakılmaksızın halka yönetimde temsil hakkının tanınması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur? 


A) Kanun-ı Esasi'nin yürürlüğe konulmasıyla B) 31 Mart Ayaklanması'nın bastırılmasıyla C) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesiyle 

D) Sened-i İttifak'ın imzalanmasıyla 

E) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasıyla 


Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Burslu öğrencilik sistemini uygulamışlardır. 


B) “Fethedilen yerler fethedenin malıdır.” anlayışını be- 


nimsemişlerdir. 
C) Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır. 
D) İkili yönetim anlayışını uygulamışlardır. 
E) Ribat adı verilen kervansaraylar yapmışlardır. 


XX. yüzyılda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan: 


hangisi “milliyetçilik”i yansıtmaz? 


A) Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmesi B) Arnavutluk'un Osmanlı bağımsızlığını ilan etmesi 


Devleti'nden ayrılarak 


C) Bulgaristan'da kalan Türklere isterlerse Osmanlı topraklarına göç edebilme hakkının tanınması 

D) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması 

E) Yunanistan'da kalan Türklerin yasal vatandaşlık haklarının garanti altına alınması 


15. 


16. 


17. 


18. 


1876'da Kanun-ı Esasi'nin İlanı ve sonrasında Meşrutiyet yönetimine geçilmesiyle, kanun hazırlama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 


A) Bakanlar Kurulu'na 
B) Mebuslar Meclisi'ne 
C) Sadrazam'a 

D) Şeyhülislam'a 

E) Şura-yı Saltanat'a 


Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerden korunmaları karşılığında cizye vergisi alınmıştır. 


Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinden alınan cizye vergisinin toplam vergiye oranının diğerlerinden daha çok olduğu söylenebilir? 


A) Kırım B) Arnavutluk C) Mora 


D) Mısır E) Bosna-Hersek 


Kanuni döneminde devlete ait toprakların bir çoğunun dirlik arazisine çevrilmesinin amacı aşağıdakiilerden hangisidir? 


A) Hazineye nakit para akışını sağlamak 

B) Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak 

C) Ordunun asker gereksinimini karşılamak D) Kapitülasyonların olumsuz etkisini azaltmak E) Saray masraflarını kısmak 


Büyük Selçuklu sultanlarının Rey, Hemedan, Ista- han ve Merv gibi farklı şehirlerde türbelerinin bulunması Büyük Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Merkeziyetçi devlet yapısının kurulamadığının B) Farklı şehirleri başkent yaptıklarının 

C) Göçebe yaşam tarzına sahip olduklarının 

D) İranlıların etkisi altında kaldıklarının 

E) Eski Türk geleneklerini sürdürdüklerini 
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19. 


20. 


21. 


Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan iç karışıklıklar aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? 


A) Haçlı ordularının Kudüs'ü ele geçirmesini B) Bizans'ın Anadolu'da üstünlük kurmasını C) Türklerin Balkanlara geçmesini 

D) Anadolu'nun etnik yapısının değişmesini E) Moğolların Anadolu'yu istila etmesini 


M.Ö. Il. binde başlayan Orta Asya Türk göçleri yüzyıllar boyunca devam etmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçları arasında gösterilemez? 


A) Orta Asya'daki Türk varlığının sona ermesi 

B) Orta Asya'daki Türk nüfusunun azalması 

C) Bazı Türk boylarının milli benliklerini kaybetmesi D) Türk kültürünün Asya dışında da yayılması 


E) Farklı coğrafyalarda yeni Türk devletlerinin kurulması 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde teokratik yönetim olduğunun bir göstergesidir? 


A) Ülke yönetiminde merkeziyetçi yapının korunmaya çalışılması 

B) Azınlıklara inanç özgürlüğünün tanınması 

6) Padişahların aynı hanedana mensup olması 

D) Gayrimüslimlere devlet yönetiminde görev verilme- 


22. 


23. 


24. 


25. 


İslamiyet'ten önceki Türk tarihinin incelenmesini Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin zorlaştırdığı savunulamaz? 


A) Değişik coğrafyalarda devletler kurmaları B) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri 

C) Farklı dini inanışları kabul etmeleri 

D) Yönetimde kurultaya yer vermeleri 

E) Yazılı kültürün gelişmemesi 


Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Askerlikten başka işlerle de uğraşmaya başlamaları 


B) Çıkarlarına ters düşen yöneticileri görevden uzaklaştırmaları 


C) Avrupa tarzı orduların kurulmasına karşı çıkmaları D) Padişah değişikliklerine neden olmaları E) Devletten üç ayda bir ulüfe adı verilen maaş almaları 


I. Divan-ı Saltanat 
Il. Divan-ı İstifa ili. Divan-ı Tuğra 


Büyük Selçuklu Devleti'nde yukarıdaki kurullardan hangilerine hükümdarlar başkanlık etmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) ivell E) Il ve lll 


Avrupa'da bilim ve teknolojide önemli gelişmelerin yaşandığı 18. yüzyıla verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Akıl Çağı B) Soğuk Savaş Dönemi 


mesi e C) Demokrasi Dönemi D) Restorasyon Devri E) Başkentte sürekli ve düzenli bir ordunun bulundurulması E) Aydınlanma Çağı 
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28. 


26. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan “Koca, evlilik birliğinin reisidir.” maddesi 2001 yılında kaldırılmıştır. 


Bu değişiklik ile eşler arasında; 


I. karar ve sorumluluk, li. evlilik yönetimi, 
Ili. evliliğin temsili 


alanlarından hangilerinde eşitlik sağlanmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız lll 


D) iivelii E)Lilvelil 


Türk tarihine ait; 


1. Samanoğullarının Horasan Valisi Alp Tekin tarafından kurulma, 

ll. irak'taki Büveyhoğullarına karşı Abbasi halifesini koruma, 


Ili. Katvan Savaşı'yla yıkılış sürecine girme 


bilgilerinden hangileri Gaznelilere aittir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G)iveli 


D) ! vellil E) ili velil 


Abbasi halifesinin, Anadolu'da yaptığı fetihlerden dolayı Ebul Feth (fetih babası) unvanını verdiği Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gazneli Mahmut B) Alp Arslan 


G) Alaeddin Keykubat D) Yıldırım Bayezid 


E) Celaleddin Harzemşah 


29. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, aralarında Türkiye'nin de 


i 


olduğu 51 ülkenin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzalamasıyla San Francisco Konferansı'nda (1945) kurulmuştur. 


Aşağıdakilerin hangisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çalışma organı ve görev alanı yanlış eşleştirilmiştir? 


Görev Alanı 


Çalışma Organı 


A) Güvenlik Konseyi oo 5'i daimi, 10'u geçici olmak üzere 15 üyeden oluşan teş- 


kilatın yürütme organı 


B) Vesayet Konseyi Teşkilatın gelişmekte olan ülkelere yönelik sosyal yardım- 


larını yürüten çalışma organı 


C) Uluslararası Adalet 
Divanı 


Teşkilatın hukuk ve yargı organı 


D) Genel Kurul Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkelerin temsil edildiği 


yasama organı 


E) Ekonomik ve Sosyal Teşkilatın ekonomi, eğitim, Konsey sağlık gibi politikalarını yürüten çalışma organı 


30. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Dev- 


31. 


leti'nde açılan yüksek öğretim kurumudur? 


A) Enderun B) İdadi C) Sultani 


D) Rüştiye E) Darülfünun 


Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) temel stratejilerinden biri değildir? 


A) Mekansal Planlama 
B) Kalkınmada Adalet 
C) İstihdam 

D) Çevrenin Korunması 
E) Temsilde Adalet 


TARİH 


71 


LYS DENEME SETİ 


i i li i 


32. 


33. 


34. 


Hindistan 1947'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Doğu ve Batı bloklarına dahil olmamıştır. Keşmir Meselesi sebebiyle çatışmalar yaşadığı Pakistan'ın Çin ile ittifak yapması üzerine SSCB ile iyi ilişkiler kurmuş, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle de ABD ile olan iyi ilişkilerini daha da geliştirmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak, Hindistan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Dış politikada bağlantısızlığı ilke edinmiştir. 

B) Ülkedeki dini ve etnik çeşitlilik sosyal ve toplumsal gelişmelerde belirleyici olmuştur. 

C) Pakistan'a karşı SSCB ile yakınlaşmıştır 

D) Dünyadaki gelişmelere göre dış politikasında düzenlemelere gitmiştir. 

E) Keşmir Meselesi Pakistan ile savaşmasına neden olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Avrupa dışında birbirleriyle rekabet etmelerine neden olmuştur? 


A) 1815 Viyana Kongresi 
B) 1830 İhtilalleri 

C) Sanayi İnkılabı 

D) Rönesans Hareketleri 
E) Reform Hareketleri 


Aşağıdakilerden hangisi 1683 yılında yapılan Il. Viyana Kuşatması'nın sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biridir? 


A) Celali isyanlarının başlaması 

B) Azınlık isyanlarının artması 

C) Kutsal İttifak'ın kurulması 

D) Kapitülasyonların kaldırılması 

E) Osmanlı Devleti'nin yönetim şeklinin değişmesi 


35. 


36. 


37. 


38. 


ABD'nin Il. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı atom bombasını kullanması öncelikle aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? 


A) Savaşın sona ermesi 

B) Soğuk savaş döneminin başlaması 

C) Türkiye'nin Japonya'ya savaş ilan etmesi D) Savaşın Avrupa dışına yayılması 

E) Japonya'nın ABD donanmasına saldırması 


Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden biridir? 


A) Veraset sisteminin değiştirilmesi 

B) Devşirme sisteminin uygulanmaya başlanması C) Kıbrıs'ın fethedilmesi 

D) Hicaz bölgesine hakim olunması 

E) Fransızlara kapitülasyonların verilmesi 


SSCB'nin direktifleri 
1948'de Cominform'dan çıkarılan Yugoslavya, Doğu Bloku devletleri tarafından tehdit edilince aşağıdaki uluslararası teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? 


sonucunda 28 Haziran 


A) NATO B) SEATO 


C) Bağdat Paktı D) Balkan Paktı 


E) Varşova Paktı 


/ 


Yunanistan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda NATO'nun askeri kanadından çekilmiştir? 


A) Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulması 

B) Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemesi 

C) Albaylar Cuntası'nın Yunanistan'da yönetimi ele geçirmesi 

D) Türkiye'nin Ege Denizi'nde kıta sahanlığını altı mile çıkarması 

E) ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması 
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39. Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dış politi- 


kada gerçekleştirdiği; 


I. Milletler Cemiyeti'ne giriş, li. Balkan Antantı, 
INI. Sadabat Paktı 


girişimlerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
ALIRIM. 


BIN. O NI, 


DM, IM. ENİ. 


40. Yumuşama dönemi politikaları; 


41. 


İ. barışa varacak yakınlaşma, il anlaşma, 
IN. işbirliği 


aşamalarından hangilerinden oluşmaktadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Gj)iveil 


D) ivelli E)Lilvelii 


Il. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de hükümetler kara- 


borsacılığın önlenmesi ve mal darlığının yaşanma. . 


sının engellenmesi amacıyla; 


i. büyük kentlerde karne uygulamasına geçilmesi, İl. fiyatlara narh konulması, 
Ni. liberal pazar ekonomisine geçilmesi 


politikalarından hangilerini benimsemişlerdir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ii GC) i veli 


D) li ve İli E Lil veli 


42. 


43. 


44. 


“24 Ocak 1980 Kararları" ile mevduat faiz oranlarının serbest bırakılması sonucu, halkın çok yüksek faiz vermeyi taahhüt eden şirketlere birikimlerini yatırması ve bu şirketlerin taahhütlerini yerine getirememesi Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Banker Skandalı'nın yaşanmasına 

B) Liberal ekonomik politikaların terk edilmesine 

C) Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasına 

D) Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine 

E) Bankaların altın ve döviz satmasına izin verilmesine 


I. Dünya Savaşı'nda galip gelen devletler tarafından oluşturulan uluslararası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? 


A) NATO B) Birleşmiş Milletler 


C) Milletler Cemiyeti D) Avrupa Birliği 


E) Avrupa Konseyi 


15 Ağustos 1905'te Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı 
gibi Türk aydınlarının öncülüğünde “Rusya Müslümanları 1. Kongresi” toplanmıştır. 


Bu kongrenin; 


I. Müslüman Birliği Partisi'nin kurulması, II. Rus halk meclisi olan Duma'da Müslümanların temsil edilmesi, 
IN. Rusya Müslümanları arasında siyasi birliğin kurulması 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll G) Yalnız lil 


D) ivell E) il ve Hil 
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A) Mültezimlerin 


SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Bu testte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Il. Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlık teşkilatı kurulmuştur. 


Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin halk üzerindeki etkinliği azaltılmak istenmiştir? 


B) Tımarlı sipahilerin 


G) Kethüdaların D) Ayanların 


E) Muhtesiplerin 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde İstanbul isyanlarının görülmesinde; 


I. ulufelerin zamanında ödenememesi, 
11. Kapıkulu ocaklarına yasalara aykırı asker alınması, Ii. şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivelli E) Il ve lll 


Cengiz Han, Moğol ırkından olmasına rağmen kurmuş olduğu devlete Türk - Moğol devleti denilmiştir. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Devleti oğulları arasında paylaştırması 

B) Cihan hakimiyeti politikası izlemesi 

G) Ordularının büyük bir bölümünü atlı birliklerin oluşturması 

D) Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kurulması 

E) Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olması 


1804 - 1815 yılları arasında Avrupa'da yaşanan İhtilal 
Savaşları sonrasında Avrupalı devletler tarafından toplanan Viyana Kongresi'ne Osmanlı Devleti davet edildiği halde katılmamıştır. 


Osmanlı Devleti'nin bu kongreye katılmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? 


A) Bazı Avrupa devletleriyle sorunlarının olmasıyla 

B) Kongrede aleyhinde kararların alınabileceği düşüncesiyle 

GC) Sırp İsyanı'nın dış soruna dönüşebileceği endişesiyle 

D) Devlet yönetiminde monarşiyi esas almasıyla 

E) Güçlü bir devlet olma özelliğini kaybetmiş olmasıyla 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Göktürkler döneminin en önemli eseri olan Orhun Kitabelerinin kimler için dikildiği, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Bumin Kağan - Bilge Kağan - Vezir Tonyukuk B) Bilge Kağan - Kutluk Kağan - Kültigin 

C) Bilge Kağan - Kültigin - Vezir Tonyukuk 

D) Teoman - Bumin Kağan - Kutluk Kağan 

E) Bumin Kağan - Mete Han - Kültigin 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularında ordunun bölümleri arasında yer almaz? 


A) Hassa askerleri 

B) İkta askerleri 

C) Konar - göçerler 

D) Türkmenler 

E) Bağlı beyliklerin askerleri 


Mısır'da ilk Türk-İslam devletlerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Oğuzların Orta Doğu'ya göç etmesi 

B) Moğol İstilası 

C) Talas Savaşı'nın Araplar tarafından kazanılması D) Abbasilerin zayıflaması 

E) Haçlı Seferlerinin başlaması 


Attila'nın, Avrupa Hun Devleti'nde babadan oğula geçen hükümdarlık sistemini uygulamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Feodal yönetime geçme 

B) Türklerin asimile olmasını engelleme C) Ordunun savaş gücünü artırma 

D) Merkezi otoriteyi güçlü tutma 

E) Bağımsız devlet yapısını güçlendirme 


10. 


11. 


12. 


1. Korumacı - devletçi ekonomi modelinin uygulanması ii. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması lil. “Yerli Malları” haftaları düzenlenmesi 


Türk hükümetleri yukarıdaki önlemlerden hangilerini 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin etkilerini azaltmaya yönelik almıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C)i veli 


D) Il ve lil E) 1, il ve İli 


Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı adıyla oluşturulan NATO'ya aşağıdaki devletlerden hangisiyle eşit koşullar altında birlikte üye olarak kabul edilmiştir? 

B) İspanya 


A) Fransa C) Almanya 


D) İtalya E) Yunanistan 


Ön Asya medeniyetlerinden biri olan İranlılar, tarih boyunca birçok Türk devletinin egemenliği altında yaşamışlardır. 


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu devletlerden biri değildir? 


A) Gazneliler B) Selçuklular C) Memlükler 


D) Timurlular E) Safeviler 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde hükümdarın sınırlı yetkilere sahip olduğunu gösterir? 


A) Kağanın belli bir ailenin üyesi olması B) Hükümdar eşlerinin elçileri kabul edebilmesi G) Devlet işlerinin kurultayda görüşülmesi 


D) Kağanın törelere göre hareket etmek zorunda olması 


E) Boy beylerinin kurultayda temsil edilmesi 
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14. 


15. 


16. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 


I. müsadere sisteminin kaldırılması, 
11. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması, IN. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 


düzenlemelerinden hangileri halkın elindeki sermaye birikiminin artmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) ivelll E) Il ve İli 


II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebuslar Meclisi'ni kapatmış ve Meşrutiyet yönetimine son vermiştir? 


A) Sened-i İttifak'a 

B) Kanun-ı Esasi'ye 

GC) Şer'i Hukuka 

D) Islahat Fermanı'na 
E) Tanzimat Fermanı'na 


Osmanlı Devleti'nde gelir ve giderleri kontrol altında tutarak, devletin maliyesi hakkında padişahı bilgilendiren divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kazasker B) Defterdar C) Nişancı 


D) Reisülküttap E) Sadrazam 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ekonomik yönden güçlü bir devlet olduğuna kanıt olarak gösterilemez? 


A) Toprakların küçük iktalara ayrılması B) Altın para bastırılması 


G) Tüccarlara devlet tarafından ücretsiz sigorta sisteminin uygulanması 


D) Ticaret yolları üzerinde birçok kervansaray inşa edilmesi 


E) Komşu ülkelerle ticaret antlaşmaları yapılması 


17. 


18. 


19. 


20. 


Orta Asya Türk göçlerinin sonucunda Türkler farklı kültürleri etkilemişler ve kendileri de o kültürlerden etkilenmişlerdir. i 


Bu etkilenmelerin aşağıdakilerin hangisinde verilen alanda Türk boyları arasında daha az farklılıklara neden olduğu savunulabilir? 

A) Dini 


B) Sosyal GC) Sanat 


—D) Ekonomi E) Askeri 


Osmanlı Devleti'nde 11. Mahmut döneminde tımar sisteminin kaldırılması üzerine taşrada güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan askeri kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Akıncılar B) Redif birlikleri 


C) Humbaracılar D) Sakalar 


E) Yaya ve müseliemler 


Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisine ilişkin ıslahat yapılması öngörülmemiştir? 


A) Yargı sistemi B) Vergi düzeni 


C) Askerlik işleri D) Mülkiyet hakkı 


E) Devlet rejimi 


Osmanlı Devleti'nde yeni fethedilen yerlere Türk - İslam kültürünün yayılması için Anadolu'dan göçebe Türkmenlerin götürülüp yerleştirilmesine “İskan Siyaseti" denir. 


Bu bilgiye göre, iskan siyasetinin uygulandığı yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Kıbrıs 


B) Makedonya C) Hicaz 


D) Kosova E) Bulgaristan 
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21. 


22. 


23. 


Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra Avrupa'nın Siyasi haritasında değişiklikler yaşanmıştır. 


Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesine; 


I. Çekoslovakya, 
II. Yugoslavya, 
INI. Sovyetler Birliği 


devletlerinden hangilerinin parçalanması ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) iveil 
D) li ve İli E)i,li veli! 
— Gazneliler 
— Büyük Selçuklular 
— Memlükler 


Yukarıdaki Türk devletlerinin ortak özelliği olarak p) 


aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Abbasi halifelerini koruma altına almaları 

B) Nüfuslarının büyük kısmını Türklerin oluşturması GC) Haçlılara karşı mücadele etmeleri 

D) Ordularının tamamını devşirmelerden oluşturmaları E) Moğollar tarafından yıkılmaları 


1. Moğol İstilası'nın Ön Asya'ya yayılması ll. Türk-Arap mücadelelerinin sona ermesi III. Bizans'ın Malazgirt Savaşı'nı kaybetmesi 


Yukarıdakilerden hangileriyle Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi arasında ilişki kurulamaz? 
A) Yalnız ! 


B) Yalnız |i G) Yalnız İli 


D) i veli E) H vellil 
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24. Anadolu Selçukluları döneminde çıkan Babailer 


25. 


26. 


Ayaklanması'yla ilgili; 


1. Anadolu Türk birliğini sağlamayı amaçlayan hareketlerden biridir. 
Il Anadolu Selçukluları'nın İlhanlı egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir. 
Ii. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenlerinin çıkarttığı sosyal, dini ve ekonomik içerikli bir harekettir. 


bilgilerinden hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) il veli E) 1, il ve İNİ 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin özellikleri arasında yer almaz? 


A) Maaş karşılığı olarak toprak gelirlerinden faydalanırlar. 

B) Yayalar ve sipahiler olmak üzere iki ana bölümden oluşurlar. 

C) Savaşlarda padişahı ve sancağı koruyan Altı Bölük Halkı bu askeri birlikler içinde yer alır. 

D) Savaşlarda ordunun merkez. bölümünü oluştururlar. 

E) En kalabalık grubunu Yeniçeri Ocağı oluşturur. 


Yugoslav Komünist Partisi'nin köylüleri devletin en sağlam temeli kabul ederek işçi sınıfını zayıflatması ve sosyalist devrimci çizgiden uzaklaşması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? 


A) Yugoslavya topraklarında yeni devletlerin kurulmasına 

B) Yugoslavya'nın Cominform'dan çıkarılmasına 

C) Yugoslavya'nın SSCB ile yakınlaşmasına 

D) Berlin Buhranı'nın yaşanmasına 

E) İşçiler ve köylüler arasında çatışmalar yaşanmasına 
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27. 


28. 


ABD ile SSCB arasında imzalanan SALI ve SALT-I| antlaşmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Stratejik ve nükleer silahları sınırlandırma 

B) ABD ile SSCB arasında dostluk ilişkilerini geliştirme 

C) Birleşmiş Milletleri dünyada tek yetkili örgüt haline getirme 

D) Küba ve Türkiye'deki füze kalkanlarının sökülmesi- ni sağlama 

E) SSCB'nin başını çektiği Doğu Bloku ülkelerinde demokratik hakları genişletme 


Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısı üzerinde daha çok etkili olmuştur? 


A) Keşfedilen yerlere göçlerin olması 

B) Yeni kültürlerin tanınması 

C) Hristiyanlığın Avrupa dışında yayılması 

D) İslam devletlerine olar bağlılığın azalması 

E) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının güçlenmesi 


29. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde İttihatçı 


subayların Meşrutiyeti ilan ettirmek için yaptıkları girişim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hürriyet Taburları kurarak yönetime isyan etmek B) Azınlıklarla işbirliği yapmak 

G) Avrupalı devletlerden destek almak 

D) Padişahı tahttan uzaklaştırmak 

E) Türkçülük akımını uygulamaya koymak 


30. 


31. 


32. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerine kapitülasyonlar vermesinin sonuçlarından biridir? 


A) Müslüman tüccarlarla gayrimüslim tüccarlar arasındaki rekabetin sona ermesi 

B) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğinin artması 

C) Müslüman - Hristiyan çatışmalarının sona ermesi 

D) Azınlıkların Osmanlı Devleti'ne bağlılığının artması 

E) İşsizlik sorununun sona ermesi 


Orta Asya Türk devletlerinde doğudaki Hakan'a bağlı kalarak ülkenin batı kısmının yönetiminden sorumlu olan hanedan üyesine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tigin 


B) Yabgu G) Kağan 


D) Melik E) Şaman 


j 


Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı ekonomik yararlar arasında gösterilemez? 


A) Tarımsal üretimin artması 

B) Vergi toplama giderlerinin ortadan kalkması C) Hazineye yük getirmeden ordu oluşturulması D) Hazine gelirlerinin artırılması 

E) Üretimin denetim altına alınması 
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33. Osmanlı Devleti'nin Duraklama dönemiyle ilgili 


34. 


35. 


A) Yalnız | 


aşağıdakilerden hangisinde verilenin diğerlerinin temel nedenini oluşturduğu söylenebilir? 


A) Tecrübesiz şehzadelerin padişah olması B) Taht kavgalarının engellenmesi 

C) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması D) Padişahların devlet işlerinden uzaklaşması E) Padişahların halkla bağlarının zayıflaması 


II. Dünya Savaşı'nda SSCB'nin 1939'daki nüfusunun 7613'ünü, Almanya'nın 9610'unu, Polonya'nın ise “0 16'sını kaybetmesi bu ülkelerde; 


İ. iş gücüne duyulan ihtiyacın artması, İl. nüfus artış hızının azalması, 
İİ. tarım ve sanayi sektöründe üretimin gerilemesi 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? 


B) Yalnız !l G) Yalnız Il 


D) Ii ve Ili E)Lilvelli 


Osmanlı Devleti'nde uygulanan aşağıdaki sistemlerden hangisinin bozulması köylerden kentlere göçü artırmıştır? 

A) Devşirme Sistemi B) Lonca Sistemi 
C) Müsadere Sistemi D) İltizam Sistemi 


E) Tımar Sistemi 


10 


36. Türkiye'nin li. Dünya Savaşı sırasında uyguladığı 


dış politika aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yeni topraklar kazanma 

B) Uluslararası sınırlamaları kaldırma 

C) Savaşın değişen koşullarına göre hareket etme D) Ayrılıkçı düşünceleri sona erdirme 

E) Halkın devlete bağlılığını artırma 


37. Osmanlı ve Mısır donanmasının 1827'de Navarin'de 


38. 


yakılmasında İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etmişlerdir. 


Büyük devletlerin bu ittifakı aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? 


A) Boğazlar Sorunu'nun sona ermesini 

B) Misir Sorunu'nun çözümlenmesini 

GC) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasını 

D) Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasını E) İtalya'nın Doğu Akdeniz'e yerleşmesini 


Çernobil Nükleer Santrali'nin patlamasıyla büyük bir çevre felaketinin yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? 


A) SSCB B) Bulgaristan 


C) Romanya D) Polonya 


E) Çekoslavakya 
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39. 


40. 


41. 


Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) Pazar ve hammadde arayışının hızlanması 

B) Demokratik yönetim anlayışlarının yaygınlaşması C) Devletlerarası bloklaşmaların yaşanması 

D) Balkanlarda Slav-Germen çekişmesinin yaşanması E) Avrupa'da Alman - Fransız rekabetinin yaşanması 


Karar alma 

Yargı denetimi 

Yasaları onama 

Gelir giderleri inceleme 


1. Avrupa Konseyi 

Ii. Adalet Divanı 

ili. Avrupa Parlamentosu 

IM. Sosyal ve Ekonomik 
Komite 


Avrupa Birliği'nin çalışma organları ile görevleri hangilerinde doğru olarak eşleştirilmiştir? 


A) ivelll B) Ive Hi 


D) ii ve V gu ve V 


1980-1988 yılları arasında süren Irak - İran Savaşları Arap ülkelerinin ikiye bölünmesine neden olmuştur. 


Bu bölünmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde 

etkili olduğu savunulabilir? 

A) Türkiye'nin ticari gelirinin artması 

B) İsrail'in Ortadoğu'da serbest hareket etmesi 

C) Arap ülkelerinde demokratik yönetimlerin yaygınlaşması 

D) Kıbrıs Sorunu'nda Türkiye lehine gelişmelerin olmasi 

E) Uluslararası petrol fiyatlarının düşmesi 


GC) li ve ill p) 


42. Avrupa devletlerinin katılımıyla 1922'de yapılan 


44. 


“Washington Deniz Silahsızlanması” aşağıdaki devletlerden hangisinin yayılmacı politikalarına yönelik olarak yapılmıştır? 
A) Almanya 


B) İtalya C) SSCB 


D) Çin E) Japonya 


7 Kasım 1982'de yapılan halkoylaması ile “1982 Anayasası” kabul edilmiştir. 


1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerin hangisinde Temel Hak ve Hürriyetler'in kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz? 


A) Seferberlik 

B) Savaş 

G) Sıkıyönetim 

D) Olağanüstü Hal 
E) Genel Seçim 


Il. Dünya Savaşı sonrasında ABD; tekrar savaşa girmesini yasaklayan demokratik bir anayasa hazırlaması, orduyu kaldırma ve eğitim reformu gibi köklü yenilikler yapması konusunda Japonya'ya baskı yapmıştır. 


Bu durum Japonya'da; j 


I. savunma harcamalarının sanayiye aktarılması, Il. bireysel özgürlüklerin artırılması, (il. ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi 


gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız 1! 


D) iveli Ey ilvelli 
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SOSYAL 


BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Türkiye adı VI. yüzyıldan itibaren Bizans kaynakların- da Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terimdi. Ancak Türkiye ifadesi IX. ve X. yüzyıllarda Volga Nehri'nden Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölge için, XI. yüzyıldan itibaren ise Anadolu için kullanılmıştır. 


Türkiye adının zamanla farklı coğrafyalar için kullanılmasında; 


I. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri, li. göçler sonucunda Türklerin farklı coğrafyalarda egemenlik kurmaları, 
IN. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


G) Yainız til 


D) i vellli E)ilvelii 


Ekim 1917'de Rusya'da ortaya çıkan komünizm yönetimi İl. Dünya Savaşı sonrasında SSCB dışında da yayılmıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişme- 


lerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Sanayileşmiş ülkelerde işçi sınıfına yeterli hakların verilmemesi 

B) Birleşmiş Milletlerin kurulması 

C) Sömürgeci devletlerin güç kaybetmesi 

D) Nazizm ve faşizm gibi aşırı milliyetçi akımların etkinliğini yitirmesi 


Halife unvanını da taşıyan Osmanlı padişahları Portekiz karşısında zor durumda kalan Hindistan'daki Gücerat İslam Devleti'ne yardım ederken; İran'a Rusya karşısında yardım etmediği gibi imzaladığı bir ittifak antlaşmasıyla İran topraklarını Rusya ile paylaşmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin İslam devletleri ile ilgili farklı politikalar izlemesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Rusya'nın gücünden çekinmesi 

B) Portekiz ile mücadelenin denizlerde gerçekleşmesi 

C) Siyasi ve dini sorunların dış politikada belirleyici olması 

D) Portekiz ile Fas konusunda sorunlar yaşanması 

E) İran'ın nüfusunun önemli bir kısmını Türklerin oluşturması 


Sokullu Mehmet Paşa, Don ve Volga ırmaklarının birbirine en çok yakınlaştığı yerde bir kanal açmayı planlamıştır. 


Sokullu Mehmet Paşa'nın bu projesinin; 


I. Karadeniz'den Hazar Denizi'ne donanma gönderme, 
11. Rusya'nın güneye inmesini engelleme, IN. Baharat Ticaret Yolu'nu kısaltma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


E) Dünya devletlerinin “Batı” ve “Doğu” blokları ola- A) Yalnız! B) Yalnız Il CO) iveli rak ikiye ayrılması 
D)i velii E) il ve ili 
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Osmanlı Devleti'nde kırsal alandaki nüfusun azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) Tımar sisteminin bozulması 

B) Gümrük vergilerinin düşürülmesi 

C) Toprakla ilgili yeni vergilerin konulması D) Devlet otoritesinin zayıflaması 

E) Celali isyanlarının artması 


Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerle Büyük Selçukluların ortak özellikleri arasında gösterilemez? 


A) Çok uluslu bir yapıya sahip olmaları 

B) Abbasi halifelerine yardım etmeleri ) C) Moğollara ve Haçlılara karşı savaşmaları 

D) İslamiyet'i yaymak için faaliyetlerde bulunmaları 

E) Ticaret yollarına hakim olmaları 


I. Karahanlılar ii. Gazneliler | 
IN. Büyük Selçuklular 


Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinden hangilerinin hükümdarlarına İslam halifesi tarafından “Sultan” unvanı verilmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ill C)i veli 


D)ivelli E) il ve ill 


10. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XIX. 
yüzyılda görülen değişimin ekonomik alana yansımalarından biri değildir? 


A) Bankaların kurulması 

B) Genel Borçlar İdaresinin kurulması 

C) Esham sisteminin uygulanmaya başlanması 

D) Yabancı yatırımların ülke genelinde yaygınlaşması E) Dış borçlanmaya gidilmesi 


Türk kelimesinin geçtiği ilk Türkçe yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Orhun Yazıtları 

B) Danişmeniname 

C) Alp Er Tunga Destanı 
D) Divan-ı Lügati't Türk 
E) Şehname 


Osmanlı Devleti'nde bütçe açıklarını kapatmak için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi 


österilemez? 


A) Yeni vergilerin konulması 
B) Paranın değerinde ayarlamalar yapılması C) Kaime adıyla kağıt para basılması 


D) Önemli vergi gelirlerinin peşin para karşılığında satılması 


E) Genel Borçlar İdaresi'nin kurulması 
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11. Osmanlı Devleti, kendi egemenliği altında yaşayan toplulukları din ve mezhep esasına göre örgütlemiştir. 


Bu düzenlemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Millet-i Sadıka 

B) Müsadere Sistemi 
C) Arpalık Usulü 

D) Millet Sistemi 

E) Eşraf ve Ayanlık 


12. Türk-İslam tarihinde Otrar Olayı olarak bilinen olay aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Moğolların Batı Seferi'nin başlamasına B) Uygur Devleti'nin yıkılmasına 

C) Harzemşahlar Devleti'nin kurulmasına D) Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına E) Cengiz Han'ın Çin'i istila etmesine 


13. Il. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan uluslararası alandaki gelişmelerin Türkiye'ye etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Varlık vergisinin çıkarılması 

B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucuları içinde yer alınması 

6) NATO'ya üye olunması 

D) Kore Savaşı'na asker gönderilmesi 

E) Köy Enstitülerinin açılması 


i 


14. 


11 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan Lale devri ıslahatlarının Türk tarihi bakımından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kültürel alana yönelik olması 

B) Batılılaşmayı başlatması 

GC) Devlet adamlarının öncülüğünde yapılması 

D) Askeri ıslahatlara yer verilmemesi 

E) İstanbul'da yaşam tarzında değişikliklere neden olması 


15. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde açılan aşağıdaki 


okullardan hangisi askeri yüksekokul statüsündedir? 


A) Darülfünun 

B) Darülmualiimin 

C) Mekteb-i Mülkiye 

D) Galatasaray Sultanisi 

E) Mekteb-i Ulumu Harbiye 


16. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasında 


1950'li yıllardan sonra görülen gelişmelerden biri değildir? 


A) Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin sağlanması 

B) Kuzey Atlantik Paktı'na üye olunması 

C) Yunanistan'la Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu'nun yaşanması 

D) Kore Savaşı'na asker gönderilmesi 

E) Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin başlatılması 
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17. Aşağıdakilerden hangisi, Almanların Fransa'yı işgal etmesi üzerine yapılan ateşkes antlaşmasına karşı çıkarak Londra'da Fransız sürgün hükümetini kurmuş ve Fransa ulusal kurtuluş hareketini başlat- 


mıştır? 


A) General Giraud 

B) Clement Attlee 

GC) Pierle Laval 

D) Charles De Gaulle 
E) Neville Chamberlain 


18. |. Roma Antlaşması 
Ii. Maastricht Antlaşması 
Ili. Kopenhag Zirvesi 


Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ilgili yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


ONU. 


AYI, IM. BI, UL. 


DİŞİ. EMİ. 


19. Osmanlı Devleti'nde Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla ortaya çıkan Mısır Sorunu aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 


A) Hünkar İskelesi Antlaşması 


Lama ———ğ—ğ—ğ——— ——— m mh 
İ 
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20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da çıkan isyanların nedenlerinden biridir? 


A) Devşirme kökenli devlet adamlarının halk ile kaynaşamaması 

B) Halktan alınan vergilerin artırılması 

C) Askerlere ayarı düşük akçe ile maaş verilmesi 

D) Milliyetçilik fikrinin önem kazanması 

E) Tarımsal üretimin düşmesi 


21. * 1993 Oslo Görüşmeleri 
* 2007 Anna Polis Toplantısı 


Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine çözüm bulma amacıyla yapılmıştır? 


A) Keşmir sorunu 

B) Kıbrıs sorunu 

G) Afganistan'ın işgali 

D) Ege Adaları'nın statüsü 
E) Filistin sorunu 


/ 


22. Fransız İhtilal'nden sonra Avrupa'da “monarşi ve teokrasi” kavramlarının yerini aşağıdakilerden hangisinde verilen kavramlar almaya başlamıştır? 


A) Sömürgecilik — Emperyalizm 


B) Yunanistan'ın kurulması B) Krallık — ee 

G) Londra Antlaşması C) Demokrasi (o — Laiklik 

D) Baltalimanı Ticaret Antlaşması D) Sosyalizm — ll 

E) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi E) Devletçilik - Liberalizm 
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23. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döne- 26. 


minde görülen gelişmelerden biri değildir? 


A) Cem Sultan'ın Avrupalılara sığınması 

B) Baharat Yolu üzerindeki hakimiyetin güçlenmesi C) Padişahların halife unvanını kullanmaya başlaması D) Çaldıran Savaşı'nın kazanılması 

E) Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verilmesi 


24. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk 27. 
boylarının bağımsızlıkları tehlikeye düştüğünde başvurdukları yollardan biridir? 


A) Türk kültürünü yeni yöneticilere kabul ettirme B) Bulundukları bölgeden göç etme 

C) Töre kurallarını terk etme 

D) Yerleşik hayata geçme 


E) Farklı bir inancı benimseme 
25. Osmanlı Devleti'nde 1. Mahmut döneminden itiba- 28. 


ren orduda “bölük ve alay” sisteminin uygulanması-- nın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Devşirme kökenli komutanların görevden uzaklaştırılmasına 


B) Ordunun devrin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine C) Ordunun subay ihtiyacının karşılanmasına 

D) Sınır güvenliğinin sağlanmasına 

E) Savunma harcamalarının azaltılmasına 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Aşağıdakilerden hangisinin Coğrafi Keşifleri kolaylaştırıcı bir etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Gemi teknolojisinin gelişmesi 

B) Pusulanın sapma açısının hesaplanması C) Coğrafya ve harita bilgisinin artması 

D) Kralların yeni keşifleri desteklemesi 

E) Skolastik düşüncenin devam etmesi 


Aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesine değişik kaynaklarda verilen anlamlardan biri değildir? 


A) Olgunluk çağı 

B) Güçlü, kuvvetli 
C) Miğfer 

D) Mutlu, bahtiyar 
E) Türeyen, çoğalan 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde görülen; 


I. Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi, 
Il. Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması, 
NI. Vezirlik makamının oluşturulması 


gelişmelerinden hangileri Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l Gjivelli 


D) ivellli E) il ve ili 
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29. Batı Anadolu'da İzmir ve çevresini alarak bir beylik kuran Çaka Bey, Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisinin öncüsü olarak kabul edilmektedir? 


A) İstanbul kuşatmalarının 

B) Denizcilik faaliyetlerinin 

GC) Anadolu'nun Türkleşmesinin 

D) Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasının E) Halifeliğin korunmasının 


1. Kağan 
Ii. Hakan ii. Şanyü 
IV Han 
V. Gazi 


Yukarıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerde kullanılan hükümdarlık unvanlarından 


değildir? 


AYI B) Il. C) ill. DM E)V. 


1. Bağımsız Devletler Topluluğu li. Avrupa Birliği 
Ii. Şanghay Beşlisi 


Yukarıdaki uluslararası teşkilatlardan hangilerinin kurulmasına Rusya öncülük etmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) ivelil E) il veli 


32. 


33. 


34. 


Atatürk'ün direktifleriyle 1929 yılında TBMM başkanı Kazım Özalp başkanlığında oluşturulan “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özel sektörü sanayi yatırımlarına teşvik etmek 

B) Yabancı şirketlerin denetlenmesini sağlamak 

GC) Ordunun silah ve cephane ihtiyacını karşılamak D) Yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak 

E) Devlet bankalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak 


I. Vezir 

li. Kadı 

IH. Pervaneci 
MW. Melik 

V. Subaşı 


Türkiye Selçuklularında hükümdarın merkezde olmadığı zamanlarda Divan-ı Saltanat'a yukarıdaki devlet görevlilerinden hangisi başkanlık etmiştir? 
A)I. B) ll. 


o) 1. D) IV. E) V. 


Il Şehzade Cem li. Mehmet Ali Paşa 
IN. Yunan (Rum) 


Osmanlı Devleti'nde çıkan yukarıdaki isyanlardan hangileri dış soruna dönüşmüştür? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il Olveli 


D) Ivellli E)Livelli 
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35. Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? 


A) Orta Asya'nın Türk hakimiyetinde kalması 


B) Çin'in Türk ve İslam dünyası için tehlike olmaktan 


çıkması 
6) Kağıdın Çin dışında da üretilmeye başlanması 


D) Türklerin İslam dünyasının koruyucusu haline gel- 


mesi 


E) Türkler arasında İslamiyet'in yayılması 


36. Il. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa ve Balkan- 


lardaki bölünme kesinleşerek dünyada iki kutuplu ve iki bloklu bir denge sistemi ortaya çıkmıştır. 


Bu durumun üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Kore Savaşı'nın başlaması 
B) Kıbrıs Sorunu'nun çıkması 
C) ABD'nin Truman Doktrini'ni yayımlaması D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması 


37. 


38. 
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Aşağıdakilerin hangisinde 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşması ve imzalandığı devlet yanlış eşleştirilmiştir? 
Barış Antlaşması Devlet 
A) Versay Almanya 
B) Sen-Jermen Macaristan 
C) Nöyyi Bulgaristan 
D) Sevr Osmanlı Devleti 
E) Brest Litovsk Rusya 
I. Göktürkler li. Macarlar lil. Uygurlar 
IV. Bulgarlar 


Yukarıdaki Türk devletleri Asya'da ve Avrupa'da kurulanlar olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


Asya'da Kurulanlar Avrupa'da Kurulanlar 


A) i ve li ili ve V 
E) Küba Krizi'nin çıkması B) i ve ili li ve IV Cc) il ve Ili I ve V 
D) il ve IV Ive HI 
E) Hi ve IV i ve ll 
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42. Aşağıdakilerden hangisi AGİK üyesi ülkelerin ka- 


39. Varşova Paktı Ordusu'nun 21 Ağustos 1968'de Çe- 


40. 


koslavakya'yı işgale başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Çekoslavakya'da “insancıl komünizm” hareketinin etkili olması 

B) Yugoslavya'nın Cominform'dan çıkarılması 

GC) ABD'nin Marshall Planı'nı uygulamaya koyması 

D) Berlin Buhranı'nda SSCB'nin başarısız olması 

E) Yugoslavya ve Yunanistan'ın Balkan Paktı'na katıl- 


bul ettiği Helsinki Nihai Senedi'ndeki özelliklerden biri değildir? 


A) Devletlerin hukuken eşit olması 

B) Devletlerin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygılı olunması 

GC) Siyasi ve silahlı çatışmalardan kaçınılması 

D) Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesi 

E) Uluslararası ekonomik engellerin kaldırılması 


SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nde; 


Büyük Selçukluların yönetim anlayışında; masi 
1. kentlerdeki nüfusun artması, i. Gazneli, Ili. konar göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesi, 11. Eyyubi, Ili. Avrupa'ya hammadde ihracatının artması Ili. Safevi 


Camp David Antlaşmaları aşağıdaki Arap ülkelerinden hangisinin Orta Doğu'da etkinliğinin azalmasına yol açmıştır? 


43. Fransa ve İngiltere'nin Ortadoğu'dan çekilmesiyle 


Ortadoğu'da aşağıdaki devletlerden hangileri arasında çıkar çatışmaları başlamıştır? 


A) irak B) Suriye G) Ürdün A) SSCB - ABD B) Almanya — İtalya 
| D) Misir E) Suudi Arabistan C) Japonya - SSCB 
D) İspanya — Almanya 
E) ABD — Hindistan 


durumlarından hangileri gümrük gelirlerinin artmasına neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız IN 


D) iveli E) Il ve İli 


1856 Paris Antlaşması'nda yer alan “Eflak ve Boğdan beylikleriyle Sırbistan'ın hakları Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak”, “Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi, bir iyi niyet göstergesi olarak görülecek ve bu nedenle Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışılmaya- 


cak.” maddeleri aşağıdakilerden hangisinin .sona- -- 


devletlerinden hangilerinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l G) Yalnız 1ll 


D) iveli E) H veli 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'nın Türkiye'den; 


— Doğu Anadolu'dan toprak, 
— Boğazlar bölgesinde üs, 
— ortak savunma paktı imzalanması 


44. Almanya ile Avusturya'nın dört işgal bölgesine ayrılarak ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa'nın yönetimine bırakılmasına aşağıdakilerin hangisinde ka- 


; erdirilmeye çalışıldığının göstergesidir? 
Divan Kurulu'nda işlerin zamanında ve düzenli bir dek le - 


şekilde yürütülmesini sağlayan reisülküttap, 18. 


yı izyıla kadar aşağıdaki divan üyelerinden hangisi- istekler inde bulunması Tür kiye yi öncelikle aşağı- 


A) İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma 


ne bağlı olarak görev yapmıştır? 


A) Sadrazam 
B) Kazasker 
G) Defterdar 
D) Şeyhülislam 
E) Nişancı 


rar verilmiştir? 


A) Kazablanka Konfrensi 
B) Atlantik Bildirisi 

G) Potsdam Konferansı 
D) Paris Antlaşması 

E) Yalta Konferansı 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politikasının 

B) Balkanlar'da Osmanlı Devleti'ne yönelik ulusçu ayaklanmaların 

C) Rusya'nın Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları himaye etme hakkının 

D) Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesinin 

E) Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin 


daki politikalardan hangisine yöneltmiştir? 


A) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusun- da bulunma 

B) Bağlantısızlar hareketine katılma 

GC) NATO'ya üye olma 

D) Asker sayısını artırma 

E) Bağdat Paktı'na üye olma 
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Sp 
5. o Fransa ile Federal Almanya arasında imzalanan ve üçüncü devletlerin de katılımına açık tutulan Schuman Bildirgesi 9 Mayıs 1950'de yayımlanmıştır. 
Schuman Bildirgesi aşağıdakilerden hangisine yönelik hazırlanmıştır? 
A) Petrol ve doğal gaz yataklarının ortak işletilmesine B) SSCB'nin Doğu Avrupa'da yayılmasının önlenmesine 
G) Nükleer Silahların sınırlandırılmasına D) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler'de ilan edilmesine 
E) Kömür ve çeliğin ortak üretilmesine 
6. o Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Ne- ne Hatun aşağıdaki savaşlardan hangisinde gösterdikleri kahramanlıklarıyla tarihe geçmişlerdir? 
A) 1828-1829 Osmanir-Rus Savaşı 
B) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
C) Kırım Savaşı 
D) Balkan Savaşları 
E) Birinci Dünya Savaşı 
7. I. Tanzimat Fermanı'nın ilanı 


iL. 1, Meşrutiyet'in ilanı 
II. Mecelle'nin hazırlanması 


Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri ile hükümet, meclis tarafından denetlenmeye başlan- 


10. 


Karahanlı Devleti; 


1. Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi, Il. ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi, Il. halktan Şer'i vergiler alınması 


özelliklerinden hangileriyle Göktürk Devleti'nden ayrılır? 
C) Yalnız Ili 


A) Yalnız | B) Yalnız |! 


D) ! veli E) 1! ve ill 


Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un belediye ve bayındırlık işlerinden sorumlu olan görevliler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Defterdar Nişancı 
B) Yeniçeri Ağası — Subaşı 


C) Ayan — Kadı 
D) Şehremini — Mimarbaşı 
E) Sadrazam — Naib 

i. Rasathane 

il. Külliye j 
IN. Bedesten 


Türk-İslam devletlerinde görülen yukarıdaki mimari eserlerden hangilerinin toplumsal hayatın can- 


mıştır? lanmasına katkıda bulunduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız ti C) Yalnız ili A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Hi D) iveli E) ii ve lil D)iveli E) vel 
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16. yüzyıl başlarında Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti ile mücadeleye girmesi aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 


A) Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesine 

B) Baharat Yolu'nun öneminin azalmasına 

GC) Anadolu Türk birliğinin bozulmasına 

D) Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesine E) Mısır'da Türk egemenliğinin sona ermesine 


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde halk arasında Musevilik, İslamiyet, Hristiyanlık ve Şamanizm dinlerine inananlara bağlı olarak, farklı inançfara saygılı bir hukuk sistemi oluşturulmuştur? 

A) Avarlar 


B) Hazarlar C) Bulgarlar 


D) Türgeşler E) Hunlar 


13. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde görülen 


aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda halkın ikinci kez yönetime katılımı sağlanmıştır? 


A) İttihatçı subayların yönetime karşı isyan etmesi B) Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi 

C) İL Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 

D) Bab-ı Ali Baskını'nın gerçekleştirilmesi 

E) Çanakkale Savaşları'nın kazanılması 


14. 


15. 


16. 


Osmanlı Devleti'nin Yükselme dönemi padişahlarının politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi 


gösterilemez? 


A) İslamiyet'in yayılmasını sağlama 

B) Anadolu'da şiilik propagandalarını engelleme 

C) Ticaret yollarına hakim olma 

D) Azınlık isyanlarını bastırma 

E) Doğu ve batıdaki devletlere üstünlüğünü kabul ettirme 


Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki isyanlardan hangisinin amacı diğerlerinden farklılık gösterir? 


A) 31 Mart Olayı 

B) Patrona Halil İsyanı 

GC) Kabakçı Mustafa İsyanı 
D) Cem Sultan İsyanı 

E) Düzmece Mustafa İsyanı 


Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaşam koşulla- 


A) Saray ve tapınaklar inşa etmeleri 

B) Dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaları 

C) Matbaayı kullanmaları 

D) Mani dinini kabul etmeleri 

E) Sosyal hayatı düzenleyen hukuk belgeleri hazırlamaları 
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17. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Xvili. yüzyılda 


18. 


19. 


Osmanlı Devleti'ne karşı takip ettiği politikalardan biri değildir? 


A) Kırım'ı ele geçirmek 

B) Balkan milletlerinin bağımsız devletler kurmasını sağlamak 

GC) Karadeniz'e egemen olmak 

D) Ortodoksluğun koruyuculuğunu üstlenmek 

E) Kafkaslar üzerinden güneye inmek 


Göktürkler, Akhunların ticaret yolları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak için aşağıdaki politikaardan hangisini uygulamıştır? 


A) Abbasilerle ilişkileri geliştirme 

B) Ticaret yollarını değiştirme 

GC) Sasanilerle ittifak kurma 

D) Çin'e seferler düzenleme 

E) Orta Asya'daki Türk boylarını hakimiyet altına alma 


Osmanlı Devleti'nde halktan alınan aşağıdaki vergilerden hangisi üretimde sürekliliği sağlamaya yöneliktir? 


A) Çiftbozan vergisi 
B) Haraç vergisi 

G) Öşür vergisi 

D) Gizye vergisi 

E) Avarız vergisi 


20. 


21. 


20. yüzyılda Osmanlı Devleti, aşağıdaki gelişmelerden hangisinden dolayı Trablusgarp'ta görev yapan subaylarını geri çağırmıştır?: 


A) İtalyan donanmasının On İki Ada'yı işgal etmesi B) Bab-ı Ali Baskını'yla hükümetin el değiştirmesi C) Balkan Savaşlarının başlaması 

D) Türk ordusunun Midye - Enez Hattı'na çekilmesi E) 31 Mart Ayaklanması'nın bastırılması 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusundaki tımarlı sipahilerin özelliklerinden biridir? 


A) Devletten maaş almaları 

B) Yaya birliklerinden oluşmaları 

C) Türklerden oluşmaları 

D) İstanbul'un güvenliğini sağlamaları E) Teknik bir sınıf olmaları 


/ 


22. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişinin so- 


nuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Rumeli Beylerbeyliği'nin oluşturulması 

B) Devlet gelirlerinin artması 

G) Devşirme sisteminin uygulamaya konulması D) Etnik ve kültürel farklılıkların artması 

E) Merkezden yönetimin kolaylaşması 
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25. 


Osmanlı Devleti'nde siyasi, askeri, adli, idari ve mali meselelerin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun'un üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 


A) Beylerbeyi B) Nişancı 


C) Defterdar D) Sadrazam 


E) Kubbealti vezirleri 


Ii. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa ve Asya'da çeşitli nüfus hareketleri görülmüştür. 


Savaşın sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki devletlerden hangisinde bu hareketliliğin daha az olduğu savunulabilir? 


A) Almanya B) İngiltere 


C) SSCB D) Avusturya 


E) Japonya 


Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Sanayi şehirlerinin kurulması 

B) Fransız İhtilali'yle milliyetçilik akımlarının yaygınlaşmasi 

C) Rönesans Hareketlerinin başlaması 

D) Avrupa'dan ABD'ye göçlerin olması 

E) Ekonomide merkantilizm politikasının uygulanması 


B 


26. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ülke genelinde şifaha- 


neler ve aşevleri inşa etmeleri aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? 
A) Askeri 


B) Ekonomik C) Bilimsel 


D) Siyasi E) Sosyal 


27. Orta Asya'da aynı hanedan tarafından kurulan Türk 


28. 


devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Göktürk — Kutluk 
B) Göktürk — Kırgız 
C) Hun — Göktürk 
D) Hun — Kutluk 

E) Uygur — Göktürk 


Yeniçağ'da Katolik Kilisesi'nin etkinliğinin azalmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi yoktur? 


A) İncil'in ulusal dillere çevrilmesi 

B) Laik eğitimin ortaya çıkması 

C) Yeni mezheplerin kurulması 

D) Goğrafi Keşiflerle Avrupa kültürünün yayılması E) Rönesans hareketlerinin başlaması 
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29. 


30. 


31. 


İran - irak Savaşlarında Irak Devleti, uğradığı ekonomik kayıpları aşağıdakilerden hangisiyle telafi etmeye çalışmıştır? 


A) ABD'den borç alarak 

B) İçteki bazı einik gruplara karşı hareket düzenleyerek C) Türkiye ile siyasi ilişkileri geliştirerek 

D) Kuveyt'i işgal ederek 

E) Yeni petrol rezervleri arayarak 


Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Selçukluların İslam dünyasının siyasi lideri olmasiyla 

B) Anadolu'da Bizans'ın üstünlüğünün sona ermesiyle 

G) Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde bulunmasıyla 

D) Türkler arasında yerleşik yaşamın yaygınlaşmasıyla 

E) Selçuklu şehzadeleri arasında mücadelelerin yaşanmasıyla 


11. Dünya Savaşı öncesinde Japonya'nın Çin'e yönelmesinde; 


1. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, Il. Almanya'nın Ren bölgesine asker sevketmesi, 


32. 


33. 


34. 


Memlüklerde ordunun ve devlet adamlarının desteğini alarak güçlenen komutanların hükümdar olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 


A) Güçlü bir saltanat sisteminin olmadığının 

B) Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluştuğunun 

G) Ordunun siyasetin dışında tutulduğunun 

D) Özgür düşünce ortamının geliştiğinin 

E) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayıldığının 


Büyük Selçuklu Devleti'nin toprakları üzerinde zaman içinde meliklerin, atabeylerin ve komutanların bağımsız devletler kurması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 


A) Halkın yönetime katılımının sağlandığının 

B) Ülke sınırlarının hızla genişlediğinin 

C) Merkeziyetçi yapının zayıf olduğunun 

D) Çok uluslu bir toplum yapısının bulunduğunun 

E) Gelişmiş bir devlet teşkilatlanmasının oluşturulduğunun 


ABD Soğuk Savaş döneminde öncülük ettiği uluslararası anlaşmalar ve paktlarla güvenlik çemberini sürekli genişletmiştir. 


Bu dönemde ABD; 

ili. Fransa'nın Maginot Hattı'nı inşa etmesi 

lişmelerinden hangileri etkili olmuştur? ey 

gelişmelerinden hangileri ştur? LL SEATO, li. ANZUS 

A) Yainız | B) Yalnız |l GC) ivelli 

D) il veli E) Lll ve İİİ savunma paktlarından hangilerine üye olmuştur? 
A) Yalnız | B) Yalnız |i G) Yalnız Ili D) ivellil E)i,ilve Hil 
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35. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce ger- 


36. 


çekleşmiştir? 


A) Küba Bunalımı 

B) Vietnam Savaşı 

C) SSCB'nin Afganistan'ı işgali 
D) Kıbrıs Barış Harekatı 

E) Kore Savaşı 


1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın, “Şanghay Beşlisi” adı ile kurdukları iş birliği yapılanması 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla “Şanghay İş Birliği Örgütü” adını almıştır. 


Bu örgüt; 
Il. siyasi, 
II. askeri, 


Ili. ekonomik 


alanlarından hangilerine yönelik işbirliğini artır- 


37. 


38. 


12 


SSCB'nin dağılmasının dünya güçler dengesini olumsuz yönde etkilediğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Doğu Bloku'nun dağılması 

B) ABD'nin dünyanın tek süper gücü olması 

C) Liberal ekonominin ve demokrasinin yaygınlaşması 

D) Sosyalist ülkelerde çok partili sistemlere geçilrnesi 

E) Rusya Federasyonu'nun öncülüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 


1. Divan-ı Hümayun'un kaldırılarak bakanlık sistemine geçilmesi, 
Il. kadınlara meslek edindirmeyi amaçlayan okulların açılması, 
II. Gayrimüslimlere her alanda Müslümanlarla eşit haklar tanınması 


gelişmeleri yönetim, eğitim ve hukuk alanlarıyla ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 


mak amacıyla kurulmuştur? Yönetim Eğitim Hukuk A) İ il li 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Hi B) l nl | C) ll ! (1 
D) i velili E)livelil D) Tİ il | gp ı | 
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20. yüzyıl başlarında Orta Asya'da ortaya çıkan “Basmacı Hareketi”nin temel amacı aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) Türkleri ekonomik açıdan güçlendirmek 

B) Orta Asya'da İslamiyet'i yaymak 

G) Türkler arasında birlik ve beraberliği sağlamak 

D) Türkistan'ı Rus esaretinden kurtarmak 

E) Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türklerini birleştirmek 


Aşağıdakilerin hangisi Şubat 1945'te toplanan Yalta Konferansı kararları arasında yer alır? 


A) Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesi 

B) SSCB'nin Japonya'ya karşi savaşa girmesi C) Filistin'de Yahudi devleti kurulması 

D) Türk Boğazları'nın silahlandırılması 

E) Japonya'ya atom bombası atılması 


II. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'da Ulusal Kurtuluş Ordusu ve Hür Demokratik Yunan Ordusu arasında başlayan “Yunan İç Savaşı"nın bitmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Varşova Paktı'nın kurulması 

B) NATO'nun kurulması 

G) Balkan Paktı'nın kurulması 

D) Truman Daoktrini'nin uygulanması 

E) Bağlantısızlar Hareketi'nin başlaması 


TARİH 


96 


42. Aşağıdakilerden hangisi il. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? 


A) Birleşmiş Milletlerin kurulması 

B) Nazizm ve Faşizm rejimlerinin yıkılması 

C) Dünyada Batı ve Doğu bloklarının ortaya çıkması D) Avrupa'nın siyasi haritasının yeniden belirlenmesi E) ABD'nin Monroe Dokitrini'ne geri dönmesi 


43. |. Bakü, Ceyhan, Tiflis Petrol Boru Hattı Ii Mavi Akım Projesi 
Ii. NABUCCO 


Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin uluslararası enerji dağıtımındaki etkinliğini artırmaya yönelik projelerdendir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız Il 


D) Il veli E) 1, li ve lil 


44. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ne karşı Türkiye; 


I. gümrük vergilerini yükseltme, li. Yerli Malları Haftası ilan etme, 
IN. Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarma 


önlemlerinden hangilerini almıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! G) Yalnız ill 


D) iveli E)i,li velli 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


11. yüzyıldan 13. yüzyıl sonlarına kadar Orta As- 3. 
ya'dan Anadolu'ya Türk göçlerinin yaşanmasında; 


Osmanlı Devleti'nde padişah fermanlarının ve kanunnamelerin İslâm hukukuna uygun olmak 20- 

runda olması aşağıdakilerden hangisinin göster- 

I. Malazgirt Savaşı'nın Selçuklular tarafından kazanıl- gesidir? 
ması, 

11. Moğolların Türklere baskı yapması, 


Ii. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması 


A) Padişahların yetkilerinin sınırsız olmadığının B) Merkeziyetçi yönetimin güçlü tutulduğunun C) Ülkede demokratik uygulamaların bulunduğunun 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? D) Ülke yönetimine padişahın mutlak hakim olduğu- 


nun 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lil E) Divan Kurulu'nun ülke yönetiminde etkisinin olmadığının 
D) ivelli Ejyi,livell 
Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkileri ara- 4. o Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya gönderdiği öğrenci- 


sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? ler arasından yetişen ve kendilerine Yön Türkler” adı verilen Osmanlı aydınlarının baskılarıyla gerçekleştirilen ıslahat hareketi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 


A) Akdeniz'deki liman kentlerinin eski canlılığını kaybetmesi 

B) Bazı Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesi 

C) Osmanlı ülkesinin Avrupalıların açık pazarı haline gelmesi 

D) İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi 

E) Osmanlı parasının değer kaybetmesi 


A) Darülfünun adıyla üniversitenin açılması B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi 

C) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi 

D) Avrupa tarzı bakanlıkların kurulması 

E) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi 
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İlk dönem Osmanlı padişahları beylikler arası müca- 


delelere karışmamışlar, Bizans İmparatorluğu'nu ve Balkanlardaki Hıristiyan devletleri hedef olarak seçerek bu devletlere karşı gaza ve cihad politikası uygulamışlardır. 


Osmanlı padişahlarının bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir? 


A) Devşirmelerin yönetimdeki etkinliğini azaltmayı B) Taht kavgalarını önlemeyi 

C) Beyliklerin desteğini sağlamayı 

D) Sosyal devlet anlayışını uygulamayı 


E) İslam dünyasında siyasi birliği sağlamayı 


Türklerin İslam dünyasına hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) İslamiyet'i Mısır'da yaymaları 

B) Anadolu ve Balkanlar'da fetihlerde bulunmaları C) Haçlı Seferlerine karşı koymaları 

D) Halifeliği koruyup devam ettirmeleri 

E) Hindistan'da İslâm kültürünü yaymaları 


Osmanlı Devleti'nin Il. Viyana Kuşatması'nda başarısız olmasıyla; 
I. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atma girişimlerinin başlaması, 
11. Osmanlı Devleti'nde ulusçu isyanların görülmesi, Ni. Kutsal İttifak Savaşlarının başlaması 


gelişmelerinden hangileri ortaya çıkmıştır? 


10. 


Ii. Mehmet İstanbul'un fethinden sonra yerli halka inanç özgürlüğü veren bir ferman yayımlamış ve Ortodoks Patrikliği'ni himaye altına almıştır. 


li. Mehmet'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) İstanbul'un başkent yapılmasını Avrupalı devletlere kabul ettirme 


B) Türk - İslam birliğini sağlama 
C) Osmanlı Devleti'ndeki Hıristiyanların Reform hareketlerinden etkilenmesini engelleme 


D) Baharat ticaret yolunu denetim altına alma 


E) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koyma 


Aşağıdakilerden hangisi Uygurları Göktürklerden ayıran özellikler arasında gösterilemez? 


A) Yerleşik hayata geçmeleri 

B) Yazılı belgeler bırakmaları 

C) Maniheizm'i kabul etmeleri 
D) Şehir mimarisinde ilerlemeleri 
E) Çin tarafından yıkılmaları 


Türkiye Selçuklu Devleti'nde çiftçilere işleyebilecekleri oranda toprak verilmiş ve bu topraklar işlenebildikleri sürece babadan oğula devredilmiştir. 


Bu durum, aşağıdakilerden hangisine karşı önlem alınmaya çalışıldığının göstergesidir? 


A) Üretimin azalmasına 
B) Gümrük gelirlerinin düşmesine 


A) Yalnız| B) Yalnız Il GC) i vel C) Taht kavgalarının çıkmasına D) Yatay hareketliliğin görülmesine 

D)i veli EL ve Hil E) Siyasi birliğin bozulmasına 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Karahanlılar aşağıdaki faaliyetlerinden hangisiyle İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden ayrılır? 


A) Düzenli orduya sahip olma 

B) Kağıt ve matbaayı kullanma 

C) Yaygın olarak Türkçeyi kullanma 
D) Medreseler açma 

E) Yazılı hukuk kuralları oluşturma 


İslamiyet'ten önceki Türkler'de oluşturulan orduların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Onlu sisteme göre düzenlenmesi 

B) Ücretli askerlerden oluşması 

C) Ordu millet anlayışına sahip olması 

D) Atlı birliklerden oluşması 

E) Savaşlarda “Turan Taktiği”nin uygulanması 


İran - Irak Savaşı 1980 - 1988 yılları arası sürmüştür. 


Aşağıdakilerden hangisi İran-Irak Savaşı'nın neden- 


lerinden biridir? 


A) İsrail Devleti'nin kurulması 

B) Petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi 

GC) İran'da Humeyni'nin Şah rejimini devirmesi 

D) İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a destek vermesi E) Sovyet Rusya'nın Afganistan'a saldırması 


Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız devlet kuran milletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Yunanlılar B) Arnavutlar 
C) Boşnaklar D) Bulgarlar 


E) Sırplar 


15. 


16. 


17. 


18. 
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Osmanlı Devleti'nde anayasacılık ve demokrasi hareketlerinin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir? 


A) Kanunname-i Âli Osman 
B) Tanzimat Fermanı 

C) Islahat Fermanı 

D) Halepa Fermanı 

E) Vaka-yı Hayriye 


Loncaların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Fiyatları denetlemek 

B) Üyelerine kredi sağlamak 

C) Mesleki eğitin vermek 

D) Vergilerin toplanmasını denetlemek 
E) Ürünlerin kalitesini kontrol etmek 


17. yüzyılda Avrupa'da bilimsel çalışmalarda deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkmasında; 


I. Rönesans hareketlerinin ortaya çıkması, il. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin olması, lil. Merkezi krallıkların güçlenmesi 


gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız ill 


D) i veli E) li ve lil 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'nden önce gerçekleşmiştir? 


A) Edirne-Segedin Antlaşması'nın imzalanması B) Şeyh Bedrettin İsyanı'nın çıkması 

C) Venedikle ilk deniz savaşlarının yapılması D) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması 

E) Varna Savaşı'nın kazanılması 
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19. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda ayan- 


20. 


21. 


22. 


ların Osmanlı yönetimindeki etkisi artmıştır? 


A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 

B) Sened-i İttifak Sözleşmesi'nin imzalanması C) Eyaletlere merkezden valiler gönderilmesi D) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi 

E) Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması 


Mihver ve Müttefik devletler 11. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak istemişlerdir. 


Bu duruma Türkiye'nin daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisi neden olmuştur? 


A) Kurtuluş Savaşı'nı kazanması 

B) Önemli bir coğrafi konuma sahip olması GC) Komşularıyla iyi ilişkiler kurması 

D) Batı'yı örnek alan inkılaplar yapması 

E) Bağımsızlığına önem vermesi 


Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilir? 


A) Kutluk Bilge Kül Kağan 
B) Bilge Kağan 

C) Baga Tarkan 

D) Atilla 

E) Kürşad 


1934'te Almanya'da açılan “Adolf Hitler Okulları"nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Laik eğitim sistemini yaygınlaştırmak 

B) Nazi Partisi için propagandacı yetiştirmek C) Üniversite düzeyinde eğitim vermek 

D) Yazar ve sanatçı yetişmesini sağlamak 

E) Bilim adamı yetişmesini sağlamak 


23. 


24. 


25. 


26. 


Türk-İslâm kültürünün Avrupa'da tanınması; 


I. kralların Teodal yönetimleri ortadan kaldırması, Ii. Osmanlı Devleti'nin Balkanları ele geçirmesi, Ii. Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi 


gelişmelerinden hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Ojivelli 


D) | ve ili E) ii ve İli 


I. Rusya'nın sicak denizlere ulaşmak istemesi II. Avusturya'nın Osmanlı yönetimindeki Balkan topraklarına hakim olmayı amaçlaması 
IN. Rusya'nın Lehistan üzerinde hakimiyet kurmak istemesi 


Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletler arasında savaşların çıkmasına neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Hi G) Yainız Iil 


D) il vellll E) 1, il veli 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminin özelliklerindendir? 


A) Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılması 

B) Avrupa başkentlerinde elçiliklerin açılması 

C) Kaybedilen toprakları geri alma politikasının uygulanması 

D) Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi 

E) Anayasacılık hareketlerinin başlaması 


/ 


Türkiye Selçuklularının Sinop, Alanya, Antalya ve Suğdak gibi liman şehirlerini alması daha çok aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 


A) Ticareti geliştirmeye 

B) Bizans'ı zayıflatmaya 

GC) Beylikleri sona erdirmeye 

D) Karadeniz'i Türk gölü yapmaya 
E) Anadolu'yu Türkleştirmeye 
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28. 


29. 


I. Tanzimat Fermanı 
II. Kanun-ı Esasi 
IN. Fatih Kanunnamesi 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde padişahın mutlak otoritesini sınırlandırmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız ill 


D) | veli E) li ve ili 


Asya Hunları kendilerinden sonra kurulan Türk devletlerini aşağıdaki alanların hangisinde daha az etkilemiştir? 


A) Hukuksal! kurallari 
B) İdari teşkilat 

GC) Mimari anlayış 

D) Dini inanış 

E) Askeri teşkilat 


ğ 


I. Dünya Savaşı'nda İtilaf grubunda yer alan bazı.dev-- - 


letler, 11. Dünya Savaşı'nda yayılmacı politikalar izleyen Almanya'nın yanında yer almıştır. 


Bu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 


A) İngiltere (- Fransa 


30. 


31. 


32. 


i. Nijerya 

i. İran 

IN. Rusya 

IV Suudi Arabistan 
V. Venezuella 


Yukarıdakilerden hangisi OPEC'e üye ülkeler arasında yer almaz? 
A)I. B) Il. Co) ul. 


DM E)V 


Osmanlı Devleti'nde hükümet nezdinde şehirlerdeki halkın temsilcisi olarak kabul edilen zengin ve seçkin kişiler aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Müderrisler 

B) Beylerbeyleri 
GC) Ayan ve Eşraflar 
D) Kadılar 

E) Muhtarlar 


I. Dirlik 

Ii. Ocaklık 
II. Yurtluk 

IV. Mukataa 
V. Haraci 


Osmanlı Devleti'nde miri (devlet) arazilerinin bölümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


B) Romanya - Bulgaristan 
C) ABD - SSCB a A)I B) Il. Gy. D) IV E)V 
E) İsveç - Norveç 
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33. Avrupa'da devlet kuran Türk topluluklarının kısa bir 36. Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı sonrası sürede ulusal özelliklerini yitirmelerinin temel Türkiye'de siyasal alanda görülen gelişmelerden nedeni aşağıdakilerden hangisidir? biri değildir? 

A) Yerleşik yaşama geçmeleri A) İlk kez çok partili genel seçimlerin yapılması B) Bizans'a Mücanele all B) Koalisyon hükümetlerinin kurulması Gikiriatiyaklği benlmeimelen C) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyması D) Birbirleriyle mücadele etmeleri Ee i ğa E) Güçlü ordular kuramamaları D) TBMM'de ilk kez birden fazla Pari) Yarali E) Seçimlerde “Gizli oy, açık sayım” sisteminin benimsenmesi 
34. »* Diyarbakır ve çevresinde Bayındır, Bayat gibi 37. |. İsmail Gaspıralı Oğuz boylarının birleşmesiyle kurulmuştur. Il Zeki Velidi Togan * Kurucusu olan Kara Yülük Osman, Timur'un Ana- IN. Yusuf Akçura dolu seferine askeri kuvvetleriyle katılmıştır. 
Ni : Yukarıdaki Türk aydınlarından hangileri Rusya'nın Yakan Gezi SEEİMKleri verilene Gps deil asan hakimiyetindeki Türklerin haklarını korumaya yönedakilerden hangisidir? il lik çalışmalar yapmışlardır? 
A) Artuklular B) Akkoyunlular 
A) Yalnız | B) Yalnız ii G) Yalnız ili GC) Harzemşahlar D) Memlükler 
E) Karamanoğulları ğ eid Mei 
35. Türkiye'de 1940'ta çıkarılan “Milli Korunma Kanunu” 38. ABD, 1946'dan sonra Sovyet yayılmasına karşı Batı'nın ile hükümete ekonomiye müdahalede sınırsız yetki ve- liderliğini üstlenerek Doğu bloğunu kuşatmaya yönerilmiştir. lik politikalar izlemeye başlamıştır. 
Bu kanunun; ABD'nin Batı'nın liderliğini üstlenerek aktif bir politika izlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol- 
1. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkilerini azalt- muştur? 
ma, - 
Il. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma, A) İngiltere'nin ekonomik nedenlerden dolayı Dünya Ili. devletin yönetim şekline yönelik çıkabilecek is- siyasetindeki etkinliğinin azalması yanları engelleme B) Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması G) Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Toplulu- amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunula- ğu'nun kurulması bilir? D) Kore Savaşı'nın başlaması 
E) Komünistlerin Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurması A) Yalnız | B) Yalnız If C) Yalnız Ili D) !velli E) Hi veli 
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39. Türkiye'nin, Boşnaklara yönelik saldırıların durdu- 


rulması için girişimde bulunduğu uluslararası teşkilatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Birleşmiş Milletler (BM) 

B) Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 

C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) D) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 

E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) 


Ii ABD 
II. İngiltere lil. SSCB 
IV. İspanya 
V. Fransa 


Yukarıdaki devletlerden hangisi Çin ile ticari ilişkileri başlatarak Çin'in Birleşmiş Milletlere üye olmasında etkili olmuştur? 
AL O BL. oy ll. 


D)M E)V 


Aşağıdakilerden hangisi Bağlantısızlar Hareketi'nin 


Belgrad'ta yayımladığı deklerasyon Kararlarından biri değildir? 


A) Filistinlilerin tüm haklarının tanınması 

B) Bazı ülkelerin bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi 

GC) irk ayrımına karşı çıkılması 

D) Silahsızlanmaya gidilmesi ve bütün nükleer silahların yasaklanması 

E) Kıbrıs'a selideterminasyon hakkının tanınması 


42. 


i. Cominform 
Ii Comecon 
Ili. Varşova Paktı 


Yukarıdakilerden hangileri Doğu Bloku ülkeleri tarafından kurulmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız ill 


D) il ve ill El, ilvellii 


i. Monroe Dokirini 
Ii Truman Doktrini 
(Ii Marshali Planı 


Yukarıdakilerden hangileri Soğuk Savaş döneminde ABD'nin dış politikaları üzerinde etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l G) Yalnız Hi 


D) li ve ili E) ili veli 


Küresel ısınma; 


I. tatlı su, 
Il. doğal bitki örtüsü, 
Ii. değerli maden 


kaynaklarından hangilerinde azalmaya yol açmaktadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Gjivelli 


D)ivelli E)i,livelil 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Bu tesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nde görülen; 3. I. Düzenledikleri seferlerle Hindistan'da İslamiyeti 


yaymışlardır. 
Ili. Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nı yapmışlardır. 
Ili. Yönetimleri altındaki halkın büyük bir çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. 


Ii. esnafların Avrupa mallarıyla rekabet edememesi, II. saray masraflarının artması, il. azınlıkların Osmanlı ticaretinde etkin olması 


durumlarından hangileri, loncaların eski önemini yitirmesinde etkili olmuştur? 


Yukarıdakilerden hangileri Gaznelilerin özellikleri arasında gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll G) Yalnız ili A) Yalnız | B) Yalnız | G) Yalnız lll 


D) ilvelil E) Lil veliil D) ive ll E) Il ve lll 


Osmanlı Devleti'nde bazı vergiler bölge yöneticilerine 4. 
maaş karşılığı olarak birakılırken, bazıları da ihale yoluyla devlet hazinesine aktarılmıştır. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; 


1. Divan-ı Hümayun'un kaldırılarak hazırlıkların oluşturulması, 

Il. Bab-ı Ali'nin etkisi azaltılarak sarayın yeniden iktidar merkezi olması 


Bu durum Osmanlı Devleti'nde; 


1. Tımar, - li. Devşirme, gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde verilen padi- ili. İltizam i şahlar döneminde gerçekleşmiştir? 


sistemlerinden hangilerinin uygulandığını gösterir? 
A) Ili. Selim 


li. Mahmut 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız Il B) 11. Mahmut Abdülmecid C) Abdülmecid Abdülaziz 
D) iveli E) ivelli D) il. Mahrnut li. Abdülhamid E) Abdülmecid V. Murat 
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1. Tarım 9. 
Il Sağlık 

IH. Madencilik 

IM. Ulaşım 

V. Haberleşme 


Yukarıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden en fazla etkilenen alan olmuştur? 


AYI. B) il. O) Ul. D) MV E) V. 


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun İmparatorlu- 10. 


ğu'nun tarihte bilinen ilk hükümdarıdır? 


A) Bilge Kağan 

B) Bumin Kağan 

GC) Teoman 

D) Kutluk Bilge Kül Kağan 
E) Atilla 


, Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi “Edir- 11. 


ne Olayı” sonucu tahttan indirilmiştir? 


A) li. Osman B) Il. Mustafa 
C) Ili. Ahmet D) 1. Abdülhamit 
E) Il. Selim 
İslamiyet'ten önceki Türklerde boy beylerinin gö- 12. 


revleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bay içinde dayanışmayı sağlamak 

B) Boy içindeki sorunlara çözüm bulmak C) Boyun çıkarlarını korumak 

D) Kurultay'a başkanlık etmek 

E) Boy kuvvetlerini idare etmek 


i. Çin'in baskı altına alınarak vergiye bağlanması Il Şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi Ni. Onlu sistemin ilk kez uygulanması IM. Orhun abidelerinin dikilmesi 


Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hunlar döneminde gerçekleşmiştir? 
A) iveli 


B) i vellli GC) livelli 


D) Il ve IV Ey ill ve V 


İslamiyet'ten önceki Türklerde devletin gelir kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Hayvan sahiplerinden alınan vergiler B) Ganimetler 

G) Gümrük vergileri 

D) Bağlı devletlerden alınan vergiler 

E) Cizye gelirleri 


Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Eyyubi Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? 


A) Fatımi Devleti'ne son vermeleri 

B) Kudüs'ü Haçlılardan geri almaları 

C) Ili. Haçlı Seferi'ne karşı mücadele etmeleri D) Moğolların ilerleyişini durdurmaları 

E) Hicaz ve Suriye'ye hakim olmaları 


İslamiyet'ten önceki Türk mezarlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kümbet B) Balbal C) Yuğ 


D) Kurgan E) Bodun 
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13. 


14. 


15. 


16. 


Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin başla- 17. 


masında etkili olmamıştır? 


A) Hristiyanların yeni ticaret yolları bulmak istemesi 

B) Kudüs'ün Müslümanların elinde olması 

G) Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak istemesi 

D) Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi 

E) Türklerin Anadolu'da ilerlemesi 


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklularının 18. 


yıkılmasında etkili olmamıştır? 


A) Anadolu'da bağımsız beyliklerin kurulması B) Resmi dil olarak Farsçanın kullanılması 

C) Anadolu'nun Moğol hakimiyetine girmesi D) Baba İshak İsyanı'nın çıkması 

E) Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi 


ğ 


Osmanlı Devleti'nde geliri kale muhafızları ve ter- 19. 


sane giderlerine ayrılan araziler aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ocaklık B) Tımar C) İltizam 
D) Mukataa E) Paşmaklık 
17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde yapılan 20. 


ıslahat hareketlerinin, devletin dağılmasına kadar devam etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 


A) Ulusçuluk akımlarının ortaya çıkması 

B) Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurulmaya çalışılması 

GC) Genişlemenin bu yolla sürdürülmek istenmesi 

D) Devletin bütünlüğünün korunmak istenmesi 

E) Yapılan ıslahatların yeterli görülmemesi 


Osmanlı Devleti'nde, yüksek dereceli yöneticiler arasındaki iş bölümü aşağıdakilerden hangisiyle daha belirgin hale getirilmiştir? 


A) Askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verilmesiyle B) İltizam sisteminin yaygınlaştırılmasıyla 

C) Taşra yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle D) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla 

E) Bakanlıkların kurulmasıyla 


Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerin daha çok batı bölgelerinde kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bölgenin coğrafi konumunun uygun olması B) Haçlı Seferlerinin sona ermiş olması 

C) Bölgenin Moğol baskısından uzak olması D) Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşması E) Denizcilik faaliyetlerine uygun olması 


Osmanlı Devleti'nin Dağılma döneminde meydana gelen aşağıdaki olayların hangisinde Avrupalı devletlerin etkisi olmamıştır? 


A) Fransa'nın Mısır'dan çıkarılması 

B) Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın bastırılması GC) Kabakçı Mustafa İsyanı'nın çıkması 

D) Kırım Savaşı'nın kazanılması 

E) Yunan İsyanı'nın başarılı olması 


İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri olan Türkiye aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda İsrail'le olan ilişkilerini elçilik seviyesinden maslahatgüzar düzeyine indirmiştir? 


A) Türkiye'de 12 Eylül askeri müdahalesinin yaşanması B) İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi 

C) Yaser Arafat'ın FKÖ liderliğine seçilmesi 

D) Sabra ve Şatilla kamplarının saldırıya uğraması 

E) Camp David Antlaşması'nın imzalanması 
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21. Hint Deniz Seferleri'nin Osmanlı Devleti'ne sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi 


gösterilemez? 


A) Hicaz Bölgesi'nin güvenliğinin sağlanması 

B) Kızıldeniz'de Osmanlı egemenliğinin artması 

C) Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi 

D) Basra Körfezi'nde Osmanlı hakimiyetinin sağlanması 

E) Yemen ve Habeşistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması 


22. ll. Bayezid döneminde Osmanlı - Memlük ilişkilerinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 


A) Hicaz Su Yolları sorununun gündeme gelmesi 

B) Anadolu'da Şahkulu İsyanı'nın çıkması 

C) Memlüklerin, Karamanoğullarını Osmanlıya karşı himaye etmesi 

D) Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması 

E) Memlüklerin, Ramazanoğulları Beyliği'ni egemenliği altına almak istemesi 


24. Yeniçağ'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini olumsuz yönde etkilemiştir? 


A) Feodal yönetimlerin yıkılması 

B) Kilisenin mallarının yağmalanması 

C) Yeni mezheplerin ortaya çıkması 

D) Avrupa kültürünün yeni keşfedilen yerlerde yayılması 

E) Burjuva sınıfının güçlenmesi 


25. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinin federatif (bölgesel) bir yapıya sahip olmalarında etkili olmuştur? 


A) Şer'i hukuku uygulamaları 

B) Ticaret yollarına hakim olmak istemeleri 

C) “Fethedilen topraklar fethedenin malıdır.” anlayışını uygulamaları 


i 


D) Teokratik yönetim anlayışının hakim olması E) İkta topraklarının mülkiyetinin devlete ait olması 


23. |. Hünkar İskelesi Antlaşması i 
Il. Londra Boğazlar Sözleşmesi 26. |. Polonya-Danzig IN. Kale-i Sultaniye Antlaşması li. Fransa - Saar IN. Çekoslovakya - Südet 
Osmanlı Devleti'nin Boğazlar ile ilgili imzaladığı yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması bölgeleri 11. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki ül- aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? kelerden hangisinin yayılma hedefi olmuştur? 
ALILIR. B) L LUAN ONU. A) İtalya B) Avusturya C) SSCB D) HI. İ, EyM, İİ. D) İngiltere E) Almanya 
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27. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Devleti'nin özel- 


28. 


29. 


liklerinden biri değildir? 


A) Hindistan'a seferler düzenlenmesi 

B) Adını kurulduğu şehirden alması 

GC) Abbasi halifelerini himaye etmesi 

D) Yazışma dilinin Türkçe olması 

E) Etnik yapısının farklı milletlerden oluşması 


Türkiye Selçuklularında “melik” adı verilen hanedan mensubu yöneticilerin kendi adlarına para bastırma ve dış ilişkilerde bulunma yetkileri sınırlandırılmıştır. 


Bu uygulamayla, Türkiye Selçuklularının; 


1. ekonomik bağımsızlığı sağlamak, 
Il. merkezi otoriteyi korumak, 
Ii. çok uluslu yapıyı korumak 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir? 


C) Yalnız ill 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) li ve ill E) iii velli 


1. Celali isyanlarının çıkması 
11. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi Ii. Savaşların süresinin uzaması 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir? 


GC) Yalnız til 


A) Yalnız | B) Yainız |1i 


D) iveli E) Li veli 


30. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan 


Celali İsyanlarına karşı; 


I. baskı ve şiddet yoluyla isyanları bastırma, il. isyanlara köklü çözümler getirme, 
1. Avrupa tarzı ıslahatlara ağırlık verme 


politikalarından hangilerini uygulamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız Ili 


D) i vellil E) Il ve lil 


Soğuk Savaş döneminde meydana gelen; 


Il Süveyş Krizi, 
Ii Kore Savaşı, ii. Schuman Bildirgesi 


gelişmelerinden hangileri Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını kolaylaştırmıştır? 
A) Yainız | 


B) Yalnız li C) Yalnız IN 


D)ilvelii E) iii veli 


I. Batı karşıtı güçleri desteklemek li. Şiilerin ve Fars kökenlilerin koruyucusu olmak lil. Basra Körfezi'ndeki adalara ve önemli su yollarına sahip olmak 


Yukarıdakilerden hangileri İran'ın dış politikadaki hedefleri arasında gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! C)i veli 


D)ivelli E)i,livelii 
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33. 


34. 


35. 


1955 - 19686 yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, ABD ile ilişkilerini düzelten Çin tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olmuştur. 


Bu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyeliğinden aşağıdaki ülkelerden hangisi çıkarılmıştır? 
A) Japonya 


B) Tayvan C) Hindistan 


D) Bangladeş E) SSCB 


Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından çözümlenmiştir? 


A) Keşmir Sorunu 
B) Filistin Sorunu 
C) Küba Bunalımı 
D) Kosova Sorunu 
E) Kıbrıs Sorunu 


Türkiye, aşağıdakilerden hangisine Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve güvenlik alanındaki işbirliğini artırmak amacıyla katılmamıştır? 


A) Balkan Paktı 

B) Avrupa Konseyi 

C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) 

D) Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 

E) Merkezi Anlaşma Teşkilatı (CENTO) 


36. 


37. 


38. 
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11 Eylül 2001'deki terör eylemi aşağıdaki ülkelerden 
hangisine yönelik yapılmıştır? 


A) ABD B) Fransa 


C) İngiltere D) Japonya 


E) Almanya 


Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer alır? 


A) Berlin'in dört işgal bölgesine ayrılması 

B) Yugoslavya'nın kurulması 

C) Nazizm ve Faşizm gibi aşırı akımların tasfiye edilmesi 

D) Birleşmiş Milletler'in kurulması 

E) Doğu ve Batı bloklarının oluşması 


Fransız Dış İşleri Bakanı Schuman'ın 9 Mayıs 1950 
tarihinde yayımladığı bildiri aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturmuştur? 


A) Avrupa Ekonomik Topluluğu 
B) Kuzey Atlantik İttifakı 

C) Milletler Cemiyeti 

D) Birleşmiş Milletler 

E) Varşova Paktı 
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I. ABD'nin SALTII Antlaşması'nı onaylanmaması 42. 
Il. Çin ve Pakistan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunması 
IN. AGİK'e üye ülkeler arasında Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanması 


Yukarıdakilerden hangileri SSCB'nin Afganistan'ı işgaline karşı gösterilen tepkiler arasındadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G)i veli 


D) ivelili E) 1, il ve İli 


1. Camp David Antlaşmaları 
Il. İran-Irak Savaşı 
(II. Körfez Savaşları 


Yukarıdakilerin hangilerinde Arap devletleri birlikte hareket etmemiştir? 


43. 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız ili 


D) iveli Eyi, veli 


11. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de tarım ve sanayi sektörlerinde iş gücü azalmıştır. 


Bu durum, Türkiye'nin; - 
I. seferberlik ilan edilmesi, 


Il. yeni vergilerin konulması, 
Il. Köy Enstitülerinin kurulması 


İran ile Irak arasında Basra Körfezi ve Şattülarap Su Yolu üzerinde egemenlik mücadelesi nedeniyle 1979'da ilişkiler gerginleşmiştir. İran'ın rejim değişikliği sebebiyle yaşadığı iç sorunlardan yararlanmak isteyen Irak, Basra Körfezi'ne hakim olmak için İran'a saldırmıştır. 


Bu bilgilere bakılarak; 


I. Irak yönetimi yayılmacı bir dış politika izlemiştir. 
Il. İran'daki istikrarsızlık dış politikasına olumsuz yönde etki etmiştir. 
Ili. Savaşın çıkmasında Basra Körfezi üzerindeki çıkar çatışmaları belirleyici olmuştur. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız til 


D) ivell E) 1, Il ve İli 


Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Makedonya B) Ege Adaları 


C) Arnavutluk D) Batı Trakya 


E) Mora 


j 


Osmanlı Devleti'nde Divan yazışmalarını düzenleyen, toprakların kayıt ve dağıtım işlerini yapan Divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Nişancı faaliyetlerinden hangilerine dayandırılabilir? B) Reisülküttap C) Kazasker 
A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız Il D) Sadrazam D) ivelli E) il vellil E) Vezir 
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SOSYAL 


1. Bu testte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


li. Abdülhamit, Kürt aşiretlerinden Hamidiye Alaylarını kurarken, Arap aşiret reislerinin çocukları için de İstanbul'da bir okul açmıştır. 


li. Abdülhamit'in bu tutumunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını önlemek B) Halkı yönetime katmak 

C) Azınlıkların isyan etmesini engellemek 

D) Müslümanların devlete bağlılığını artırmak 

E) Uluslararası çıkar çatışmalarından yararlanmak 


Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan 12. yüzyılın ortalarına kadar kendine özgü para kullanmamasında; 


I. yeterli ekonomik ve siyasi güce ulaşamaması, 


Il. belli bir dönem Büyük Selçuklulara. bağlı-olarak 


yaşaması, il. kuruluş devrinin uzun sürmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D)ivelil E) ili ve ili 


BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'ni destekleyen Almanya'nın, Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yalnız bırakmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Osmanlı Devleti'nden ekonomik çıkar sağlamaya çalışması 

B) İtalya'nın İtilaf grubuna girmesini önlemek istemesi 

C) Rusya ile arasındaki gerginliği azaltma düşüncesi 

D) Osmanlı Devleti'nin dostluğuna ihtiyacının kalmaması 

E) İngiltere ve Fransa'nın tepkisinden çekinmesi 


Moğol soyundan olan Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğa, Türk-Moğol İmparatorluğu denmesin- de bu imparatorluğun; 


Ii. hakim oldukları bölgelerde Türklerin çoğunlukta olması, il. yazışmalarda Uygur yazısını kullanmaları, lil. Cengiz Han'ın kanunlarını Türk törelerinden yararlanarak hazırlaması 


özelliklerinden hangilerinin etkisi olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ii C) Yalnız ili 


D) ivelli E) Lil ve İli 
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I. Din farkı gözetilmeden herkese toprak dağıtılması il. Öğrencilerin medreselerde ücretsiz olarak okutul- 


ması 
Ii. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması 


Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin sosyal devlet anlayışıyla ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)iveli 


D) il ve lll E) Li ve ili 


|. Haraç 
li. Avarız 
IN. Ağnam 
MW. Cizye 
V. Resmi Çift 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan vergilerden biridir? 


D) IV. E)V 


AYI B) Il. Gy Il. 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerinin başlamasına neden olan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Devşirme sisteminin uygulanması 
B) Ülke içindeki güvenliğin azalması 
C) Gelir gider dengesinin bozulması 
D) Merkez ordusunda isyanların çıkması 


E) Celali İsyanlarının artması 


9. 


10. 


ae pe MM Me ger ei ve e e şi sl SOME 


Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerle ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) İlk Türk-İslam eserlerini oluşturmuşlardır. 

B) Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında rol oynamışlardır. 

G) Savaş esirlerinden oluşan Gulam birliklerini kurmuşlardır. 

D) Abbasi halifelerini korumuşlardır. 

E) Dandanakan Savaşı'yla yıkılışa geçmişlerdir. 


Ii Tigin 

11. Kağan ii Şaman 
MW. İdikut 
V. Yabgu 


Yukarıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türklerde yöneticilerle ilgili kullanılan unvanlardan biri 


AYI B) Il. GC) Il. D) IV E)V 


i 


İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarının daha çok taşınabilir malzemelerden eşyalar yapmalarının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Göçebe yaşam tarzına sahip olunması 

B) Yazının geç kullanılması 

C) Boyların dağınık halde yaşaması 

D) İkili yönetim anlayışının benimsenmesi E) Çin'le sürekli mücadele halinde olunması 
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11. 


12. 


13. 


“A) Yalnız | 


11. Mahmut'un “Ben tebaamdaki din farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim.” sözlerinin bir sonucu olarak, Osmanlı Devletönin bütünlüğünü korumak amacıyla uygulanan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Batıcılık B) Osmanlıcılık 


GC) İslâmcılık D) Türkçülük 


E) Adem-i Merkeziyetçilik 


1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Avrupa devletlerine karşı elinde kalan toprakları koruma politikası izlemeye başlamıştır. 


Buna göre; 
i. Balı sınırlarında bulunan kalelerin güçlendirilmesi, 


IN. Balkanlarda yaşayan halkın vergi yükünün azaltılması 


faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın gereği olduğu savunulabilir? 


B) Yalnız Il GC) i veli 


D) ivelil EL, il vellii 


Osmanlı Devleti'nde, 19. yüzyılda çeşitli alanlarda - ıslahatlar yapılmasında; ww 


i, yeni topraklar kazanma, 
II. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma, IH. devleti çöküntüden kurtarma 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) iveli 


D) i veli E) il velili 


li. Doğu ve Batı klasiklerinden tercümeler yapılması, Pİ 


14. 


15. 


16. 


19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan “Balkan Bunalımı"na karşı Osmanlı Devleti'nin politikası aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 


A) Avrupalı devletlerin desteğini almak 

B) Eyalet sistemine geçmek 

G) Halkı yönetime katmak 

D) Özerk yönetimler kurulmasına izin vermek E) İslamcılık politikasına ağırlık vermek 


Moğolların uzun yıllar Uygurlarla birlikte yaşamaları sonucu, Moğol toplumunda büyük ölçüde Uygurların etkisi görülmüştür. 


Moğolların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi 


Uygurlardan etkilendiklerine kanıt olarak gösterilemez? 


A) Göçebe yaşam sürmeleri 

B) Hükümdarlarına Han ve Hakan gibi unvanlar vermeleri 

C) Ordularını Onlu sisteme göre düzenlemeleri 

D) Ticari alanda para yerine bez parçalarını kullanmaları 

E) Ülke yönetiminde hanedan üyelerine görev vermeleri 


13. yüzyılda, Anadolu'da görülen; “Bağımsız Türk beyliklerinin ortaya çıkması ve Selçuklu sultanlarını Moğolların belirlemeye başlaması” gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasındadır? 


A) Malazgirt Savaşı 

B) Haçlı Seferleri 

C) Miryokefalon Savaşı 
D) Kösedağ Savaşı 

E) Yassıçimen Savaşı 
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17. 


18. 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki anlayışlardan hangisi, 17. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanmıştır? 


A) Hükümdarlık, hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır. 
B) Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. 

C) Devlet yönetimi hükümdar ve oğullarına aittir. 

D) Padişah ülkenin tek hakimidir. 

E) Padişah aynı zamanda Müslümanların halifesidir. 


Orta Asya'dan göç ederek Hazar Denizi'nin kuzeyine ve Balkanlara iki kol halinde yerleşmişlerdir. 

* Balkan kolu Hristiyanlığı, Hazar kolu Müslümanlığı benimsemiştir. 


Yukarıda özellikleri verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? i 
A) Bulgarlar B) Kıpçaklar 
GC) Türgeşler D) Hazarlar 


E) Hunlar 


19. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Dev- 


teti'nde görülen gelişmeler arasında yer almaz? 


A) Anayasal hareketlerin başlaması 

B) Halkın ilk kez yönetime katılması 

GC) Çok partili yaşama geçilmesi 

D) Ulusçu isyanların görülmesi 

E) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi 


i 


20. 


21. 
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Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? 


A) Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesi 

B) San Remo Konferansı'nın toplanması 

C) Verem aşısının (BCG) geliştirilmesi 

D) Hatay Devleti'nin kurulması 

E) Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesi 


Avrupa'da işçi hareketlerinin meydana gelmesinde; 


|, Coğrafi Keşiflerin yapılması, 
İl. Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkması, iH. Fransız İhtilali'nin olması 


gelişmelerinden hangileri doğrudan etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ii C) Yalnız Ili 


D) iveli E)ivelli 


22. Aşağıdakilerden hangisi, Türgeşler ve Hazarlar'ın 


ortak özelliklerinden biridir? 


A) Müslüman Araplarla savaşmaları 

B) Avrupa'ya göç etmeleri 

GC) Museviliği benimsemeleri 

D) Ordularını paralı askerlerden oluşturmaları E) İstanbul'u kuşatmaları 


25. 


23. 


I. Atabeyler 
Il. Hanedan üyeleri 
IN. Komutanlar 


Yukarıda verilenlerden hangileri, Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla bağımsız devletler kurmuşlardır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


C) Yalnız Ili 


D) li ve lll E) | il veli 


Ii. Bandung Konferansı 
Il. 1961 Belgrat Konferansı 
Ii. Sehuman Bildirgesi 
Yukarıdakilerden hangileri Asya ve Afrika ülkeleri arasındaki dayanışmayı artırmıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili D) Ii veli E) li veili 
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda 


İsrail'i destekleyen Batılı devletlere karşı Arap ülkeleri tarafından ilk kez üretim azaltılarak petrol ambargosu uygulanmıştır? 


A) Vietnam Savaşı B) Süveyş Krizi 


G) 1973 Arap-İsrail Savaşı D) Altı Gün Savaşları 


E) Camp David Antlaşmaları 


26. 


21. 


28. 


I. Düzenli ve güçlü ordu birlikleri kurması İ. Halka inanç özgürlüğü tanıması 
Iİ. Adaletli bir yönetim uygulaması 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin varlığını uzun süre devam ettirmesinde etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Hil 


D) | veli E) Lil veli 


Gorbaçov “Egemen Devletler Birliği Antlaşması" fikri- ni aşağıdakilerin hangisine yönelik ortaya atmıştır? 


A) Doğu Bloku ülkelerini işgal etme 

B) Nükleer denemeleri kısıtlama 

C) Afganistan'dan SSCB birliklerini çekme 

D) SSCB'nin dağılmasını önleme 

E) Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılmasını sağlama 


İslâmiyet'ten önceki Türklerin, yaylak ve kışlaklar arasında yarı göçebe bir hayat tarzına sahip olmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi 


gösterilemez? 


A) Tarımsal faaliyetlere önem vermeleri B) Hayvancılıkla uğraşmaları 

C) Savaşçı bir toplum olmaları 

D) El sanatlarında gelişmeleri 

E) Uzun süreli hapis cezaları vermemeleri 


Tapiy 


UYUMA BELİN Ami 


| 
| 


eek 
CÜ mh 


30. 


31. 


Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde taşra isyanlarının çıkmasında; 


i. egemenlik anlayışının değişmesi, 
Il. ulusguluk fikrinin ortaya çıkması, Ili. merkezi otoritenin bozulması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli Eyi, ii ve il 


1. Kararlarda son sözün padişaha ait olmasi Ii. Büyük davalara bakılması 


li Görüşmelerin belli günlerde yapılması p) 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü Divan'ın özellikleri arasındadır? 


A) Yainız | B) Yalnız li G) Yalnız til 


D)ivellll E)Liivelli 


Türkiye'nin 1974. 1978 yılları arasında ekonomik ambargoya tabi tutulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Jüpiter Füze Krizi 

B) Kıbrıs Barış Harekatı 

GC) 1971 Askeri Muhtırası 
D) Küba Bunalımı 

E) 1973 Arap - İsrail Savaşı 


32. li. Dünya Savaşı sırasında Türkiye; 


LP A GK iz İİİ SEZ 


I. komşularıyla askeri ittifaklar kurma, Il. toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma, Il. savaşın dışında kalma 


politikalarından hangilerini takip etmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Ii veli 


D) ivelil E) Il vellil 


33. Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? 


A) Liberal ekonomiye geçişin başlaması 

B) Çok partili hayata geçilmesi 

G) Boğaziçi Köprüsü'nün açılması 

D) Renkli televizyon yayıncılığının başlaması E) Hatay'ın Türkiye'ye katılması 


34. Aşağıdakilerden hangisi Avarların özellikleri arasında yer almaz? 


A) Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmeleri 

B) Göktürklerin hakimiyetine son vermeleri 

C) İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmaları 

D) Devlet idaresi, ekonomi ve askerlik alanlarında Slavları etkilemeleri 

E) Franklar tarafından yıkılmaları 
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35. Fetihten sonra ll. Mehmet, matematikçi Ali Kuşçu, filozof Amiruizes, arkeolog Anconalı Cyriacus ve ressam Gentili Bellini'yi İstanbul'a davet etmiş ve bu kişilere çalışma imkanları sunmuştur. 


Ii. Mehmet'in bu uygulamalarına bakılarak; 


Ii. İstanbul, bilim ve kültür merkezi yapılmak istenmiştir. 
li. Bilimsel çalışmalarda dini ve etnik farklılıklar önemsenmemiştir. 
IN. Bilim adamlarına devlet yönetiminde görev vermiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) iveli 


D) il veili E) Lİ ve İli 


36. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin çıkmasında; 


Il Amerikan banka ve şirketlerinin çalışma esaslarını düzenleyen yasaların yetersiz olması, Il. ABD'nin Avrupa devletlerine verdiği kredileri geri alamaması, 
II. ABD'nin Marshall Planı doğrultusunda Batı Avrupa ülkelerine 15 Milyar dolar yardım yapması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
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37. Yıldırım Bayezid, Timur'un; Osmanlı himayesine giren Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in iadesi, Osmanlı şehzadelerinden birinin Semerkand'a gönderilmesi ile Aydın, Saruhan ve Menteşe beyliklerinin topraklarının ia- de edilme isteklerini reddetmiştir. 


Yıldırım Bayezid'in Timur'un isteklerini reddetmesinde; 


I. bağımsız devlet anlayışını sürdürme, İL. toprak bütünlüğünü koruma, 
IN. Türteİslam birliğini sağlama 


amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) ivell 


D) ivelili E) ivelil 


38. Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış ve partilere Baas denilmektedir. 


Buna göre Baas partilerinin; 


I. gelir adaletini sağlama, 

li. toprak mülkiyetini kamu yararına sınırlandırma, Ii. madenleri ve doğal kaynakları millileştirme, İV. ekonomide serbest piyasa ekonomisini uygulama 


A) Yalnız | B) Yalnız !i C) Yalnız lll amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bu-D) iveli E) Live lundukları savunulabilir? 
A)i veli B) İl ve ill GC) il ve IV D)i,ilvelil E) Il, İH ve İV 
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40. 


41. 


Günümüzde insanları etkileyen bilimsel alanda devrim 42. 


niteliğindeki en önemli gelişme “nanoteknoloji"dir. 


Aşağıdakilerden hangisi “nanoteknoloji” ile ilgili de- 


ğildir? 


A) Kir tutmayan duvar boyaları 

B) Kirlenmeyen, ıslanmayan ve ütü gerektirmeyen kumaşlar 

G) Mantarları ve bakterileri öldüren çoraplar 

D) Organik tarım ürünleri 

E) Çürümeye karşı daha dayanıklı ürünler 


Hindistan halkını İngilizlerin baskıcı vergilendirme 43. 


ve yaygın ayrımcılık politikalarına karşı örgütleyen ve Hindistan'ın kurulmasında etkili olan lider aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Muhammed Ali Cinnah 
B) Mahatma Gandi 

C) Ebulfeyz Elçibey 

D) Jawaharlal Nehru 

E) Franyo Tucman 


11. Dünya Savaşı ve sonrasında dünya altın rezervi- nin 9 75'ini, dünya sanayi üretiminin 96 50'sini, ve uluslararası ticaretin 96 25'ini elinde bulunduran devlet aşağıdakilerden hangisidir? 


Yakın dönemde sırasıyla Körfez Savaşı'nda akıllı mühimmat kullanımı 96 10 iken, Kosova Harekatı'nda 96 
30, Afganistan ve Irak'ta ise 96 70-80'lere çıkmıştır. 


Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Savaş masraflarının azalması 

B) Cephe savaşlarının öneminin azalması 

G) Savaş alanına ulaşımın kolaylaşması 

D) Coğrafi etkenlerin savaşlar üzerindeki etkisinin azalması 

E) Profesyonel ordulara duyulan ihtiyacın azalması 


“Ödünç Verme ve Kiralama Yasası” aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 


A) Iİ. Dünya Savaşı'nı sona erdirmeye 

B) ABD'nin uluslararası alanda etkinliği artırmaya G) Mihver devletleri ekonomik yönden zayıflatmaya D) Uluslararası ekonomik engelleri kaldırmaya 

E) Manda ve himaye yönetimlerini sona erdirmeye 


44. |. Avusturya - Macaristan Veliahtı Ferdinand 


il. Dünya Savaşı yıllarında ABD'nin çıkardığı il. ABD Başkanı John Kennedy 

IN. Hindistan Lideri Mahatma Gandi 

Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri terör faaliyetleri sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdir? 


A) İngiltere 
> — A) Yalnız | B) Yalnız il GC) i veli | Bh Japonya D)ivelli E) 1, il velll 
E) Hindistan 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butestte44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Atatürk, 27 Eylül 1932'de Mac Arthur'la Avrupa ile ilgili yaptığı görüşmede, “Versay Antlaşması, |. Dünya Savaşı'nı ortaya çıkaran sebeplerden hiçbirini yok edemediği gibi aksine dünün başlıca düşmanları arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış şartlarını zorla kabul et- 


tirerek sadece düşmanlık duygularını beslemişlerdir.” 
demiştir. 


Bu bilgilere göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk'ün bu görüşüne kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Almanya'da Nazilerin yönetimi ele geçirmesi B) Milletler Cemiyeti'ndeki üye sayısının artması G) Briand - Kellog Paktı'nın imzalanması 

D) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın yaşanması E) Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlığını vermesi 


Prusya, Kırım Savaşı'na katılmadığı halde savaşın S0- 


nunda toplanan Paris Konferansı'na (1856) Kâtilmıştır. 


Bu durum Prusya'nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisiyle ilgilidir? 


A) Londra Boğazlar Antlaşması'nda yer almış olması 

B) Avusturya'nın Eflâk ve Boğdan'ı işgal etmesine karşı çıkmaması 

GC) Viyana Kongresi'ne katılmış olması 

D) Mısır Sorunu'ndan yararlanmak istemesi 

E) Osmanlı ülkesindeki azınlık hareketlerini destekle- 


3. 


Ii. Bayezid'in 1396 yılında Haçlılara karşı Niğbolu Savaşı'nı kazanmasından sonra Abbasi Halifesi, 1. Bayezid'e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanını vermiş ve bu gelişme Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk birliğini sağlamasını kolaylaştırmıştır. 


Bu bilgilere göre; 


I. Osmanlı Devleti teokratik yönetim anlayışını benimsemiştir. 
Ii. Abbasi halifesi İslam devletlerinin hükümdarları üzerinde etkili bir güçtür. 
Ni. Abbasi halifesi Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadeleleri engellemeye çalışmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il G) Yalnız ill 


D) ivelil E) Live 


Fatih Sultan Mehmet döneminde Mora, Eflak ve Boğdan fethedilmiştir. 


Fatih Sultan Mehmet'in bu fetihlerle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? 


A) Anadolu'da siyasi birliği sağlama 

B) Batıyla ticari ilişkileri geliştirme 

C) Akdeniz'i Türk gölü haline getirme 

D) Balkanlarda Türk hakimiyetini kuvvetlendirme E) İstanbul'un fethini kolaylaştırma 


memesi 
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Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan Türkiye'ye göçlerin yaşanmasına neden olmamıştır? 


A) Kıbrıslı Rumların, adada Türklere karşı Enosis Planı'nı uygulamaya koyması 

B) Komünist Bulgar yönetiminin Türk azınlığa karşı asimile politikaları uygulaması 

C) Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Antlaşması'nın imzalanması 

D) Avrupa'da işçi gücüne duyulan ihtiyacın artması 

E) Saddam rejiminin Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullanması i 


Aşağıdaki yerlerden hangisinde İslamiyet'in yayılmasında Türk-İslam devletlerinin katkısı daha az olmuştur? 

A) Kuzey Afrika B) Anadolu 
GC) Balkanlar D) Hindistan 


E) Kafkaslar 


17. yüzyılda saray kadınları devlet işlerine karışmaya başlamıştır. - 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi bu duruma karşı bir önlem olarak sadrazamlığı bazı şartlar sunarak kabul etmiştir? 


A) Kuyucu Murat Paşa 
B) Tarhuncu Ahmet Paşa 


ğ 


9. 


Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerin ortak özellikleri arasında yer alır? 


A) Belli bir sürede olsa Türkiye Selçuklularıyla aynı dönemde yaşamışlardır. 

B) Anadolu'yu Moğollara karşı savunmuşlardır. 

C) Deniz ticaretinde ilerlemişlerdir. 

D) Osmanlı Devleti'yle savaşmışlardır. 

E) Hanedan üyeleri tarafından kurulmuşlardır. 


Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan “Fethedilen topraklar felhedenin malıdır.” anlayışı aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? 


A) Merkezi devlet yapısının güçlenmesi 

B) Bağımsız beyliklerin ortaya çıkması 

GC) Hanedan üyelerine yönetimde görev verilmesi D) Yerleşik yaşamın önemini kaybetmesi 

E) Ticarete önem verilmesi 


10. İslâmiyet'ten önceki Türk devletlerinin kısa sürede 


yıkılmalarında; 
i. devletin içişlerinde özerk boylardan oluşması, I1. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, 


11. orduların onlu sisteme göre düzenlenmesi 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


G) Fazıl Ahmet Paşa A) Yalnız | B) Yalnız |l Gj)ivell D) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa o Side E) Köprülü Mehmet Paşa yiv i 
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11. 


12. 


mal: sayılması; 


İ. soylu bir sınıfın oluşmaması, 
Il. toprağa bağlı kölelik anlayışının olmaması, IN. devletin kısa sürede yıkılması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


D) il veli E) ill ve Hİ 


Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması; 


i. merkezi yönetimin güçlenmesi, 
Il yeniliklerin önünün açılması, lil. askeri harcamaların azalması 


yararlarından hangilerini sağlamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız | CO) ivelli 


D) | veli E) Il ve Ili 


13. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı 


Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni açtırmak 

B) Ii. Meşrutiyet'in ilan edilmesini sağlamak C) Seçimlerin yapılmasını kolaylaştırmak D) 31 Mart Olayı'nı bastırmak 

E) Çok partili sisteme geçişi sağlamak 


Türk devlet anlayışında otlak ve yaylakların devlet 


ğ 


14. 11. yüzyılda Anadolu'da; 
» bağımsız beyliklerin kurulması, e İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının azalmasi 


gelişmeleri aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? 


A) Kösedağ Savaşı 
B) Talas Savaşı 

C) Pasinler Savaşı 
D) Haçlı Seferleri 
E) Malazgirt Savaşı 


15. Büyük Selçuklu Devleti'nin Pasinler ve Malazgirt Savaşları sonrasında Bizans'la antlaşma imzalamasına rağmen, Anadolu'ya Türk akınlarının devam etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Bizans'ın yapılan antlaşmalara uymaması 

B) Abbasilerin Selçukluları desteklemesi 

C) Anadolu halkının Selçuklulardan yardım istemesi D) Haçlı Seferlerinin başlaması 

E) Türk birliğinin sağlanmak istenmesi 


16. Aşağıdakilerin hangisi 1856 yılında imzalanan Paris Barış Antlaşması'nın kapsamında yer alır? 


A) Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesinin benimsenmesi B) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması 

C) Halka seçme ve seçilme hakkının tanınması 

D) Kırım'ın Rusya'ya bırakılması 

E) Yunanistan'a özerklik verilmesi 
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17. 


18. 


19. 


Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özelliklerinden biridir? 


A) Baharat Ticaret Yolu'na hakim olmuşlardır. 
B) Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmişlerdir. 
GC) Orta Asya'da siyasi birliği sağlamışlardır. 

D) Hicaz bölgesine egemen olmuşlardır. 


E) İkili devlet teşkilatını uygulamışlardır. 


IH. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kaldırılması üzerine, Alemdar Mustafa Paşa tarafından aşağıdaki ordulardan hangisi kurulmuştur? 


A) Sürat Topçuları Ocağı 
B) Sekban-ı Cedit Ordusu 
G) Humbaracı Ocağı 

D) Eşkinci Ocağı 

E) Redif taburları 


1. Avarız li. Çiftoozan 
HI. Haraç 
M. Öşür 
V. Resmi Çift 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprağın üst üste boş kalmasını engellemek için alınan vergidir? 


AL B) II. oy. D) IV EV 


21. 


22. 


SAK o LİME DİE SD 


Hunların Avrupa'ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 


A) Etnik yapının değişmesi 

B) Merkezi krallıkların güçlenmesi 

GC) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması D) Kilisenin etkinliğinin artması 

E) Feodal yönetimlerin kurulması 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde İl. 
Meşrutiyet'in getirdiği yeniliklerden biridir? 


A) İlk kez anayasal yönetime geçilmesi 

B) Azınlıkların askere alınması 

C) Ayan Meclisi'nin oluşturulması 

D) Siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesi E) Özel mülkiyet hakkının tanınması 


1. Bulgar İsyanı 

iL. Boğdan İsyanı 
Ii. Yunan İsyanı 

IM. Ermeni İsyanı 
V. Girit İsyanı 


Osmanlı Devleti'nde azınlıklar tarafından çıkarılan yukarıdaki isyanlardan hangisi diğerlerinden daha önce başarıya ulaşmıştır? 


AI. B)I. O) ill. D) IV. EV 
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25. 


ayı. B) Il. 


Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslâmiyet'i kabul etmesine ortam hazırlayan etkenler arasında gösterilebilir? 


A) Emevilerin ırkçı politikalar izlemeleri B) Abbasiler döneminde bilimsel faaliyetlerin gelişmesi G) Halifelerin bilim adamlarını desteklemesi 


D) Çeşitli medeniyetlere ait eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi 


E) Karlukların Talas Savaşı'nda Arapları desteklemesi 


I. Ordubalık 
II Turfan 
Ii. Kaşgar 
IM. Karakurum 
V. Ötüken 


İslamiyet'ten önceki Türkler yukarıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin çevresini “kutlu vatan” olarak kabul etmişlerdir? 


C) III. D) IV. E)V 


Aşağıdaki eserlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemine âittir? 


A) Bursa Yeşil Türbe 

B) Selimiye Camii 

C) Topkapı Sarayı 

D) Süleymaniye Camii 
E) Nuru Osmaniye Camii 


i 


26. 


1961 Anayasası'nın getirdiği yenilikler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Milli Güvenlik Kurulu'nun oluşturulması 

B) Cumhuriyet Senatosu'nun kurulması 

C) TRT ve üniversitelere özerklik tanınması 

D) Seçimlerin dört yılda bir yapılması 

E) Çıkarılan yasaların Anayasa Mahkemesi'nce denetlenebilmesi 


27. Osmanlı Devleti'nde Pasarofça Antlaşması ile Patrona 


Halil İsyanı arasındaki döneme Lale Devri denilir. 


Aşağıdakilerden hangisi Lâle Devri'nde görülen bir gelişme değildir? 


A) Avrupa'ya ilk kez elçiler gönderilmesi 

B) İtfaiye örgütünün kurulması 

C) Kağıt fabrikasının açılması 

D) Doğu ve Batı klasiklerinden tercümeler yapılması E) Azınlıklara yeni haklar verilmesi 


28. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa 


usulünde kurduğu askeri birliklerden biri değildir? 


A) Nizam-ı Cedit 

B) Humbaracı Ocağı 

GC) Sekban-ı Cedit 

D) Eşkinci Ocağı 

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
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LİE 


16 


29. Osmanlı Devleti'nde görülen; 31. |. Üye ülkelerin vatandaşlarının daha iyi yaşam ko- e şullarına kavuşmalarını sağlama 
1. Cem Sultan Olayı'nın çıkması, il. Irkçılık, uyuşturucu madde ve çevre sorunlarına Il. Fetret döneminin yaşanması, çözüm arama ll. Edirne-Segedin Antlaşması'nın imzalanması IN. Uluslararası parasal işbirliğini sağlama ve geliştirme gelişmelerinden hangileri fetih hareketlerini olum- Yükandaklkrdak anglda Aya Korsay inse guz sikllemişür? ları arasında gösterilebilir? 
B) Yalnız Il C) Yalnız İli ii A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lil D) Ii velli E) Lil velil D) iveli E) ilvelili 
30. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nden sonra İs- 32. * Çekoslovakya Darbesi tanbul'a getirdiği Abbasi halifesinden, Ayasofya * Berlin Buhranı ii Ü ir törenle halifeliği üzerine N Xi ee rai ii hi da unvanı olayları aşağıda verilen örgütlerden hangisinin ku- e rulmasına ortam hazırlamıştır? 
kullanmasında; a i ini ai i A) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Varşova Paktı 
1. egemenliklerini güçlendirme, ii | 
Il. tüm Müslümanların lideri olma, B) Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi Ii. etkinlik alanlarını genişletme G) Batı Avrupa Birliği (BAB), Kuzey Atlantik Paktı, (NATO) D) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Güney Doğu amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Asya Anlaşma Teşkilatı (SEATO) E) Birleşmiş Milletler (BM), Güney Doğu Asya Milletler A) Yalnız | B) Yalnız !l C) Yalnız ill Birliği (ASEAN) D) ivelil Eyi, ii veli 
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33. Dünyada petrol ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde çıkarılmış ve kullanılmaya başlanmıştır? 


A) İngiltere 

B). Sovyetler Birliği 
C) ABD 

D) Japonya 

E) Osmanlı Devleti 


34. |. Vergi toplama 
Ii. Toprağı satma 
Ili. Cebelü yetiştirme 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde tımar sahibinin yetkileri arasındadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız il 


D) iveli E) ivelili 


35. 1990 yılında “Körfez Krizi"nin yaşanmasına aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Mısır'ın İsrail'i tanıması 

B) Ayetullah Humeyni'nin İran'a dönmesi 

G) İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmesi 

D) Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ın Kuveyt'e saldırması 

E) İran'da ABD elçiliğinin işgal edilmesi 


36. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir? 


A) Dış ticaret dengesinin bozulması 

B) Kapitülasyonların etki alanının daralması G) İşsizlik oranının artması 

D) Küçük sanayi atölyelerinin kapanması E) Yurt dışına hammadde çıkışının artması 


37. |. Mekik diplomasisi 
Hi. Bandung Konferansı 
HI. Camp David Antlaşması 


Yukarıdakilerden hangilerinin Filistin sorununa çözüm bulmaya yönelik yapıldığı söylenemez? 


A) Yalnız | B) Yalnız N C) Yalnız Ili 


D) ivell E)ilve ili 


38. Günümüzde dünyada yetersiz beslenen insan sayısı hızla artmaktadır. 


Aşağıdakilerin hangisinde yetersiz beslenmenin en fazla olduğu ülkeler birlikte verilmiştir? 


A) Endonezya — Filipinler 


B) Nijerya — Somali 
GC) Kongo — Etiyopya 
D) Bangladeş — Pakistan 


E) Hindistan o— Çin 
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39. İslam öncesi Türklerde ülkenin hükümdar ailesinin 42. li. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de; ağ ortak malı sayılması aşağıdakilerden hangisi SOSYAL BİLİMLER SINAVI üzerinde etkili olmamıştır? 1. sanayi, , : ll. savunma, TARIH TESTİ 
A) Yeni Türk devletlerinin kurulması iL. tarım B) Taht kavgalarının görülmesi 1. Bu testte 44 soru vardır. 
Ülke içinde federatif yönetim birimlerinin kurulması i C) Ulke la ei OD Omer alanlarından hangilerine yönelik yatırımlar artmıştır? 2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 
D) Merkezi otoritenin sarsılması 
E) Yerleşik yaşam biçiminin yaygınlaşması A) Yalnız ! B) Yalnız İl G) Yalnız iil D) ivelli E) il ve lll ” ee Se > 
1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen Il. olay, 1. olayın 3. Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşsonucudur? ması'nda yer alan; 
1. Ola . Li a a ii. Olay I. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması, A) Kavimler Göçü Derebeyliklerin güç kaybet- il. Eflak ve Boğdan'ın sahip oldukları hakların ve ay- 
, : mesi rıcalıkların genişletilmesi, 
B) Coğrafi Keşifler Akdeniz limanlarının önem Ili. Karadeniz'in tarafsız hale getirilmesi kazanması 
40. ABD Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu'nun 43. Hindistan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kararına rağ- Sk een bien keler eli miezhep:birliğinin maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin çiie > : : EN N AM N ği : sağlanması SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemeyi ve bu böl men 1948'den günümüze kadar Keşmir'de halk oyla D) Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'nin parça karlarına aykırıdır? 
gedeki ülkelere ekonomik yardım yapmayı amaçlaması yapmamıştır. İemasirieHzlanmasi MŞÜ. E) Rönesans Hareketleri Uluslararası ticaretin geliş- A) Yalnız i B) Yalnız Il C) Ii veli Hindistan'ın bu tutumu, Keşmir'in; mesi ABD'nin bu amaçla uygulamaya koyduğu politika D) il veli E) Lilvelili aşağıdakilerden hangisidir? 1. halkının çoğunluğunun Müslüman olması, Ii. önemli yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip ol-A) Eisenhower Dokirini ması, 
B) Marshall Planı Ii. uzun süre Babürşahların denetiminde kalması G) Truman Dokirini 
D) Briand - Kellogg Paktı özelliklerinden hangilerine dayandırılabilir? 
E) Monroe Doktrini 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G)iveli 
D) !velll E) Il ve iii 
2. Aşağıdakilerden hangisi 1956 yılındaki Süveyş 4. Osmanlı Devleti'nde fiyat artışlarını engellemek için Krizi'nde ABD'nin Sovyet Rusya ile ortak hareket bazı önlemler alınmıştır. 
| etmesinin nedenleri arasında gösterilemez? 
i 
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri ği A) Ortadoğu'nun Sovyet Rusya'nın etkisi altına girmesi- değildir? 
41. Türkiye'nin Il. Dünya Savaşı sırasında uyguladığı 44. Japonya'da İmparator Mutsuhito'nun başlattığı “ ii istemesi ekonomi politikaları arasında aşağıdakilerden han- “Meiji Restorasyonu” aşağıdakilerden hangisine yö- B) Sie Doğu ve Batı ei arasında bir çatışmaya A) Sahte para basımının engellenmeye çalışılması gisi yoktur? neliktir? dönüşmesinden çekinmesi B) Ham gümüşün kullanımının sınırlandırılması GC) Arap dünyasında Batı karşıtı akımların yükselme- C) Sarraflara işleyebilecekleri kadar altın ve gümüş Ni > : sinden endişe etmesi verilmesi 
A) Ülkede mal darlığını hafifletme A) Ülke sınırlarını genişletmeye 3 Ş ri di . N li Di) Vargı gelirlerin Mizam sisierkiyis isi B) Karaborsacı faaliyetleri engelleme B) Etnik ve kültürel farklılıkları sona erdirmeye ) Çatışmanın bölge Ülkelerine yayılmasını önlemeyi EN e e al a : : : : amaçlaması ) Narh koyma usulünün uygulanması GC) Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırma GC) Batı tarzı yenileşmeye EM — | , D) Fiyat artışlarını frenleme D) Cumhuriyet yönetimini kurmaya ) İsrail'in yayılmacı politikasını engellemek istemesi E) Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini devlet de- E) Sömürgecilik anlayışına karşı mücadele etmeye netiminde gerçekleştirme 
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Orta Asya'da M.Ö.V. yüzyıla ait Esik Kurganı'nda yarısı 8. o Osmanlı Devleti'nde Karlofça Antlaşması'nın imzalankırık bir kabın üzerinde 11 harflik iki satırdan oluşan bir masiyla Gerileme Dönemi başlamıştır. 
bulunmuştur. ; i 
> i Osmanlı Devleti'nin Gerileme döneminde sürekli ” le ilgili öıdakilerden hangisini toprak kaybetmesinin aşağıdakilerden hangisine Bu durum Türklerle ilgili aşağıda g ağdır oldluğınş enem) gösterir? mii 
A) Denge politikasının uygulanmasına 
A) Yazılı kültüre sahip olduklarını B) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesine B) Gök Tanrı inancını benimsediklerini C) Merkeziyetçi yönetimin güçlenmesine GC) Özel mülkiyet anlayışına sahip olduklarını D) Diplomatik ilişkilerin önem kazanmasına D) Yerleşik hayata geçtiklerini E) Askeri harcamaların artmasına E) Farklı kültürlerden etkilenmediklerini Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Boğaz- 9.  İslâmiyet'ten önceki dönemde Türklerin yarı göçelar üzerindeki mutlak hakimiyetini kaybetmiştir? be bir hayat yaşamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
A) Kale-i Sultaniye Antlaşması N | 
B) Londra Boğazlar Sözleşmesi A) Çinlilere mücadele etmeleri G) Berlin Antlaşması B) Kurdukları devletlerin kısa zamanda yıkılmalari D) Paris Konferansı G) Boylar halinde örgütlenmeleri E) Hünkar İskelesi Antlaşması D) Yaşanılan coğrafyanın özellikleri E) Ticari faaliyetlerle de ilgilenmeleri 
1. İpek Yolu ticaretinin bir bölümüne hakim olunması 10. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin başlamasında aşa-Il. Saray ve tapınakların yapılması ğıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
II. Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması A) New York Borsası'nın çökmesi Yukarıdakilerden hangileri Uygurlar döneminde B) ABD'nin Batı Avrupa ülkelerine 15 milyar dolar yaryerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterile- dım yapması EE C) Japonya'da Meiji Restorasyonu'nun başlaması D) Sovyet Rusya'nın “Novaya Ekonomiçeskaya" politi-A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll > ası 
E) Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi D) Ive lil E) ve lil ) Y g 
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Ar 


12. 


A) Yalnız | 


Fransa'nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinde Osmanlı toprakları üzerindeki çıkarlarını koruma isteğinin etkisi yoktur? 


A) Kırım Savaşı'na katılması 

B) Belgrat Antlaşması'nda arabuluculuk yapması C) Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne katılması 

D) Hünkar İskelesi Antlaşması'na karşı çıkması E) İngiltere ile Yedi Yıl Savaşları'nı yapması 


11. Dünya Savaşı'nda insan hakları ve uluslararası antlaşmalar ihlal edilmiştir. 


Bu yargıya savaş sırasında görülen; 


I. savaş esirlerine ve sivillere kötü muamele yapılması, 
İl. siyasi görüş, ırk ve din ayrımına dayalı cinayetler işlenmesi, 
IN. küçük yaştaki çocukların silah altına alınması 


durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


B) Yalnız Il C) Yalnız hi 


D) iveli E) il, ii vel hil 


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneli Devleti'nin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? 


A) Oğuz Türkleri tarafından kurulmaları 

B) Abbasi halifelerini Şiilere karşı korumaları 

C) Farsçayı resmi dil olarak kullanmaları 

D) Hindistan üzerine seferler düzenlemeleri 

E) Yönetimde daha çok İranlılardan faydalanmaları 


14. Coğrafi Keşiflerin sonucunda, İslâm dünyasının 


15. 


ekonomik durumunun bozulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi 

B) Yeni ada ve kıtaların keşfedilmesi 

G) Avrupa dışına göçlerin yaşanması 

D) Avrupa'da burjuva sınıfının güçlenmesi E) Kiliseye duyulan güvenin azalması 


Fatih Sultan Mehmet döneminde çıkarılan Kanunname-i Âli Osman'a göre, padişah kızlarının beylerbeyleri ile evlenmeleri yasaklanmıştır. 


Fatih Sultan Mehmet'in bu kararı almasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını engellemek 

B) Osmanlı Devleti'nde oluşabilecek aristokrasiye engel olmak 

GC) İslam dünyasında siyasi birliği sağlamak 

D) Hanedan üyelerinin İstanbul dışına çıkışını engellemek 

E) Anadolu'da iç güvenliği sağlamak 


16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularıyla il- 


gili doğru bir bilgi değildir? 


A) 1. Haçlı Seferleri sırasında başkenti İznik'ten Konya'ya taşımışlardır. 

B) Haçlı saldırıları sonucunda yıkılmışlardır. 

GC) Büyük Selçuklulara göre daha merkeziyetçi bir yönetime sahip olmuşlardır. i 

D) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmişlerdir. 

E) Ticaretin gelişmesi için kervansaraylar yapmışlardır. 
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17. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda uzun yıllar süren savaşlar yapması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? 


A) Celali isyanlarının 

B) Taht kavgalarının 

C) Milliyetçi isyanların 

D) Demokratikleşme hareketlerinin 
E) Uluslararası bloklaşmaların 


18. |. Atabey ve Melik 
Il. Eşkinci ve Ulak 
IN. Muhtesip ve Subaşı 
MW. Emir-i Dad ve Kadil Kudat 
V. Emir-i Alem ve Hacib 


Selçuklularda örfi ve şer'i hukuk kurallarının uygulanmasını yukarıdakilerden hangisinde verilen görevliler yürütmüştür? 
A)I B) İL 


oy. D) IV. E)V. 


19. Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 


A) Trablusgarp Savaşı'nın devam etmesi 

B) Rusya'nın panislavizm politikası izlemesi 

C) Balkan devletleri arasındaki kiliseler sorununun çözümlenmesi 

D) Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak yapması 

E) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri geri almak istemesi 


er 


20. Türklerin göçebe hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri ilk kez aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde olmuştur? 


A) Avarlar B) Göktürkler 


G) Uygurlar D) Akhunlar 


E) Hunlar 


21. |. Lonca Teşkilatı 
Il. Vakıf Sistemi 
Ni. İltizam Sistemi 
IV Müsadere Usulü 
V. Dirlik Sistemi 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde asker ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak uygulanmıştır? 

A)! B) Ii. 


oy lll. D) IV E)V 


22. Malazgirt Savaşı'ndan sonra İç "Anadolu'dan Marmara kıyılarına kadar bir çok yeri fetheden Kutalmışoğlu Süleyman Şah, bağımsızlığını aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sağlamıştır? 


A) Bizans'la antlaşma yaparak 

B) Anadolu halkının desteğini sağlayarak 

C) Melikşah'tan hükümdarlık fermanı alarak 

D) Anadolu'daki beyliklere üstünlüğünü kabul ettirerek E) Anadolu halkını Bizans'a karşı koruyarak 
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23. 


24. 


25. 


I. Miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması li. Halkın şikayet ve isteklerinin Divan'a iletilmesi ili. Merkezden gönderilen emirlerin halka ulaştırılması 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde “Kadı”ların görevleri arasındadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 


D) ivelli E) Lil veli 


İlk Türk-İslam devletlerinden olan Karahanlıların halkının tamamına yakını Türklerden oluşmuştur. 


Bu durum Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayandırılabilir? 


A) İslam öncesi bazı Türk geleneklerini sürdürmeleri ) B) Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları 

GC) Türk-İslam tarihine ait ilk eserleri oluşturmaları D) Orta Asya'da kurulmaları 

E) Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmaları 


Osmanlı Devleti'nde — devrinde Avrupa'ya gönderilen geçici elçiler aracılığıyla — çalışmaları başlamıştır. 


Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Duraklama - Islahat 

B) Lale - Batılılaşma 

C) Fetret - Yenilik 

D) Dağılma - İnkılap 

E) Meşrutiyet - Demokratikleşme 


17 


26. Türkler arasında değişik dinlerin yayılmasında - aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çok olmuştur? 


A) Devlet örgütlerinin gelişmiş olması B) Savaşçı bir karaktere sahip olmaları C) Boylar halinde yaşamaları 

D) Çok geniş alanlara yayılmaları 

E) Töre hukukunu uygulamaları 


27. Türk tarihi ile ilgili; 


I. Bumin Kağan'ın Avarları yenilgiye uğratması, ii. İstemi Yabgu'nun Sasanilerle işbirliği yaparak Akhunları yıkması, 
HR. Maniheizm dininin Türkler arasında yayılması 


gelişmelerinden hangileri Göktürklerle ilgilidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | G) ivelli 


D)i veli E) il vellil 


28. Irak'ta; 


Ii. manda, 
Il. monarşi, 
IH. cumhuriyet 


yönetimlerinin kuruluş sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
YİN 


BLM. ONU. 


DM. ENLİ 
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29. 


30. 


31. 


İran ve irak 1980 - 1988 yılları arasında savaşmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi İran-Irak Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? 


A) Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatının ak- 


saması 
B) İran-Irak sınırının yeniden çizilmesi C) Dünyada ham petrolün fiyatının yükselmesi D) İran'ın uluslararası ilişkilerde yalnızlığa itilmesi E) İran'da İslam Devrimi'nin kalıcı hale gelmesi 


Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk kültür ve uygarlığına ait doğru bir bilgi değildir? 


A) Uygurlar kitap basma tekniğinde ilerlemişlerdir. 

B) Ordunun temeli yaya birliklerinden oluşmuştur. 

C) Siyasi ve sosyal hayatı düzenleyen hukuk kuralları töre olarak adlandırılmıştır. 

D) Türklerin bilinen ilk alfabesi Göktürk Alfabesi'dir. 

E) Ölen kişiler kurgan denilen mezarlara gömülmüştür. 


Aşağıdakilerden hangisi açık vermeye başlayan Osmanlı maliyesini tekrar toparlamak amacıyla yapılan faaliyetlerden biri değildir? 


A) Avarız vergisinin sürekli hale getirilmesi 

B) Paranın değerinin düşürülerek kağıt para çıkarılması 

G) İç borçlanmaya gidilmesi 

D) Avrupalı devletlerden borç alınması 

E) Tımar sisteminin daha geniş alanlara yaygınlaştırılmasi 


32. 


33. 


34. 


IN. Murat döneminde İran'la 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi İran'la imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması'nın özelliklerinden biridir? 


A) Osmanir-İran savaşlarını tamamen sona erdirmesi 

B) İran'la yapılan ilk resmi antlaşma olması 

G) İran'da hanedan değişikliğine neden olması 

D) Bugünkü Türk - İran sınırını belirlemesi 

E) Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaşması 


Aşağıdakilerin hangisindeki padişah-isyan eşleştirmesi yanlıştır? 


Padişah isyan 
A) Hi. Bayezit Cem Sultan 
B) 1. Selim Şahkulu 
C) ii. Murat Şehzade Mustafa 
D) 1. Süleyman Canberdi Gazali 
E) Ii. Mehmet Düzmece Mustafa 
Il. Avarız ; 
Ii. Gizye 
IN. Öşür 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde sadece Müslümanlardan alınan vergiler arasındadır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız ill 


D)i veli E) ivelii 
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37. 


Afrika'da salgın hastalıklardan en çok çocuklar etkilenmektedir. 


Afrika'da daha çok beş yaşından küçük çocukların ölümüne neden olan salgın hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sıtma 

B) Domuz Gribi 

C) AIDS 

D) Akut Solunum Yolu Yetmezliği 

E) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı 


36. Stalin'in Sovyet Rusya'da uygulamaya koyduğu 


“kollektifleştirme” politikası aşağıdaki kesimlerden hangisinin tepkisine daha çok neden olmuştur? 


A) Köylülerin 
B) Şehirlilerin 
C) Aydınların 
D) Memurların 


E) Tüccarların 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ABD'nin Vietnam Savaşı'nı sona erdirmesinde etkisi yoktur? 


A) ABD'de başkan değişikliğinin olması 

B) ABD'nin Çin ve SSCB ile politik yakınlaşma içine girmesi 

C) ABD'de savaş karşıtı gösterilerin artması 

D) ABD'nin Vietnam'da elde ettiği kazanımları yeterli görmesi 

E) ABD müttefiklerinin Vietnam Savaşı'nı onaylanmaması 


İ 


38. 


39. 


40. 


Almanya yayılmacı politikalarını İtalya'nın faaliyetlerine dayandırmıştır. 


İtalya'nın 1934'te Habeşistan'a saldırısı ile Almanya'nın feshettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Locarno Antlaşması 

B) Sen Jermen Antlaşması 
C) Triyanon Antlaşması 

D) Nöyyi Antlaşması 

E) Versay Antlaşması 


Hintli Müslümanların Hindistan'dan ayrılarak bağımsız bir Pakistan devleti kurmalarında aşağıdaki liderlerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Mahatma Gandi 

B) Ziyaü'i-Hak 

G) Muhammed Ali Cinnah 
D) Mehmet Emin Resulzade 
E) Askar Akayev 


I. Ülke gelirinin büyük bir kısmının savunmaya ayrılması li. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması NI. Almanya ile yapılan ticari faaliyetlerin artması 


Yukarıdakilerden hangileri li. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de meydana gelen gelişmeler arasındadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C)iveli 


D) ivelli Ej)ilvelli 
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Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin ABD'yi Uzak 43. 24 Ocak 1980 Kararları'nın alınması Türkiye'nin ekono-Doğu'dan uzaklaştırmaya karar vermesinde ve misinde bir dönüm noktası olmuştur. 
Moskova'nın talimatıyla Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasında aşağıdakilerden hangisi etkili Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları'nın so- olmuştur? nuçları arasında gösterilemez? 
A) ABD'nin SEATO'yu kurması A) Ülkeye yabancı sermaye girişinin artması B) Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi B) Kalkınmada ithalata öncelik verilmesi C) Çin'de komünist yönetimin iş başına gelmesi C) İhracat ürünleri içinde sanayi mallarının ağırlığının D) Il. Dünya Savaşı sonucunda Vietnam'ın ikiye bölün- artması mesi D) Kişilerin döviz satın alması ve bulundurmasının ser-E) Hindistan'ın İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücade- best bırakılması lesi başlatması E) Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi 
42. Gazneli Sultan Mahmut, Irak ve İran'da etkili olan Şii 44. 1973 yılındaki Arap - İsrail Savaşlarından sonra OPEC Büveyhoğulları üzerine sefer düzenlemiştir. üyesi ülkeler tarafından petrol fiyatları yükseltilmiştir. 
Gazneli Mahmut'un bu tutumu; Bu durum; I. Abbasi halifesini baskıdan kurtarma, Il. Japonya'nın İsrail'e tepki göstermesi, Il. İslamiyet'i geniş alanlara yayma, I1. İngiltere'nin Arap ülkelerine uyguladığı silah am-HI. Türkleri hakimiyet altına alma bargosunu kaldırması, IN. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi amaçlarından hangilerine yöneliktir? i gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız |i C) Yalnız Ili A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 
D) il veli Ey Lli veli D) ivell E) ve ll 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BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


Bu testte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


İtilaf devletleri tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya yönelik yapılan gizli antlaşmaların değiştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) ABD'nin Wilson İlkelerini yayımlaması 

B) ABD'nin İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi C) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin gerçekleşmesi 

D) Bulgaristan'ın savaşa girmesi 

E) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yapılması 


Aşağıdaki tanımlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 


A) Balbal Kurgan adı verilen mezarlar üzerine dikilen anıtsal taşlardır. 

B) Bodun Boyların birleşmesiyle oluşan yönetim birimidir. 

GC) Kut Gök Tanrı tarafından hükümdara verilen ülkeyi yönetme yetkisidir. 

D) Sagu Ölülerin ardından söylenen övgü dolu ağıtlardır. 

E) Yabgu Dini ayinleri yöneten din adamları 


Aşağıdakilerin hangisi Peçeneklerin özellikleri arasında yer almaz? 


A) Rusların Karadeniz'e inmesine engel olmuşlardır. 

B) Ruslarla savaşları Nibelungen Destanı'na konu olmuştur. 

GC) Avrupa'ya göç ederek Hristiyanlığı benimsemişlerdir. 

D) Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır. 


E) Teşkilatlı bir devlet kuramamışlaradır. 


Yeniçağ'da Avrupa'da; 


- pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin olması, — cesur gemicilerin yetişmesi, 
— doğu ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi 


gelişmelerinin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır? 


A) Coğrafi Keşifler 

B) Haçlı Seferleri 

C) Rönesans Hareketleri 
D) Reform Hareketleri 
E) Yüzyıl Savaşları 
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Aşağıdakilerin hangisinin Osmanlı Devleti'nin Ana- 8. Osmanlı Devleti'nde sadece gayrimüslim sabadğn dolu Türk siyasi birliğini sağlamasını kolaylaştırdı- alınan vergiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ğı savunulamaz? verilmiştir? 
A) Güçlü bir orduya sahip olması A) Öşür, al Çift B) Azınlıklara karşı hoşgörülü bir politika uygulanması B) Resmr-i İspenç, Bac-ı Bazar C) Osmanlı padişahlarının halifenin desteğini alması C) Adet-i Ağnam, Cerime D) Evlilik yolu ile bazı beyliklerle akrabalık kurulması D) Avarız, Çiftbozan E) Güçlü bir devlet teşkilatının oluşturulması E) Haraç, Cizye i. Suriye 9. O |. Divanı Lügati't Türk Ii Lübnan 11. Kutadgu Bilig 
IN. Filistin il. Kitab-ı Cihannüma Yukarıdaki bölgelerin hangilerinde 1. Dünya Sava- p) Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslâm tarihine ait önetimi i J lerdendir? 
şı'ndan sonra Fransız manda yönetimi kurulmuştur? ilk yazılı eser A) Yalnız | B) Yalnız ii C) Yalnız ill A) Yalnız | B) Yalnız 1l G) Yalnız il 
D) iveli Ey Liivelii D) iveli E)ivelli Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde Balkanlar- 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi 19. yüzyılda Osmanlı da siyasi birliğin olmaması aşağıdakilerden hangi- Devleti'nde Boğazlar Sorunu'nun çıkmasına ortam sini kolaylaştırmıştır? hazırlamıştır? 
A) Mezhep birliğinin sağlanmasını A) a ali B) Fetihlerin yapılmasını B) Mülteciler Sorunu C) Veraset sisteminin uygulanmasını C) Balkan Bunalımı D) Yerel kültürlerin önemini kaybetmesini D) Mora İsyanı E) Toplumsal dayanışmanın artmasını E) Kutsal Yerler Sorunu 
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| 


11. 


12. 


13. 


I. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması 
11. Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması Ili. Sahn-ı Seman Medresesi'nin açılması 


Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? 

ALIN. 


B)IÇ İM, H. OL, 11. 


D) IM, İl. EM,MI. 


Büyük Selçukluların Türk-İslâm dünyasına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Balkanlarda İslamiyet'i yaymaları 

B) Haçlılara karşı mücadele etmeleri 

G) Türk-İslâm uygarlığını geliştirip yaymaları 

D) Halifelik makamını korumaları 

E) Anadolu'yu büyük oranda Türkleştirip İslâmlaştırmaları 


Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gerçekleştirdikleri savaşlar arasında gösterilemez? 


A) Yassıçimen Savaşı 
B) Malazgirt Savaşı 

C) Miryokefalon Savaşı 
D) Pasinler Savaşı 

E) Koyunhisar Savaşı 


14. Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde Kapıkulu 


15. 


ocaklarındaki asker sayısı artırılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Hazine harcamalarının artmasına 

B) Yeni yönetim birimlerinin oluşturulmasına 

G) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasına 

D) Şehzadelerin sarayda yetiştirilmeye başlanmasına E) Eğitim sisteminin bozulmasına 


i. Tarihçilerden oluşan bir komisyon oluşturulması II. Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulması Ii. Tarafların arşivlerini tüm araştırmacılara açması 


Yukarıdakilerden hangileri 1915'teki Ermeni olayları ile ilgili Ermeni iddialarına karşı günümüzde Türkiye'nin izlediği politikalar arasındadır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız iil 


D) i velli E)Lilvelli 


16. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların özel- 


liklerinden biridir? 


A) Resmi yazışmalarda Türkçeyi kullanmışlardır. 
B) Anadolu'nun kapılarını Türklere açmışlardır. 
C) Hükümdarları halife unvanını kullanmışlardır. 
D) Kudüs'ü Haçlılardan geri almışlardır. 

E) Hindistan'da İslamiyet'i yaymışlardır. 
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17. Türk-İslam devletlerinde hazinenin askeri harcamaların yükünden kurtarılması ve eyaletlerde güvenliğin sağlanması için önlem alınmıştır. 


Bu doğrultuda aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulamaya konulmuştur? 
C) İkta 


A) Gulam B) Lonca 


D) Atabeylik E) Vakıf 


18. Il. Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye'nin savaş dışında kalmasında; 


1. Mihver ve Müttefik devletler arasındaki güç çatışmalarını kullanarak denge siyaseti uygulama, Il. savaş öncesinde Balkan Paktı ve Sadabat Paktı gibi bölgesel itüfakların kurulmasına öncelik etme, IN. toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasına önem verme 


politikalarından hangileri etkili olmuştur? 


B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


A) Yalnız | 


D) Ii vel E) iii ve lll 


19. Aşağıdakilerden hangisiyle vergisini ödemek koşuluyla yabancılara da Osmanlı topraklarında mülk edinme hakkı tanınmıştır? 


A) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesiyle 

B) Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanmasıyla C) Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle 

D) Sened-i İttifak'ın imzalanmasıyla 

E) Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulmasıyla 


9. — |. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması Il, Sınıf farklılıklarının olmaması 
Il. Hapis cezalarının kısa süreli olması 


Yukarıdakilerden hangileri, Orta Asya Türk toplumlarının yaşam tarzının getirdiği sonuçlar arasında gösterilemez? 


C) Yalnız Ili 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) ivell E) İl ve İli 


21. |. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin bağımsızlık vaadi üzerine Hicaz Emiri Şerif Hüseyin kendini “Arap Ül keleri Kralı” ilan etmiştir. Ancak İtilaf devletleri onu sadece Hicaz Kralı olarak tanımıştır. 


Buna göre, İtilaf devletlerinin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları savunulabilir? 


A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki egemenliğinin sona ermesine 

B) Araplar arasında kabilecilik anlayışının yayılmasına 

C) Manda ve himaye yönetimlerine 

D) Arap birliğinin kurulmasına 

E) Halifeliğin Araplara geçmesine 


22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde vakıf sisteminin sağladığı yararlardan biri değildir? 


A) Sosyal yardımlaşmayı artırması 

B) Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi 
G) Adalet işlerinin düzenlenmesi 

D) Eğitim kurumlarının desteklenmesi 
E) Ülkenin bayındır hale getirilmesi 
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23. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 17. 
yüzyıldaki ıslahatçı devlet adamlarından biri değildir? 


A) Üçüncü Selim 

: B) İkinci (Genç) Osman 
C) Dördüncü Murat 
D) Tarhuncu Ahmet Paşa 
E) Köprülü Mehmet Paşa 


24. İtalya'nın 20. yüzyılda; 


İ. Trablusgarp'ı işgal etme, li. İtilaf devletlerine katılma, 
. ülkedişinda kalan vatandaşlarının haklarını koruma 


masına neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) il ve ill 


in girişimlerinden hangileri Osmanlı Devleti'yle çatış-E)Lilve ii 


25. Aşağıdakilerden hangisi ll. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında yapılan değişikliklerden biri değildir? 


A) Hükümetin meclise karşı sorumlu olması 

B) Siyasal partilerin kurulmasına imkan tanınması 

C) Meclisin, gerektiğinde padişahı değiştirme yetkisine sahip olması 

D) Padişahın Bakanlar Kurulu'nun başkanını seçmesi 

E) Meclisin hükümeti denetleme ve değiştirme yetkisine sahip olması 


26. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün siyasi sonuçlarından biri değildir? 


A) Derebeylik rejiminin ortaya çıkması 

B) Barbar kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması C) Merkezi krallıkların güç kaybetmesi 

D) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması 

E) Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasi 


27. Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? 


A) Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasal yönden zayıflamasi 

B) Bağımsız beyliklerin ortaya çıkması 

G) Anadolu'nun Türkleşme sürecinin kesintiye uğraması 

D) Üretim ve ticaret faaliyetlerinin yavaşlaması 

E) Moğolların Anadolu'nun doğu bölgelerine egemen olması 


28. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile 1982 
Anayasası'nın ortak özellikleri arasında gösterilebilir? 


A) Çift parlamentolu bir sistemi öngörmeleri 

B) Halkoylaması (referandum) sonucu kabul edilmeleri 

C) Temel hak ve özgürlükleri büyük oranda kısıtlamaları 

D) Güçler birliği ilkesini esas almaları 

E) Siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ile hazırlanmaları 
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| 
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| 


İ 


29. 


30. 


31. 


© 
Ö 


1. 1973 Arap-İsrail Savaşı 
Ii. İran-irak Savaşı 
Jİ. Irak'ın Kuveyt'i işgali 


Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ham petrol fiyatlarını yükselterek dünyada petrol krizinin yaşanmasına yol açmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll GC) i veli 


D) ll ve ili E) Lil veli 


İslamiyet'ten önceki Türklerin Orta Asya dışına göç etmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İklim değişikliklerinin olması 

B) Bağımsız yaşama düşüncesi 

G) Ekonomik kaynakların yetersiz kalması D) Gök Tanrı inancının benimsenmesi 

E) Boylar arası mücadelelerin yaşanması 


I. Ekonomik çıkarlar sağlama 
IL. Sömürge yönetimleri kurma 
II. Demokrasi fikirlerini yayma 


Yukarıdakilerden hangileri, 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne ait Ortadoğu topraklarına ilgi duymalarının nedenleri arasında yer alır? 


p 


Il. Göktürk Devleti'nin hükümdarlarından olan Bilge Kağan'dan sonra hanedan üyeleri arasında anlaşmazlıklar baş göstermiştir. Bu durumdan istifade eden Karluk, Basmil ve Uygur Türk boyları birleşerek yönetimi ele geçirmişlerdir. Bir yıllık Basmil egemenliğinden sonra ise Uygurlar yönetimi ele geçirerek devletlerini kurmuşlardır. 


Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Türkler bağımsız yaşayabildikleri yerlere göç etmişlerdir. 

B) Taht kavgaları Göktürklerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır. 

C) Bilge Kağan'ın ölümünden sonra yönetimde istikrar sağlanamamıştır. 

D) Yıkılan bir Türk devletinin yerine yenisi kurulmuştur. 

E) Türk devletlerinin siyasi hayatında boylar önemli bir yere sahiptir. 


I. Vezir Gerektiğinde orduya komutanlık yapar. 
li. Kazasker Kadı ve müderrisleri atar. 


Rütbesi vezir ise Divan toplantılarına katılır. 


Ii. Yeniçeri Ağası 


IM. Sadrazam İstanbul'un genel düzen ve güvenliğinden padişaha karşı sorumludur. 

V. Nişancı Kanunların dine uygunluğu 


konusunda karar verir. 


A) Yalnız | B) Yalnız İl GC) ivelli Yukarıdakilerden hangisinin görev ve sorumluluğu karşısında yanlış verilmiştir? 
D)i veli E)ilvellli 
AI. B)IL Oy ili. DJM EV 
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34. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları döne- 


minde yaşanan gelişmelerden biri değildir? 


A) Yassıçimen Savaşı'nın yapılması 

B) Deniz aşırı fetihlerin yapılması 

C) Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi D) Haçlılarla mücadele edilmesi 

E) Anadolu'da bir çok kervansaray yapılması 


35. Osmanlı Devleti'nde görülen; 


36. 


I. İradı Cedit Hazinesi'nin oluşturulması, il Enderun Mektebi'nin açılması, 
IN. posta teşkilatının kurulması 


gelişmelerinden hangileri ıslahat hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D)ivelli E)iilvelii 


Aşağıdakilerden hangisi Afrika ve Asya kıtasındaki sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ortaya çıkmıştır? 


A) Bağdat Paktı'nın CENTO adını alması 

B) Bağlantısızlar hareketinin doğması 

C) Arap - İsrail savaşlarının başlaması 

D) SSCB'nin Molotof Planı'nı hazırlaması 

E) İnsancıl Komünizm hareketinin başlaması 


ğ 


18 


37. ABD Başkanı Johnson'ın İsmet İnönü'ye gönderdi- 


ği mektup aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 


A) Ege Hava Sahası 

B) Ege Adalarının silahsızlandırılması 

C) Boğazların Türkiye'nin denetimine girmesi D) Ege'de kara sularının 12 mile çıkarılması E) Kıbrıs Sorunu 


38. |. Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalarda yeni 


39. 


devletlerin kurulması sağlanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve farklı etnik gruplardan oluşan devletler birlikte verilmiştir? 


A) Yugoslavya — Çekoslavakya 
B) Macaristan — Çekoslavakya 


G) Polonya — Litvanya 
D) Yugoslavya — Ukrayna 
E) Letonya — Ukrayna 


Aşağıdakilerden hangisi OPEC üyesi ülkelerin amaçlarından biridir? 


A) Tarımsal üretimi ülkeleri için yeterli hale getirmek 

B) Üye ülkeler arasında kültürel faaliyetleri geliştirmek 

C) Petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak 

D) Geri kalmış ülkelerdeki insan haklarını garanti altına almak 


E) Batılı devletlerin yardımıyla ekonomilerini geliştirmek 
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41. 


& 
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SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, “Her ulus istediği kalkınma yolunu seçme, kendi kaderini tayin etme, topraklarını ve insan kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.” demiştir. 


Gorbaçov'un bu sözleri; 


I. sosyalist yönetimlerin SSCB'ye karşı bağımsızlıklarını ilan etmesi, 
Il. demokratik yönetimlerin güç kazanması, IN. Varşova Paktı'nın dağılması 


gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız il G) Yalnız Ill 


D)iveli E)Lilvelli 


Il. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de Milli Korunma Kanunu çıkarılmıştır. 


Bu kanunun; 

1. ekonomik faaliyetleri hükümet eliyle düzenleme, Il. gerektiğinde bazı işletmelere el koyma, Il. serbest piyasa ekonomisini canlandırma 


amaçlarından hangilerine yönelik çıkarıldığı savunulabilir? 


42. Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin kararına uyarak Kore'ye asker göndermesi aşağıdakilerden hangisi 


üzerinde etkili olmuştur? 


A) Türkiye'nin Marshall Planı'ndan yararlanması B) Türkiye'nin NATO'ya üye olması 

C) ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmesi D) Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye olması 

E) Türkiye'nin Truman Dokitrini'nden yararlanması 


1. 


devletlere getirilen yükümlülüklerden biri değildir? 


A) Sınırların yeniden belirlenmesi 

B) Toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması 

GC) Askeri sınırlamalar getirilmesi 

D) Demokratik yönetimlerin kurulması 

E) Savaş onarım tazminatı adıyla ağır savaş tazminatı 


Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda yenilen ödenmesi 


44. Fatih döneminde batıda Mora Yarımadası, Arnavutluk, Eflak, Boğdan ve Bosna Hersek Osmanlı egemenliği 


i 


altına alınmıştır. 


Fatih'in bu faaliyetlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Osmanlı - Avusturya savaşlarının sona ermesi B) Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanması GC) Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi 


A) Yalnız | B) Yalnız İl O iveli D) Balkanlarda büyük ölçüde siyasi birliğin sağlanması D) veli E) Il ve ill E) İstanbul'un fethinin kolaylaşması 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SOSYAL 
TARİH TESTİ 


1. Butestte44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerinde melikler vilayetlere idareci olarak gönderilmişlerdir. 


Bu uygulama ile meliklerin; 


1. idari, li. siyasi, 
Ii. askeri 


alanlarından hangilerinde daha iyi yetişmeleri amaçlanmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız il 


D)ivelli E) iL ilvelli 


1815 yılında toplanan Viyana Kongresi'nde Avrupalı 
devletler, Fransız İhtilali'nin yaydığı; eşitlik, adalet, hürriyet, milliyetçilik gibi fikir akımlarına karşı mücadele kararı almışlardır. 


Bu karar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 


A) Avrupa'da kültürel birliğin sağlanmasına B) Sömürge faaliyetlerinin hızlandırılmasına C) Sınıf farklılıklarının kaldırılmasına 

D) Siyasal rejimlerin korunmasına 

E) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasına 


BİLİMLER SINAVI 


3. Müslüman ülkeler arasında kurulan İslam Konferansı Örgütü; 


Ii. İsrail'in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi- ni sağlama, 
Il. üye ülkeler arasında ekonomik kalkınmaya yönelik çalışmalar yapma, 
IN. İslam dünyasında siyasi birliği sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bu- 


lunmuştur? 
A) Yalnız! B) Yalnız il GC) ivell D)ivelii E) il veli 
4. » ABD'nin Batı dünyasının liderliğini üstlenmek için 


yaptığı ilk açık girişimdir. 
» SSCB'nin yayılmacı siyasetine karşı bir önlem niteliğindedir. 


Yukarıda özellikleri verilen uluslararası girişim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Monroe Doktrini 

B) Truman Deokirini 

C) Eisenhower Doktrini 
D) Molotof Planı 

E) Cominform Kararları 
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19 


Türk-İslâm devletlerinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İslâmiyet'in kabulü ile ortaya 


çıkmamıştır? 


A) Halktan öşür ve haraç vergilerinin alınması 

B) Hükümdarların halifeden hil'at ve menşur alması 

G) Yöneticilerin şer'i kurallara uymak zorunda olması 

D) Adalet işlerine kadıların bakması 

E) Hanedan üyelerinin yönetici olarak görevlendirilmesi 


Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak egemenlik hakkını aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde son kez kullanmıştır? 


A) Kale-i Sultaniye Antlaşması 

B) Hünkar İskelesi Antlaşması 

G) Balta Limanı Ticaret Antlaşması 
D) Berlin Antlaşması 


E) Londra Boğazlar Sözleşmesi 


Avrupa'nın — sonucunda zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren — sınıfı oluşmuştur. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Rönesans Hareketleri — Seçkinler 


19 


19 


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunları ile Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir? 


A) Türk boylarını bir bayrak altında toplamaları B) Kendilerine özgü alfabeler kullanmaları 

C) Orta Asya dışında da devlet kurmaları 

D) Saray ve manastırlar inşa etmeleri 


E) Bizanslılarla ekonomik ittifaklar kurmaları 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerde olağanüstü kurultayın toplanmasının gerekçeleri arasında yer almaz? 


A) Savaş kararı alma 

B) Başka bir devlete tabi olma 
C) Barış esaslarını belirleme 

D) Vergileri toplama 

E) Başka bir bölgeye göç etme 


» Malazgirt Savaşı e Mohaç Savaşı 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biridir? 


A) Türklerin Batıya ilerleyişinin kolaylaşması 

B) Türklerin İslam dünyasını tek bayrak altında toplamasi 

C) Anadolu ve Balkanlar'da siyasi birliğin sağlanması 

D) Bizans İmparatorluğu'nun yenilgiye uğratılması 

E) Türklerin Orta Avrupa'da egemen güç haline gelmesi 


B) Haçlı Seferleri — Asiller 

GC) Coğrafi Keşifler — Mesen 

D) Sanayi İnkılabı — İşçiler 

E) Reform Hareketleri (o — Din Adamları 
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11. 


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Haçlılarla mücadele etmişlerdir. 

B) Büyük Selçukluların komutanları tarafından kurulmuşlardır. 

G) Bulundukları bölgeleri Bizans, Ermeni ve Gürcülere karşı korumuşlardır. 

D) Anadolu'da siyasi birliği sağlamışlardır. 

E) Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır. 


12. Sultanll. Abdülhamit tarafından Doğu Anadolu'daki 


aşiretlerden oluşturulan Hamidiye Alayları aşağıdakilerden hangisinin önlenmesine yönelik olarak kurulmuştur? 


A) Bölgede asayiş ve düzenin bozulmasının B) İran'dan gelebilecek saldırıların 

C) Rum çetelerinin baskınlarının 

D) Arapların İngilizlerle işbirliği yapmasının 


- E) Bölge dışına yapılan göçlerin 


13. Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletler 


Teşkilatı kararı ile kurulmuştur? 


A) Pakistan B) Bangladeş C) Cezayir 


D) İsrail E) Bosna-Hersek 


i) 


14. 


15. 


A) Yeniçeriler 


I. Senedi İttifak'ın yapılması 
İl. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi Ili. Kanun-ı Esasi'nin kabul edilmesi 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı ıslahatları içermez? 


A) Yalnız | B) Yalnız | C) Yalnız nl 


D) i veli E) il veli 


I. Şeyhülislam il Kazasker 
IN. Reisü'lküttab 
İV Müderris 

V. Kadı 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfına mensup yöneticilerden biri değildir? 


AYI, B) Ii. Gy ıl. D) IV E)V. 


16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki as- 


keri sınıflardan biri değildir? 


B) Mültezimler Cc) Cebeciler 


D) Sipahiler E) Akıncılar 
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17. 


İttihat ve Terakki Partisi, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkması üzerine Meclis-i Mebusan'ı kapatarak hükümetin denetlenmesini engellemiştir? 


A) Ii. Meşrutiyet'in ilan edilmesi 

B) 1. Dünya Savaşı'nın başlaması 

C) Trablusgarp Savaşı'nın çıkması 

D) Bab-ı Âli Baskını'nın düzenlenmesi 
E) 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi 


20. 


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönde etkilediği savunulamaz? 


A) Körfez krizi 

B) İran-Irak savaşı 

GC) 1973 (Arap-İsrail) Savaşı 

D) Kıbrıs Barış Harekatları 

E) Sovyetler Birliği'nin dağılması 


23. İslam öncesi Türklerle ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


Ii. Yarı göçebe yaşam tarzından dolayı daha çok hayvancılıkla uğraşmışlardır. 
Il. Yönetimde veraset anlayışını uygulamışlardır. 
Ni. Kuraklık sonucu Asya dışına göç etmişlerdir. 
IV. Farklı dini inanışları benimsemişlerdir. 


Yukarıdakilerden hangileri Türklerin yaşadığı coğrafyanın etkisiyle ortaya çıkmıştır? 
A) veli 


B) | ve lll CO) il vellli 


D) Il ve V E) Il ve V 


26. 


İngiltere 1882'den itibaren Süveyş Kanalı üzerinde hakimiyet kurmuştur. 


Aşağıdakilerin hangisiyle Süveyş Kanalı üzerindeki İngiliz hakimiyeti sona ermiştir? 


A) Mısır'ın bağımsızlığının tanınması 

B) Birleşmiş Milletler kararı ile İsrail'in kurulması 

C) Süveyş krizinin çıkması i 

D) İsrail'in Sina Yarımadası'nı işgal etmesi 

E) Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Gazze Şeridi'ne yerleştirilmesi 


| 18. — |. İlk Türk-İslam eserlerini oluşturmuşlardır. 21. |. Kurgan 
İ Il. Yönetimde ikili teşkilat anlayışını uygulamışlardır. Ii. Tamu 
| Ii. Haçlı Seferleri sonucunda yıkılmışlardır. ii. Şad 
IM. Gök Tanrı 
| i ileri Karahanlılarla ilgili doğ- N 
Memeli ii see 24. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Rusya 27. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden han-İ i i i iri (3 : 3. ... .. . . . 
ru bir bilgi değildir Yukandakilerden hangisi, İslâmiyet'ten önceki Türk arasında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın gisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? 
ukarıdakilerde 5 3 İN 
: maddelerinden biridir? 
A) Yalnız | B) Yalnız il ©) Yalnız İli lerin inanç sistemleri ile ilgili bir terim değildir? 
A) Kıbrıs'ın fethi 
A) Kırım'ın bağımsız olması pm : 
E) il ve hil B) Girit'in fethi e ) Ayı. B) Il. C) ıl. DJ E)V. B) Osmanlı hakimiyetindeki slavlara özerklik tanınması i k O) Azınlıkl 0 Mi | C) Hint Deniz Seferleri ınlıkların Osmanlı vatandaşı sayılması , D) Rodos'un f 
D) Karadeniz'in Türk gölü olduğunun kabul edilmesi ) i ni sil , .E) Azak ve çevresinin Osmanlı Devleti'ne bırakılması E) Preveze Deniz Zaferi 
| 19. Fatih döneminde; Kuzey Anadolu'daki Amasra, Sinop 22. Yıldırım Bayezid İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası- 


ve Trabzon ele geçirilmiş, Azak Denizi çevresindeki Kefe, Menküp ve Azak kaleleri Cenevizlilerden alınmış ve Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. 


Fatih'in bu faaliyetlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) İstanbul'un fethinin kolaylaşması 
B) Baharat Yolu'nun denetiminin Osmanlı Devleti'ne 


na Güzelcehisar denilen kaleyi yaptırmıştır. 
Bu kalenin; 
I. Anadolu Türk birliğini sağlama, il. Bizans'ın dışarıdan yardım almasını önleme, 


Ili. Osmanlı ordularının Rumeli'ye geçişini kolaylaştırma 


amaçlarından hangilerine yönelik inşa edildiği savunulabilir? i 


25. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'e giri- 


şini geciktiren etkenlerden biri değildir? 


A) Emevilerin milliyetçi politikalar takip etmesi B) İslamiyet'in Orta Asya'da kılıç zoruyla yayılmak istenmesi 


28. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangi- 


si, Türk - İslam dünyasını olumsuz yönde etkilemiştir? 


A) Kiliseye duyulan güvenin sarsılması 


B) Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi 


çmesi C) Türklerin köklü bir kültüre sahip olması GC) İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması ge . . özi . » . . e a > 
GC) Anadolu Türk birliğinin sağlanması A) Yalnız | B) Yalnız !l GC) iveli D) Yeni bir kültür çevresine girmenin birçok değişikli- D) Ortadoğu'da Haçlı kontluklarının kurulması Vo) elkeinlee geç iŞiRKolayıammazı ği de ln getirmesi E) İslam kültürünün Avrupalılar tarafından tanınması E) Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi D) il ve ili E)Lilvelil E) Türklerde ahiret inancının olması 
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29. Osmanlı Devleti'nde “askerliğin vatan hizmetine dönüştürülmesi” aşağıdakilerden hangisi ile ger- 
- çekleşmiştir? 


A) Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanmasıyla B) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasıyla 

C) Söned-i İttifak'ın imzalanmasıyla 

D) Islahat Fermanı'nın yayımlanmasıyla 

E) Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesiyle 


30. |. Sancak ii, Eyalet 
II. Mahalle 

Kaza 

V. Nahiye 


Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki en büyük yönetim birimidir? 


oy lll. D) V. 


AYI. B) Il. 


Türk topluluklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


31. 


A) Peçenekler, teşkilatlı bir devlet kuramamışlardır. 

B) Karluklar, Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım etmişlerdir. 

G) Türgişler, Maveraünnehir Bölgesi' nde Emevilerle savaşmışlardır. 

D) Karahanlı ve Gazneli devletlerini Oğuzlar kurmuştur. 

E) Kıpçaklar, Ruslarla niücadele ederek Rusların güneye inmelerini geciktirmişlerdir. 


33. 
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Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Gaznelilerin zayıflamasına ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına neden olmuştur? 


A) Tuğrul Bey'in Dandanakan Savaşı'nı kazanması B) Haçlı Seferleri'nin başlaması 
GC) Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ' 
D) Yassıçimen Savaşı'nda Harzemşahların yenilmesi E) Karahitayların Katvan Savaşı'nı kazanması 


li. Gelirlerinin bir kısmı ile atlı asker beslenmesi lil. Mülkiyetinin devlete ait olması 


Yukarıdakilerden hangileri, Türk islam devletlerinde uygulanan ikta topraklarının özellikleri arasında yer alır? 


GC) Yalnız Hi 


A) Yalnız | 


1. Devlet adamlarına maaş karşılığı verilmesi B) Yalnız li | 


D) ivelli E)yi,iivelli 


36. 


1. Mekik Diplomasisi 

11. Ping-Pong Diplomasisi , 
Ii. Bandung Konferansı 

IM. Yom Kippur Savaşı 


Yukarıdakilerden hangileri İsrail-Arap ilişkileriyle ilgilidir? 


C)iveV 


A) iveli B) | ve lil 


D) il ve V E) lil ve IV 


35. 


I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere sahip olduğu sömürge alanını genişletmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin I. Dünya Savaşı sonrasında elde ettiği sömürgeler arasında yer almaz? 
A) Mısır 


B) Filistin C) Ürdün 


D) Irak E) Arabistan 


Sovyet Rusya 20. yüzyıl başlarında yüzbinlerce Türk'ü ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek bahanesiyle Türkistan'dan alıp SSCB'nin farklı bölgelerine yerleştirmiştir. 


Sovyet Rusya'nın bu politikasi “aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 


A) Halka yönetimde eşit haklar tanıma 
B) Yerel kültürlerin varlığını koruma 

G) Ülke nüfusunu azaltma 

D) Etnik ve kültürel farklılıkları azaltma E) Köyden kente göçü engelleme 


meler LR nini ak öğ 


a 
İ 
Zİ 


37. Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin halifeliği siyasi alanda kullanmasına neden olmuştur? 


A) Kırım bağımsız olacak 

B) Ortodoksları koruma hakkı Rusya'ya bırakılacak C) Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek D) Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek E) Kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak 


38. SSCB'nin dağılması sonucunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan bağımsızlığını ilan etmiştir. 


Bu devletlerin aşağıdaki politikalarından hangisi üzerinde Türkiye'nin etkisi daha azdır? 


A) Batılı devletlerle iyi ilişkiler kurma 

B) Demokratik yönetimi güçlendirme 

C) Uluslararası örgütlere üye olma 

D) Enerji kaynaklarını dünyaya pazarlama E) Kendilerine özgü yönetimler kurma 
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39. ABD'nin 1958 yılında NASA'yı kurmasının amacı 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Doğaya zarar vermeyen teknolojiler geliştirmek B) Ulusal ekonomiyi denetim altında tutmak 

GC) Füze saldırılarına karşı ABD'yi korumak 

D) Hava ve uzay araştırmalarını geliştirmek 

E) Savunma harcamalarını azaltmak 


40. Orta Doğu ülkeleri arasında savunma ve güvenlik 


41. 


amaçlı kurulan Bağdat Paktı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? 


A) İngiltere 
B) Suriye 
C) Pakistan 
D) Türkiye 
E) İran 


Osmanlı Devleti'nde; 


1. Öşür, 
11. Haraç, 
11. Avarız 


vergilerinden hangileri olağanüstü durumlarda toplanmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız ill 


D) iveli Ejlivelli 


Ya e e KY 7 BM. ER 


Makedonya'nın NATO'ya alınmamasında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur? 


A) Yunanistan'ın Makedonya'yı veto etmesi 

B) NATO'nun Doğu Bloku'na karşı kurulmuş olması C) Yugoslavya'dan ayrılarak kurulması 

D) Uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalması 

E) Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne de aday olması 


11. Dünya Savaşı sırasında görülen aşağıdaki girişimlerden hangisi insan hakları ihlali olarak kabul edilemez? 


A) Talan etme 

B) Yargısız infaz etme 

G) Esirlere ve sivillere yönelik kötü muamele D) Askeri amaç olmaksızın yakıp yıkma 

E) Genel seferberlik ilan etme 


44. Il. Dünya Savaşı sırasında Milli Korunma Kanu- 


nu'na dayanılarak Türkiye'de; 


. Et ve Balık Kurumu, 
Ii. Petrol Ofisi, i. İaşe Müsteşarlığı 


kurumlarından hangileri kurulmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız !i 


D)ivelli E) Lil velil 
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SOSYAL BİLİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


1. Butesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nde Türkçülük akımının gelişmesinde; 


I. azınlıkların isyan ederek Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazanması, li. Orta Asya Türk illerinin Rus istilasına uğraması, Ili. Müslümanların halifenin etrafında birleştirilmek istenmesi 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il O) iveli 


D) Ivellli E) il ve ill 


İslâm öncesi Türk toplumlarında “Boy” siyasi bir nitelik 


taşır ve başında boy beyi bulunurdu. Aynı zamanda 


kurultay üyesi olan boy beyleri, boy içindeki her türlü dayanışmayı sağlar ve halkın çıkarlarını korurlardı. 


Bu durum, Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? 


A) Yerleşik hayata geçilmesini 

B) Düzenli ordunun kurulmasını 

C) Ticaretin gelişmesini 

D) Bağımsızlık anlayışının korunmasını 

E) Halkın istek ve şikayetlerinin yönetime yansımasını 


Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar, Müslümanlardan kağıt yapımı ve baskı tekniklerini öğrenmişlerdir. 


Bu durum Avrupa'da; 


I. okur yazar sayısınırı artması, li. bilimsel ve kültürel çalışmaların hızlanması, INI. doğu ve batı kültürleri arasında birlikteliğin sağlanması 


gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) ivelli 


D)ivelil Ej) livelli 


Osmanlı Devleti'nin XVİll. yüzyılın başlarındaki temel politikası, Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybettiği yerleri geri almak olmuştur. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlı Devleti bu politikadan vazgeçmiştir? 


A) II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi 

B) Pasarofça Antlaşması'nın imzalanması 

C) Rusya'ya İstanbul'da elçilik açma izni verilmesi D) Mora'nın Venedik'e bırakılması 

E) Patrona Halil İsyanı'nın çıkması 
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D) Sınır boylarında istihbarat çalışmaları yapılması E) İstanbul'da gece güvenliğinin sağlanması 


Türkiye Selçuklularında toprağın büyük bölümünün mülkiyeti devlete aitti. 


Bu duruma aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? 


A) Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması 

B) İkta sisteminin uygulanması 

G) Ticari faaliyetlere öncelik verilmesi 

D) Uç beyliklerinin kurulması 

E) Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kurulmasını kolaylaştırmıştır? 


A) Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması 

B) Anadolu'daki Moğol egemenliğinin sona ermesi 

C) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması 

D) Haçlı Seferlerinin sona ermesi 

E) Türkiye Selçuklularının başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması 


2 


Osmanlı Devleti'nde “Menzilciler” aşağıdakilerden 8. 
hangisinden sorumludur? 
A) Posta ve haberleşme işlerinin sağlanması B) Yangınlara müdahale edilmesi 
G) İltizam topraklarının kiraya verilmesi 
9. 


Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki isyanlardan hangisi Nizam-ı Cedit yeniliklerine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? 


A) 31 Mart Vak'ası 

B) Çınar Vak'ası 

C) Alemdar Mustafa Paşa Olayı 
D) Patrona Halil İsyanı 

E) Kabakçı Mustafa İsyanı 


1. İstanbul'u kuşatan ilk Türk boyudur. 
11. Slavları ordu ve devlet teşkilatı yönüyle etkilemişlerdir. 
ii. Manas Desta'nı oluşturmuşlardır. 
İV. İlk kez kağıt üzerine yazılı eserler bırakmışlardır. 


Yukarıda özelliklerden hangileri Avarlar ile ilgilidir? 


C) ii ve lll 


A)! veli B) ivelii 


D) li ve IV E) Ili ve İV 


j 


10. Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmeler- 


den hangisi, Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur? 


A) Fransız İhtilali 

B) Rönesans Hareketleri 
C) Sanayi İnkılabı 

D) Coğrafi Keşifler 

E) Reform Hareketleri 
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11. 


12. 


13. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mısır Valisi Kava- 


lalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanına ortam hazırlamıştır? 


A) Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması B) Yunanistan'ın bağımsız olması 

C) Fransızların Mısır'ı işgal etmesi 

D) Balkan Bunalımı'nın çıkması 

E) Kıbrıs'ın İngiltere'ye üs olarak verilmesi 


I. Devlet adamları adına Orhun Kitabeleri'ni dikmişlerdir. 
Il Maniheizm dinini kabul etmişlerdir. 
NN. Türkleri bir bayrak altında toplamışlardır. 
İV. Duvar süslemelerinde Fresk sanatını kullanmışlardır. 


Yukarıdaki bilgilerden hangileri Uygurlara aittir? p) 


A) iveli B) | ve IV O) ii velil 


D) live lV E) Ili ve V 


Birinci Dünya Savaşı'nda meydana geleh; 


I. Rusya'nın savaştan çekilmesi, 
Il. Çanakkale Cephesi'nin açılması, 
Ili. Gizli antlaşmaların dünya kamuoyuna duyurulması 


gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıralamaya göre gerçekleşmiştir? 
ALIK. 


B)iÇ MM. Oi, I, İİİ. 


DALLI. EMİ. 


14. Üye devletler arasında siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmeyi amaçlayan uluslararası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupa Birliği B) NATO 


C) Varşova Paktı D) OECD 


E) Bağlantısızlar Hareketi 


15. Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin Truman Doktrini'ni ilan etmesinin amaçlarından biridir? 


A) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğini artırmasını önleme 

B) Avrupa'yı SSCB tehdidine karşı koruma 

C) Uluslararası para piyasalarını kontrol altına alma 

D) Nükleer silahların sınırlandırılmasını sağlama 

E) Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki yayılmacı politikalarını engelleme 


16. Osmanlı Devleti'nde, köylerde "Avarız Akçesi Vakfı” derneklerinin kurulmasında; 


i. halk arasındaki dayanışmayı artırmak, Ii. halkın yönetime katılımını sağlamak, II. ihtiyaç sahiplerine yardım etmek 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) Ii veli E) Li veli 
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17. Türkiye Selçuklu Devleti aşağıdakilerden hangi- 


18. 


sinde verilen alanlardaki faaliyetleriyle daha önceki Türk-İslam devletlerinden farklılık gösterir? 


A) Yönetim — Hukuk 
B) Askerlik (— Eğitim 
C) Bilim — Sanat 
D) Hukuk o — Kültür 
E) Denizcilik — Ticaret 


Ortadoğunun su kaynaklarının ve denize döküldükleri yerlerin farklı ülkelerin topraklarında bulunması devletler arasında suyun paylaşılmasında sorunlara neden olmuştur. 


Şeria Nehri'nin sularının paylaşılması israil ile aşa- 


20. 


21. 


Aşağıdakilerden hangisi, Köprülüler döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir? 


A) Viyana Kalesi'nin ikinci kez kuşatılması 

B) Prut Seferi'nin yapılması 

G) Girit adasının fethedilmesi 

D) Venediklilerin Çanakkale Boğazı'ndaki ablukasının kaldırılması 

E) Kadızadeliler sorununun çözümlenmesi 


Reform hareketleri — önderliğinde —'da başlamış ve kısa sürede Avrupa'ya yayılmıştır. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


ğıdaki ülkelerin hangisi arasında sorunlara neden A) Cervantes - deri olmuştur? B) Leonardo da Vinci - İtalya C) Kalven - Fransa 
A) Mısır B) Ürdün G) İran D) Martin Luther - Almanya E) Kopernik - Polonya 
D) irak E) Suudi Arabistan 
19. Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi Türk devlet- 22. |. Mile lerinde görülen göçebe yaşamın bir sonucu değil- 11. Memlükler dir? IN. Türkiye Selçukluları 
A) Temel gıda maddelerinin et ve süt ürünleri olması Yukarıdaki Türk-İslâm devletlerinden hangileri B) Halkın keçeden yapılmış çadırlarda oturması Haçlılarla mücadele etmiştir? 
C) Arpa, buğday ve darı gibi tahılların da üretilmesi D) Dokumacılığın gelişmesi A) Yalnız | B) Yalnız 1! O) iveli E) İhracatta hayvan ürünlerinin önemli yer tutması D) ivelli Eyi,iivelli 
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“A) Yalnız | 
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23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den yurtdışına 


yapılan göçleri hızlandıran etkenler arasında gösterilemez? 


A) Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Antlaşması'nın yapılması 


B) Varlık Vergisi Yasası'nın uygulanması GC) Ortadoğu'da İsrail Devleti'nin kurulması D) İran-Irak Savaşı'nın başlaması 


E) Batı Avrupa ülkeleri ile işçi göçü antlaşmalarının imzalanması 


24. Tuğrul Bey'in Horasan'a gelen göçebe Türkmenleri 


sistemli bir şekilde Anadolu'ya yönlendirmesinde; 


i. Anadolu'nun yurt edinilmesini sağlamak, il. Türkmenlerin yerleşik unsurlara zarar vermesini engellemek, lil. Haçlı Seferlerine karşı önlem almak 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 
B) Yalnız Il GC) i veli 


D) i veli E) 1, il ve İl 


25. Aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilen Türk 


devletleri kendilerine özgü alfabeler kullanmışlardır? 


ğ 


26. 


27. 


28. 
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1798 yılında Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın çıkmasına 

B) Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getirmesine 

C) Kıbrıs'ın İngiltere'ye askeri üs olarak verilmesine 

D) Navarin'de Osmanlı donanmasının imha edilmesine 

E) İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'yle ittifak yapmasına 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde doğudan batıya doğru göç hareketliliğinin yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yeni fethedilen yerlerde iskan siyasetinin uygulanması 

B) Avrupalılarla devamlı savaş halinde olunması 

G) Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerinin giderilmek istenmesi 

D) İslâm birliğinin sağlanmaya çalışılması 

E) İşsizlik oranının azaltılmak istenmesi 


Selçuklulardaki “Hassa Ordusu"nun Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hunlar — Türgişler A) Akıncılar 

B) Hunlar — Avarlar B) Tımarlı Sipahiler C) Bulgarlar — Macarlar C) Kapıkulu Askerleri D) Göktürkler — Uygurlar D) Leventler 

E) İskitler — Kırgızlar E) Azaplar 


TABİL 


İIRR 


IVC NENEMr eri 


29. 


30. 


31. 


Osmanlı Devleti'nin taşradaki yönetim birimlerinden olan kazalarda; vakıfların denetlenmesi, vergilerin toplanarak hazineye aktarılması ve belediye hizmetleri gibi görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilirdi? 


A) Müderrisler 
B) Subaşılar 
C) Muhtesipler 
D) Kadılar 

E) Mültezimler 


|. Avrupa'nın etkisiyle hazırlanmış olması 
11. Kanun üstünlüğünü öngörmesi il. Padişah ile halk arasında yapılan bir sözleşme olması 


Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Fermanı'nın özellikleri arasındadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız Ili 


D) iveli E) ilve lll 


i. Seyfiye li. Reaya 
Ili. İlmiye 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf arasında yer alır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D)ivell E)ivellll 


32. 


33. 


34. 


Selçukluların resmi yazışmalarda Farsça kullanmaları aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? z 


A) Yönetimde ikiliklerin ortaya çıkmasına 

B) Devletin sınırlarının genişlemesine 

G) Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına 

D) Merkeziyetçi yapının güçlenmesine 

E) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kadıların görevlerinden biri değildir? 


A) Mahkeme kararlarını uygulama 

B) Evlenme, boşanma ve miras işlerini karara bağlama 

G) Bulunduğu bölge ile merkez arasındaki yönetim işlerini yürütme 

D) Şer'i mahkemelere başkanlık yapma 

E) Vergilerin düzenli toplanmasını sağlama 


I. Hasta Adam ' 
Ii. Grek Projesi 
IN. Şark Meselesi 


Avrupalı devletler, yukarıdaki terimlerden hangilerini Osmanlı Devleti veya toprakları için kullanmışlardır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C)iveli 


D) ivelili E) i, il veli 
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35. 1929 Dünya ekonomik bunalımından kurtulmak için Türkiye'nin başvurduğu yöntemlerden biri de “Malını alan ülkenin malını satın al” prensibi olmuştur. 


Türkiye'nin bu politikayla; 


1. ihracatı artırarak yerli sanayiyi güçlendirme, li. Milletler Cemiyeti'ne üye olma, 
Ii. iç politikadaki sorunların çözümünde Avrupa devletlerinin desteğini kazanma 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız lil 


D) i veli E)i,ilveili 


36. 
I. Franklin Roosevelt 
Il. Winston Churchill 
III. Adolf Hitler 


II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yukarıdaki devletlerin hangilerinin devlet başkanı veya başbakanlarıyla görüşmeler 


37. 


38. 


39. 


Milletler Cemiyeti'nin “Başvurma zorunluluğu” ilkesini uygulamaktan ilk kez vazgeçerek, 43 üyenin oybirliğiyle cemiyete davet ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ABD B) Almanya C) Türkiye 


D) Yunanistan E) Rusya 


Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne bağlı uluslararası kuruluşlardan biri değildir? 


A) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

B) Uluslararası Çocuk Fonu (UNICEF) 

GC) Çevre Sorunları Programı (UNEP) 

D) Uluslararası Para Fonu (IMF) 

E) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 


1967 yılında Aleksander Dubcek liderliğinde “insancıl komünizm” hareketi aşağıdaki devletlerden hangisinde başlamıştır? 


Ni A) SSCB 
Yapımızı. B) Macaristan 
C) Yugoslavya 
A) Yalnız B) Yalnız 1l GC) i veli D) Çekoslavakya D) ivellii E) il ve hil E) Doğu Almanya 
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40. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü içinde asker gönderdiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bosna-Hersek B) Arnavutluk 


C) Afganistan D) Suriye 


E) Lübnan 


41. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in gerçekleştirdiği “Mekik Diplomasisi” aşağıdaki olaylardan hangisi sonrasında ortaya çıkmıştır? 


A) 1973 Arap - İsrail Savaşları 
B) Körfez Savaşı 

GC) Berlin Krizi 

D) Süveyş Krizi 

E) Altı Gün Savaşları 


42, 1961 yılında Dünyada Yumuşama dönemini başlatan liderler aşağıdakilerin hangisinde birlikte veril- 


43. 


44. 


Dünyada fosil yakıtları ve nükleer enerji kullanımı beraberinde çeşitli çevre sorunlarını da getirmiştir. 


Bu durum gelişmiş ülkeleri; 


1. güneş, 
II. rüzgar, 
1. dalga 


kaynaklarından hangilerinden enerji üretmeye yöneltmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Ii veli 


D) ivelli E) Lilvelil 


11. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada 1947 - 1960 yılları arasında oluşan döneme “Soğuk Savaş" denilmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş dönemi gelişmelerinden biri değildir? 


A) SSCB'nin NATO'ya karşı Varşova Paktı'nı kurması 

B) Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi 

C) ABD'nin Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a ekonomik yardımda bulunması 

D) Yugoslavya topraklarında yeni devletlerin kurulması 

E) ABD'nin Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak amacıyla Eisenhower Doktrini'ni 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miştir? 

A) Nixon — Troçky 

B) Kruşçev — Kennedy 

GC) Stalin — Truman 

D) Deng Xiaoping — Abraham Lincoln 

E) jJhonson — Brejneyev açıklaması 
TARİH 


SOSYAL 


1. Bu testte 44 soru vardır. 


1. Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde, I'de verilen Il.'ye neden olmamıştır? 


I. II. 
A) Liman şehirlerinin Uluslararası ticaretin fethedilmesi gelişmesi 


B) Miryokefalon Savaşı'nın kazanılması 


Bizans'ın savunmaya 

çekilmesi 

G) Haçlıların İznik'i alması Başkentin Konya'ya 

taşınması 

D) Yassıçimen Savaşı'nın kazanılması 


Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması 
E) Kösedağ Savaşı'nın Bağımsız beyliklerin 


kaybedilmesi kurulması 


2. Türk-İslam devletlerinde görülen; 


i. Karahanlılarda resmi dilin Türkçe olması, Il. Gazneliler ve Selçuklularda hükümdarlığın halife tarafından tasdik edilmesi, ee 
Ni. hukuk sistemlerinin örfi ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılması 


uygulamalarından hangileri, dini güçle siyasi gücün ayrı olduğunu gösterir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) | vel 


D)ivellli E) Il ve Il 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 
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3. 


LİMLER SINAVI 
TARİH TESTİ 


Yavuz Sultan Selim'in Safeviler üzerine sefere çıkmasında; 


I. İpek Yolu'nun Van-Tebriz hattını ele geçirmek, li. Safevilerin Anadolu'daki bölücü propagandalarını engellemek, 


II. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk göçlerinin sürekliliğini sağlamak 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Gjivelli 


D) İH velil E) Lil vellli 


Birinci Dünya Savaşı'nın; 


I. sınırların belirlenmesinde ulusçuluk ilkesine dikkat edilmemesi, 
Ii. yenilen devletlere ağır koşullar içeren antlaşmaların imzalatılması, 
II. Orta Doğu'da mandater yönetimlerin kurulması 


sonuçlarından hangileri kalıcı barışın sağlanmasını engellemiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1I C) Yalnız Hi 


D) | velil E)Lilveiil 
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5. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesinde iç piyasada ucuz ithal ürünlerin egemenliği giderek artarken, büyük şehirlerde fabrikalar ve imalathaneler gibi sanayi kuruluşları da açılmıştır. 


Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin işlevinin azalmasına neden olmuştur? 


A) Lonca örgütlerinin 
B) Kapitülasyonların 

C) Tımar sisteminin 

D) Vakıf sisteminin 

E) Merkezi bürokrasinin 


6. o Osmanlı Devleti'nin Prut Antlaşması ile Rusya'ya isteklerini kabul ettirmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? 


A) Avrupa tarzı ıslahatlara ağırlık verilmesine 

B) Lehistan'ın himaye altına alınmasına 

G) Savunmaya yönelik tedbirlerin alınmasına 

D) Kaybedilen toprakları geri alma ümidinin artmasına E) Devletler arası diplomasiye önem verilmesine 


7. o İslamiyet'ten önce Orta Asya'da kurulan; 10. 


1. Asya Hunları, 
Il. Göktürkler, 
Ii. Uygurlar 


devletlerinden hangilerinde zamanla yerleşik hayat tarzı benimsenmiştir? 
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Osmanlı iktisat sistemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Kendi kendine yeterlilik ilkesi gereği tarımsal ve sinai üretimine önem verilmiştir. 


B) Tarımsal üretim tımar sistemi çerçevesinde, sınai üretim loncaların denetiminde gerçekleştirilmiştir. 


G) Tarımsal üretimdeki öncelikli hedef ihracatla gümrük gelirlerinin artırılmasıdır. 


D) Ziraat, madencilik, sanayi, ticaret ve esnaflıkta kaynakların bölüşümünde büyük farklılıkların oluşmaması esas alınmıştır. 


E) Üretimde sürekliliği sağlamak ve büyük toprak sahiplerinin oluşmasını önlemek için toprağın mülkiyeti devlete ait olmuştur. 


Osmanlı Devleti'nde örfi kuralların koruyucusu olan divan üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


i 


A) Şeyhülislam Yeniçeri Ağası 


B) Kazasker — Sadrazam 
C) Defterdar — Nişancı 
D) Sadrazam — Kaptan-ı Derya 


E) Yeniçeri Ağası — Şehremini 


Il. Abdülhamit döneminde ilan edilen ---- ile anayasal düzene, açılan - - - - ile parlamenter yönetime geçilmiştir. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Halepa Fermanı - Vilayet Umum Meclisleri B) Islahat Fermanı - Meclisi Valayı Ahkâmı Adliye 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) Yalnız lil C) Mecelle - Ayan Meclisi D) Tanzimat Fermanı - Meclisi Âli Tanzimat Deve ve E) Kanun-ı Esasi - Mebuslar Meciisi 
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11. o I Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması 


ll. İmadeddin Zengi'nin Antakya ve Urfa'yı Haçlılardan geri alması 
Ii. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirmesi 


Yukarıdaki olaylardan hangileri Türk-İslam dünyasına yönelik Haçlı Seferlerinin yapılmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C)i veli 


D)ivellli EyLilveli 


12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerine ait yazılı kaynaklardan biridir? 


A) Orhun Abideleri 
B) Dede Korkut Hikayeleri 
G) Siyasetname 
D) Alp Er Tunga Destanı 
“© E) Kutadgu Bilig 


13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun yardımcı birlikleri arasında yer almaz? 


A) Derbent Muhafızları 
B) Humbaracılar 

C) Müsellemler 

D) Yörükler 

E) Sakalar 


2 
Ez 


RR A ği ee ee 
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14. Abbasi halifelerinin siyasi yetkilerinin Türklere | geçmesi; 


1. Tolunoğulları ve Ihşidiler devletlerinin kurulması, Ii. Dandanakan Savaşı'nın Selçuklular tarafından kazanılması, 
IN. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığının artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız ll 


D) I veli E) ll ve ill 


Uygurların yerleşik hayata geçmesi İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 


A) Töre hukukunun uygulamadan kaldırılmasına B) Kalıcı mimari eserlerin oluşturulmasına 

C) Ticari faaliyetlerin başlamasına 

D) Çin ile sınır sorunlarının yaşanmasına 

E) İkili devlet teşkilatının uygulanmasına 


16. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde devlet yönetimiyle ilgili bir terim değildir? 
A) Kut Anlayışı B) Kurultay 
C) Çifte Hükümdarlık D) Bodun 


E) Kurgan 
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17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularıyla ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Rumeli'nin fethini gerçekleştirmişlerdir. 

B) Haçlılara karşı savaşmışlardır. 

GC) Liman şehirlerini fethederek donanma kurmuşlardır. 
D) Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilmişlerdir. 

E) İlk başkentleri İznik'tir. 


18. Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İstanbul'un fethi gecikmiştir. 

B) Balkanlardaki Türk ilerleyişi duraklamıştır. 

GC) Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki etkinliği sona ermiştir. 

D) Anadolu'da beylikler yeniden kurulmuştur. 

E) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. 


<E 


19. Avrupa'da meydana gelen; 


1. Fransız İhtilali'nin milliyetçilik akımının yayılmasına neden olması, il. Merkantilizm düşüncesinin Avrupalı krallar tarafından benimsenmesi, il. feodal yönetimlerin yıkılması 


20. Yeniçeri Ocağı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaldırılmıştır? 


A) 31 Mart Vak'ası 

B) Vaka-yı Hayriye 

C) Kabakçı Mustafa İsyanı 

D) Senedi İttifak'ın imzalanması 
E) Nizam-ı Cedit'in kurulması 


21. Aşağıdakilerden hangisi 11. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de görülen gelişmelerden biri değildir? 


A) Varlık Vergisi'nin çıkarılması . 

B) Büyük şehirlerde halka karne uygulamasının getirilmesi 

G) Hükümete bazı mallara el koyma yetkisinin verilmesi 

D) Il. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesi 

E) Köy Enstitülerinin kurulması 


22. Osmanlı Devleti'ndeki, 
I. Ekber ve Erşed Sistemi, 
11. İltizam Usulü, / 


Il. Tımar Sistemi 


uygulamalarından hangileri veraset anlayışı ile il- 


gilidir? 
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni olum- A) Yalnız! B) Yalnız ll G) Yalnız suz yönde etkilemiştir? 
D) i veli E)ivelil 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız til D)ivelli Eyl livelli 
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23. . Timur Devleti döneminde bilim adamlarına önem veril- 


miş, hükümdarlar bilim ve edebiyat çalışmalarını desteklemişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi yazdığı Türkçe şiirlerle ün yapmış Timur Devleti'nin hükümdarlarından biridir? 
A) Uluğ Bey 


B) Timur C) Şahruh 


D) Hüseyin Baykara (o E) Uzun Hasan 


24. Duraklama döneminden itibaren Osmanlı maliyesi- nin bozulmasında; 


I. savaşların uzun sürmesi, li. Kapıkulu Ordusu'ndaki asker sayısının artması, lil. kapitülasyonların genişletilmesi 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız 1! 


D) | veli E) ili veli 


25. Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki eserlerden hangisi dini bir nitelik taşımaz? 


A) Tekke B) Medrese C) Kümbet 


D) Bedesten E) Zaviye 


26. Türkiye'de ll. Dünya Savaşı yıllarında Köy Enstitüleri açılmıştır. 


Bu durum aşağıdaki alanların hangisine yatırım yapıldığını gösterir? 
A) Eğitim 


B) Ticaret C) Edebiyat 


D) Sanat E) Mimari 


27. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin iç güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunduğu savunulamaz? 


A) Herkese inanç özgürlüğünün tanınmasının 

B) Merkeziyetçi yönetimin güçlü tutulmasının 

G) Fetihlere önem verilmesinin 

D) Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesinin E) Dirlik sisteminin uygulanmasının 


28. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleme amacına yönelik değildir? 


A) Ekber ve Erşet sistemine geçilmesi 
B) Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi 

C) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması 
D) Azınlıkların yönetime katılması 

E) II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi 
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29. Osmanlı Devleti'nin Islahat Fermanı'nı ilan etmesinde; 


I. Tanzimat Fermanı'nın eksikliklerini gidermek, IL. içişlerine karışılmasını önlemek, Ili. ülkenin parçalanmasını engellemek 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız lll 


D) i veli E)İ, İl ve İİİ 


30. Aşağıdakilerden hangisi AB uyum yasaları kapsamında 2001 yılında Türk Medeni Kanunu'nda değiştirilmiştir? 


A) Kocanın evlilik birliğinin reisi olması 

B) Tek eşle evlilik zorunluluğunun olması 

G) Mirasta kız ve erkek çocuklarının eşit tutulması D) Kadınların istediği mesleği seçebilmesi * 

E) Kadına da boşama hakkının tanınması 


31. 
I. Ratko Mladiç ii. Radovan Karadziç 
Ili. Slobadan Miloseviç 
IV Franyo Tucman 


Yukarıdakilerden hangileri 1991-1995 yılları arası süren Yugoslavya iç savaşındaki tutumları nedeniyle Lahey Adalet Divanı tarafından savaş suçlusu 


«Eri 


32. 


33. 


34. 


Osmanlı Devleti'nde, 17. yüzyılda taşrada görev yapan kadı ve sancakbeylerinden bazıları halktan kanunlara aykırı olarak vergi toplamışlardır. 


Bu durumun neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Merkeziyetçi yönetimin zayıflaması 

B) Yeni yönetim birimlerinin oluşturulması 

C) Devlete olan bağlılığın azalması 

D) Taşrada ayaklanmaların çıkması 

E) Sık sık yönetici değişikliklerinin yaşanması 


Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardım yapmak amacıyla hazırlanmıştır? 


A) Truman Doktrini 

B) Marshall Planı 

C) Eisenhower Doktrini 
D) CENTO 

E) Balfour Deklarasyonu 


1. Lazer tarayıcılar 
11. Dijital iletişim 
1. Akıllı mühimmatlar 


Yukarıdakilerden hangilerinin kullanılmasıyla askeri teknolojide “komuta hiyerarşisi” yerine “ağ kurgusu” öne çıkmıştır? 


ilan edilmişlerdir? A) Yalnız | B) Yalnız il G)ivell A) Ii veli B) li ve IV C) ili ve İV D) | velli E) Lil ve lil DLivelli E) iL İN ve IV 
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35. Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında 28 Şu- 


36. 


37. 


bat 1953'te kurulan Balkan Paktı'nın dağılmasında; 


I. Yugoslavya'nın SSCB ile tekrar yakınlaşması, Ii. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Sorunu'nun yaşanması, 
Ili. ABD ve İngiltere'nin tutumu 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yainız lll 


D) Ivell E) Lil velİli 


Yönetimde merkez teşkilatına yeni bir biçim vermeye 39. 


çalışan Il. Mahmut, sadrazam ve şeyhülislamın elinde toplanan yetkileri nazırlıklar arasında paylaştırmıştır. 


Buna göre, 11. Mahmut; 

i. İlmiye, p) 
Ii. Seyfiye, 

Ii. Reaya 


sınıflarından hangilerinin yönetim üzerindeki etkin- 


liğini azaltmıştır? 


A) Yainız | B) Yalnız Il GC) ivell 
D) ivelil E) Il ve İli 
I. Filipinler 40. 
II. Malezya 
IH. Tayland 


IV. Endonezya 
V. Japonya 


Yukarıdakilerden hangisi ASEAN'a (Güneydoğu Asya Milletleri Birliği) üye devletler arasında yoktur? 


AL B) 1. GC). D)IV E) V. 


38. SSCB'nin 1979 yılında Afganistan'ı işgal etmesi; 


1. Hint Okyanusu'na ulaşma, 
11. Petrol bölgelerine hakim olma, 
IN. Çin'i hakimiyet altına alma 


amaçlarından hangilerine yöneliktir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C)i veli 


D) Ive lll E) il vellli 


ii Lağımcılar Savaşta padişahın çadırını ve hazineyi koruyan sınıftır. 
Eİ bombaları ve havan topları ya- 


pan ve kullanan ocaktır. 


Ii. Humbaracılar 


Ili. Cebeciler Silahların bakım ve onarımını yapan, cephaneyi hazırlayan sınıftır. 

IV Sakalar Ordunun su ihtiyacının karşılanmasından sorumludurlar. 

V. Akıncılar İstihbarat görevini yaparlar. 


Yukarıdakilerden hangisinin görevi karşısında yanlış verilmiştir? 


AYI B) il. oyn. D) MV EV 


I. Keşmir Sorunu ll. Kıbrıs Sorunu 
IN. Filistin Sorunu 
IV. Süveyş Krizi 

V. Körfez Sorunu 


Yukarıdakilerden hangisi İslam ülkeleri arasında İslam Konferansı Örgütü'nün kurulmasına ortam hazırlamıştır? 


AYI B) Il. GC) li. D) MV E)V. 
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41. Ni. Dünya Savaşı öncesinde Sovyet Rusya'nın dışa 43. SSCB ve ABD'nin nükleer silahlanma yarışında birkapalı bir politika izlemesinde; birine denk güçler haline gelmeleri ve olası bir savaşta benzer şekilde zarar görecek olmaları, bu 
1. komünist rejimi yerleştirme, devletleri öncelikle aşağıdakilerden hangisine yö-Il. nükleer silahlara sahip olma, neltmiştir? 
Il. sıcak denizlere inme 
A) Yeni soğuk savaş stratejileri geliştirmeye amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunula- B) Başını çektikleri blokları dağıtmaya bilir? GC) Silahsızlanmaya ve bazı silahları sınırlandırmaya D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurmaya A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll E) Savaşa yol açabilecek çatışmaları engellemeye D) ivell E) Lil ve İli 
42. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, yeryüzündeki toplam 44. Rusya'da Bolşevik lideri Lenin'in “barış, toprak ve eküretimin 96 42 oranında, dünya ticaretinin de 9 65 ora- mek" vaadinde bulunması geniş halk kitlelerinin desnında azalmasına neden olmuştur. teğini kazanmasını sağlamıştır. 
Bu durumun; Lenin'in bu vaatleri, Bolşevik İhtilali'nin gerçekleşmesinde; 
i. ulaşım, 
Il. sanayi, ” 1. halkın ekonomik sıkıntı içinde olması, IN. tarım 11. | Dünya Savaşı'nın uzun sürmesi, Ii. çok uluslu toplum yapısına sahip olunması alanlarından hangilerini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? durumlarından hangilerinin etkili olduğunu gösterir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Hi D) i veli E)i,ilvellli 
D) i vellli Eji,iivellli 
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2. 


SOSYAL Bİ 


LİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


İslamiyet'ten önceki Türklerde genellikle yarı göçebe yaşam biçiminin benimsenmesi; 


i. tarım, 
11. mimari, 
NI. ticaret 


alanlarından hangilerindeki gelişmeleri sınırlandırmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalniz il C) Yalnız Ili 


D) iveli E) il velili 


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen; 


I. kurultayda boy beylerinin yer alması, Il. yönetme hakkının belli bir aileye ait olması, IN. yönetimde ikili teşkilatın görülmesi 


durumlarından hangileri, demokratik yönetim anlayışına uygundur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) Ive E)Lilvelli 


I. Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerleri geri alma politikası izlenmiştir. 
1. Avrupa tarzı ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. 
NI. Fransız İhtilali'nin etkisiyle çıkan ulusçu isyanlarla mücadele edilmiştir. 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde 18. 
yüzyılda ortaya çıkan gelişmelerdendir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız İl C) ivelli 


D) İl ve İİİ E)li,livelil 


Osmanlı Devleti'nde Mısır Seferi'yle ele geçirilen Baharat Yolu'ndan istenilen yararın sağlanamamasında; 


I. Akdeniz'in Türk gölü haline getirilmesi, 
11. Batı seferlerine öncelik verilmesi, Il. Coğrafi Keşiflerin yapılması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız! 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) i veli E) Ive lll 
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II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gelecekteki barı- 7. Ol. Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler İltizam usu- Po eerlen hangisi Osmüel Devleti'nde “Os- 12. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türkiye şin esaslarını saptamak amacıyla Roosevelt, Churchill ağla dör toplar Yeli Gaye etkisi ile meydana gelen içindeki göç hareketlerinde diğerlerine göre daha ve Stalin arasında 4-11 Şubat 1945'te Yalta Konferan- Il. Tımar sisteminin uygulandığı merkeze yakın eya- ir gelişme değildir? az etkili olmuştur? 
sı yapılmıştır. letlerdir. P Vİ i ği 
İİ , A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi A) Eğitim B) Nüfus artışı C) Evlilik , Il. Vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gön- B) Kutsal Cihat fetvasının yayımlanması Bu konferansta alınan; derirlerdi Di i. G) Kanun-ı Esasi'nin hazırlanması D) İş bulma E) Atama-Tayin 
1. Fransa'nın da, Almanya'nın işgaline katılması, lili i e : Fermanı nın yayımlanması : i i , 
Il, SSCB'ye, Japonya'ya karşı savaşa girmesine ik ii G va i, salyanesiz w e — ağlı ) Cizye vergisinin kaldırılması şılık kurulacak Birleşmiş Milletler'de üç sandalye hükümetlerle ilişki bakımından aşağıdakilerin han- verilmesi gisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 
lil. SSCB'nin, Doğu Avrupa'dan ordularını çekmesi ve serbest seçimlerin yapılmasını sağlaması Bağlı Salyaneli Salyanesiz Hükümetler kararlarından hangilerinin Avrupa'nın siyasi yapısı- A) l ıl il nın değişmesine neden olduğu savunulabilir? B) | ın Il Cc) ıl ! nl 
A) Yalnız | B) Yalnız|l G) Yalnız Ili D) Tİ in İ E) nl ı | 
D)i veli E) Hi veli 10. |. Kut 13. |. Haraç Il. Kurultay Il. Ağnam 
IN Töre Ni. Cizye 
M. Boy IV. Öşür 
V Şad V. Avarız 
E) | Türklerde devlet ve toplum yaşamını düzenleyen 2) Osmanlı Devleti'nde savaşlar sırasında ordunun İ kurallar bütünü yukarıdakilerden hangisi ile adlan- ihtiyaçlarını karşılamak üzere halktan toplanan 
| dırılmıştır? vergi yukarıdakilerden hangisidir? 
| A)I. B) NI. o) ili. DNA EV. A)I. B) 1. OYNL. DJ). EV 
| 
Dünyanın yuvarlak olduğu -... tarafından başlatılan 8. 1. Ulusçu isyanlar ile mücadele edilmiştir. | ve ...... tarafından tamamlanan seyahat sonrası ispat- Ii. Veraset sisteminde değişiklik yapılmıştır. 
lanmıştır. , ll. Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımları uygulanmıştır. i N , 
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki bl e dar Sall ral akel EY e ali Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin il e ii ali Delinme l. Yerleşik yaşama geçmeleri e i Dağılma döneminde meydana gelen gelişmeler e ye lll kle Ili. Kut anlayışını benimsemeleri arasında yer almaz? Yı ii e 
A) Marco Polo — Vasko dö Gama ukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı toprak- Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet öncesi kuru-Hipilienieşe * ği i y 
B) Macellan e İSİ A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız ill rının öneminin artmasında etkili olmuştur? lan Türk devletlerinin ortak özellikleri arasındadır? 
GC) Americo Vespuci — Kristof Kolomb D) ive ll E) ilve hil A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ill A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Yalnız lll D) Bartelmi Diyaz — Rafael 
D) iveli E) ! ve ill 
E) Leonardo da Vinci — Erasmus i D) Ive Ey i,li veli 
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15. Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB rekabetinin etkisiyle iki nüfuz bölgesine ayrılan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 


A) Küba - İtalya 

B) Pakistan - Afganistan 

G) Yugoslavya - Çekoslovakya 
D) İran - Irak 

E) Vietnam - Kore 


16. 
1. Eğitim işlerini yürütmek 
I1. Yargı mensuplarını atamak 
Ili. Fetvalar vermek 


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının görevleri arasında yer alır? 
C) Yalnız lll 


A) Yalnız | B) Yainız il 


D) ivelll E)Lilvellli 


17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde görülen “Kurultay” adı verilen meclisin özellikleri arasında gösterilemez? 


A) Ülke yönetiminde söz sahibi olması 

B) Hükümdar soyundan gelenlerden oluşması C) Savaş ve barışa karar vermesi 

D) Hükümdar seçiminde önemli rol oynaması E) Töreye uygun hareket etmesi | 
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18. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ'da Avrupa'da bilim ve felsefenin gelişmesini engellemiştir? 


A) Kilise ve papalık 
B) Haçlı Seferleri 

C) Endülüs Emevileri 
D) Köylüler 

E) Feodal yönetimler 


I. Yükselme dönemindeki uygulamaların esas alınmasi 

il, Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılmaması 

IN. Anayasacılık ve demokratikleşme çalışmalarını başlatması 


Yukarıdakilerden hangileri 17. yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında yer alır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız (li 


D) iveli E) il velil 


20. Aşağıdakileren hangisi Türkiye Selçuklularının özellikleri arasında yer almaz? 


A) Devleti ikili teşkilat esasına göre yönetmeleri B) Haçlılar ile mücadele etmeleri 

GC) Anadolu'da ticari yatırımlar yapmaları 

D) Türk veraset anlayışını uygulamaları 

E) Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlamaları 
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23. 


29 


21. 


22. 


13. yüzyıl sonlarında Anadolu'da birçok bağımsız beyliğin kurulmasında; 


i. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, 
11. Memlüklerin, Elbistan Savaşı'nda Moğolları yenmesi, 
11. Haçlı seferlerinin başlaması 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) ivelli E) İl ve lil 


Aşağıdakilerden hangisi 1. Mahmut dönemiyle ilgili değildir? 


A) Senedi İttifak'ın imzalanması 

B) Eşkinci Ocağı'nın kurulması 

C) Bakanlıkların kurulması 

D) Islahat Fermanı'nın yayımlanması 
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 


i 


I. Yerine geçecek kişiyi belirlemek 
II. Ekonomik istikrarı sağlamak (| 
III. Kanunları adalete uygun olarak belirleyip uygulamak 
IV. Zorbalık ve kargaşaya engel olmak 
V. Huzur ve güveni sağlamak 


Yukarıdakilerden hangisi Karahanlılarda hükümda- 


24. Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle; 


I. ordunun savaş gücünü artırma, il. üretimde istikrarı sağlama, 
IN. devlet otoritesini güçlü tutma 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1i C) Yalnız ll 


D) i veli E) Lil vellli 


25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Üçüncü Selim döneminde kurulmuştur? 


A) Posta teşkilatı 

B) Sekban-ı Cedit Ordusu 
C) İtfaiye teşkilatı 

D) Tıbbiye okulu 

E) Devlet matbaası 


26. |. Eğitim 
IL. Hukuk 
IN. Ticaret 


Osmanlı Devleti'nin farklı din ve milletlerden insanları bünyesinde barındırması yukarıdaki alanların hangilerinde ikili uygulamalara neden 


olmuştur? 
rın halka karşı sorumlulukları arasında yer almaz? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) ivelli 
A)I. B) 11. O) li. DJ). EV 
D) | vellil E) il veli 
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Ei 


21. 


28. 


29. 


Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1975'te Beyrut'ta sözde “Ermeni davasını” silahlı mücadele ile çözümlemek amacıyla kurulmuştur? 


A) EOKA 

B) Hınçak Partisi 
C) ASALA 

D) Taşnak Komitesi 
E) Diaspora 


Kutadgu Bilig'le ilgili; 


1. Karahanlılar döneminde yaşayan Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. 
Ii. Uygur alfabesi ile yazılmış, Türklerin İslami dönemdeki ilk edebi ürünüdür. 
ii. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı bakımından çok önemli belgeleri toplayan bir kaynaktır. 


bilgilerinden hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C)i veli 


D) ivelll E) il veli 


Orta ve Doğu Avrupa toplulukları üzerinde kültürel izler bırakan Türk boyları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? i 


A) Avarlar 
B) Bulgarlar 
G) Oğuzlar 
D) Türgeşler 
E) Macarlar 


30. 


31. 


32. 


Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal litifak oluşturmuşlardır? 


A) İstanbul'un Fethi 

B) Rönesans Hareketleri 
C) Coğrafi Keşifler 

D) II. Viyana Kuşatması 
E) Otranto Seferi 


Sovyetlerin; 


I. Rus harita ve kitaplarında “Türkistan” isminin kullanılmasını yasaklama, 
II. hakimiyeti altındaki Türkistan'ın diğer Müslümanlarla ve Türkçe konuşan ülkelerle irtibatını kesme, İN. Türkleri Rusya'nın içlerine göç ettirme 


politikalarından hangilerinin asimilasyona yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız İli 


D) li velil E)i,ii vel ill 


Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da önemli bir yere sahip olan seyfiye sınıfı aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlardaki görevleri yerine getirmiştir? 


A) Eğitim ve ekonomi 

B) Yönetim ve askerlik 
C) Hukuk ve bayındırlık 
D) Eğitim ve hukuk 

E) Diplomasi ve ekonomi 
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33. Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerin özelliklerin- 


den biri değildir? 


A) Hükümdarlarının sultan unvanı taşıması 

B) Farklı etnik grupları bünyesinde barındırması 

C) Yönetimde çifte hükümdarlık anlayışının benimsenmesi 

D) İslamiyet'i yaymak amacıyla Hindistan'a seferler düzenlenmesi 

E) Resmi dil olarak Arapçanın kullanılması 


34. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bu- 


35. 


nalımı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir? 


A) Korumacı-devletçi iktisadi politikaların uygularması 

B) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması 

G) Bölge devletleriyle siyasi ve askeri antlaşmaların yapılması 

D) Liberal ekonomiye geçişin hızlanması 

E) Tek parti yönetiminin sürdürülmesi 


20. yüzyıl başlarında Milli Hokand Hükümeti'nin Ruslar tarafından dağıtılması üzerine Rus işgaline karşı milliyetçi Türkler tarafından başlatılan direniş hareketi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bağlantısızlık Hareketi 
B) Kollektifleştirme 

C) Kuva-yı Milliye 

D) Basmacı Hareketi 

E) Kuva-yı İnzibatiye 


36. 


37. 


38. 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de li. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı durumlardan biri değildir? 


A) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe konulması 

B) Karaborsacı ve stokçu tüccarların ortaya çıkması 

C) Kırkbeş yaş altı erkeklerin askere alınması 

D) Varlık Vergisi Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi 

E) Tarım sektöründeki üretimin düşmesi 


Yugoslavya ve Misir'in öncülüğünde 1961 yılında Belgrad'ta toplanan Bağlantısızlar Hareketi ülkeleri toplantı sonunda aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkelere barış çağrısında bulunmuşlardır? 


A) ABD — Japonya 
B) İngiltere — SSCB 
C) ABD - SSCB 
D) Almanya — ABD 

E) Almanya — İngiltere 


Memlüklerin yıkılmasında etkili olan savaşlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 


A) Turnadağ - Ayn-ı Calut 
B) Çaldıran - Mercidabık 

C) Ankara - Otlukbeli 

D) Mercidabık - Ridaniye 

E) Otlukbeli - Çaldıran 
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39. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam kültürü ile ilgi- 42. ABD'nin uzay yarışında liderliği ele geçirmesi aşa- li değildir? ğıdaki gelişmelerden hangisi ile olmuştur? 
A) Atabeylik A) Japonya'ya atom bombalarının atılması B) İkta Sistemi B) NASA'nın kurulması 
C) Ahilik Teşkilatı C) Neil Armstrong'un aya inmesi D) Vakıf Sistemi D) Uzay'a kozmonot göndermesi il TEME E) Füze sistemlerinin geliştirilmesi - 
40. Etnik ve kültürel farklılıklardan dolayı parçalanan 43. Türkiye Erasmus Projesi e Bai Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? kelerden hangileriyle “öğrenci değişimi” yapabilmektedir? 
A) Bulgaristan ea 
B) Yugoslavya A) Kuzey Gel ii 
GC) Arnavutluk B) Avrupa Birliği Dikeleak D) Romanya C) Şanghay mi 
E) Yunanistan p) D) Orta Asya ülkeleri E) Ortadoğu ülkeleri 
41. Il. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde insan yaşan- 44. Il. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın SSCB karşısında tısında kolaylıklar sağlayan önemli sanayi ürünleri üre- hedefine ulaşamamasında; tilmiştir. 
1. Alman askerlerinin Rusya'nın iklim şartlarına alışık Sanayi ürünlerindeki bu artışın; olmaması, ” Il. SSCB'nin, çok uluslu toplum yapısına sahip I. pazarlama, olması, 
Ii. reklam Ii. Almanya'nın çok sayıda insanı silah altına alması Ii. ulaşım durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
alanlarından hangilerine verilen önemi artırdığı savunulabilir? A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız ill D) ivell Ey iilvelil 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)ivelli 
D) il vellli Eyi, ii veli 
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SOSYAL 


BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Bu tesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


i. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası barışın korunması için kurulan Milletler Cemiyeti, 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyememiştir. 


Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 


A) Alınan kararlarda devletlerin eşitliği ilkesinin gözetiimemesi 

B) Üye devletlerin, çıkarlarına aykırı olan kararları uygulamamaları 

C) Zamanla üye sayısının artması 

D) Silahlanma yarışına çözüm getirememesi 

E) Sınırların belirlenmesinde etnik yapının dikkate alınmaması 


Osmanlı Devleti'nin klasik yönetim modelinde yürütme, yargı ve bürokrasi yetkileri Divan-ı Hümayun'da toplanmıştır. 


Divan-ı Hümayun'da bu görevleri yerine getiren sınıflar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 


li. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa merkezli uluslararası siyaset sona ermiştir. 


Bu duruma; 


i. Birleşmiş Milletlerin merkezinin New York olması, Il. Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin merkezinin Washington olması, 
HI. İngiltere'nin sömürgeleri üzerindeki etkisinin sona ermesi 


gelişmelerinden hangileri ortam hazırlamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız ill 


D)ilvelli ELilvelil 


1517 yılında Martin Luther'in Almanya'da Wittenberg 
Kilisesi'nin kapısına astığı Katolik Kilisesi'ni eleştiren 
95 maddelik bildiri, Alman halkı arasında destek bulmuştur. 


Halkın Martin Luther'i desteklemesi Kilise'nin aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisine bir tepki niteliğindedir? 


Yürütme Yargi Bürokrasi 
A) Kalemi İlmi 
Bi ba a e A) Dini ayin ve tören düzenleme $ ği il eyiiye ie B) Geniş topraklara sahip olma S si ani a C) Eğitimi kontrolünde bulundurma N Gl MN eş D) Yöneticiler üzerinde yaptırım gücüne sahip olma >. einiye içe yiye E) Din adamı yetiştirme 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Türkiye Selçukluları döneminde Lonca teşkilatları 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde “pa- daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik dişah imzası” anlamında kullanılmıştır? 
kurulmuştur? 
i A) Berat B) Tuğra C) Ferman 
A) Eğitim B) Yönetim C) Askerlik ) ) Tuğ D) Ekonomi E) Kültür D) Cülus E) Sahib-i Arz 
1. Yöneticileri arasında Musevi inancı hakimdir. 9. — Türk toplumları arasında madeni parayı kullanan il. Kafkaslarda Müslüman Araplarla savaşarak İslami- ilk devlettir. 
yet'in yayılmasını engellemişlerdir. — Orta Asya Türklerini ilk kez bir bayrak altında top-Ii. Ticaretin gelişmesine bağlı olarak Türkler arasında lamışlardır. Ni ilk kez parayı kullanmışlardır. — Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. 
— Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya geçerek Tuna Yukarıdakilerden hangileri Hazarlara ait özellikler boylarına yerleşmişlerdir. 
arasındadır? Ş 
Yukarıda aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle A) Yainız| B) Yalnız ll -Gji veli ilgili bir bilgi yoktur? 
D) il ve Hi E) Lil veill A) Uygurlar B) Bulgarlar GC) Türgeşler D) Asya Hunları E) Akhunlar 
Türklerin İslamiyet'i kabullerinin aşağıdakilerden 10. |. Bükreş Antlaşması / hangisinin üzerinde etkisi daha az olmuştur? Ii. Edirne Antlaşması Il. Paris Antlaşması 
A) Veraset anlayışı 
B) Hukuk sistemi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı yukarı-Gb eya eye daki antlaşmaların hangilerinde azınlıklarla ilgili ML NUN maddeler yer almıştır? 
E) Eğitim sistemi 
A) Yalnız | B) Yalnız |i G) ivell 
D) ivelli Elli veli 
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11. 


Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine 14. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun ile ilgili ait bir eser değildir? doğru bir bilgi değildir? 
A) Kervansaray A) Devletin iç ve dış siyasetini belirler. 
B) Kümbet B) Yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. 
C) İmarethane C) 18. yüzyılda sadrazam konağı olan Babıâli'de top-D) Medrese lanmıştır. 
E) Kurgan D) Tahta çıkacak padişahın belirlenmesinde yetkilidir. 
E) Danışma meclisi olarak çalışmıştır. 
— Tımar Sistemi'nin bozulması 15. Aşağıdakilerden hangisi 1980'lerden sonra Türki- 
— Asker kaçaklarının artması ye'de görülen gelişmelerden biri değildir? 
— Savaşların uzun sürmesi 
A) Kişilerin döviz satın alma ve bulundurmasına ilk Yukarıdaki gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkileri kez yasak getirilmesi arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? B) “Ulusal Program” çerçevesinde AB uyum yasaları- nın çıkarılması 
A) Eyalet sistemine geçilmesi C) Tüm yüksek öğretim kurumlarının YÖK çatısı altın-B) Celali isyanlarının artması da toplanması C) Merkez ordusunun önemini kaybetmesi D) Yapılan referandum ile 1982 Anayasası'nın kabul D) Küçük yaştaki şehzadelerin tahta çıkması p) edilmesi N E) Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması E) Ekonomide Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasına geçilmesi 
Birleşmiş Milletler 19 Nisan 1991'de Irak Hükümeti'nin 16. Dünya ekonomisinin 1970'lere kadar kesintisiz büyüateşkes istemesinden sonra aldığı kararla, Irak toprak- mesi, talep fazlası ürünleri pazarlama ihtiyacını doğurlarında 32. paralelin güneyi ve 36. paralelin kuzeyini muştur. 
uçuşa yasak bölge ilan etmiş, bu durumu denetlemek amacıyla da ABD, Türk, İngiliz ve Fransız birliklerinden Bu durumun; oluşan Çekiç Güç oluşturulmuştur. 
i 1. reklam sektörünün öneminin artması, Çekiç Güç'ün oluşturulması; Il. radyo ve televizyonun tanıtım amaçlı olarak kulla-PN nılmaya başlanması, i. Irak halkının güvenliğini sağlama, NI. karaborsa ve stokçuların ortaya çıkması Il. ateşkes şartlarına uyulmasını denetleme, Ii. petrol fiyatlarının düşmesini önleme gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu amaçlarından hangilerine yöneliktir? savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il A) Yalnız | B) Yalnız Il C) iveli D) i veli E) İl ve ill D)ivelli E) il veli 
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17. 


18. 


19. 


Avrupalılar tarafından Coğrafi Keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması, Osmanlı Devlet#nin aşağıdaki gelirlerinden hangisinin azalmasına neden olmuştur? 


A) Gümrük gelirlerinin 

B) Toprak vergilerinin 

C) Ganimetlerin 

D) Bağlı devletlerden alınan yıllık vergilerin E) Cizye vergilerinin 


Uygurlarla ilgili; 


1. İlk hakanı, Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. 
ii. Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurutan ikinci büyük Türk devletidir. 
il. Daha çok dini konularda sanat eserleri meydana getirmişlerdir. 


bilgilerinden hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il CO) ivell 


D) ivelil E) Il ve ili 


Osmanlı Devleti ilk defa aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde dış borç almıştır? 


A) Sultan Abdülaziz 
B) İkinci Mahmut 

C) Üçüncü Selim 

D) Sultan Abdülmecit 
E) İkinci Abdülhamit 


20. 


21. 


19. yüzyılda yabancı malların Osmanlı pazarına egemen olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Ulusçuluk düşüncesinin yaygınlaşması 

B) Bazı azınlıkların bağımsızlıklarını kazanması G) Düyun-ı Umumiye'nin kurulması 

D) Kapitülasyonların yaygınlaştırılması 

E) Toprak kayıplarının artması 


I. Abbasi hilafetini iç tehditlere karşı korumaları 
11. Hükümdarlarının sultan unvanı taşımaları lil. Kuzey Hindistan'da İslamiyet'i yaymaları Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmeleri 


Yukarıdakilerden hangileri Selçuklular ile Gaznelilerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? 
A) iveli 


B)ivelii GC) il ve ili 


D) Il ve IV E) Ili ve IV 


22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yük- 


selme dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? 


A) Ticaret yollarına hakim olunması 

B) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması 

G) Karadeniz ve Akdeniz'de hakimiyet kurulması D) Padişahların halifelik unvanını kullanması 

E) Doğu'da ve Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması 
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23. 


24. 


25. 


li. Mehmet tahta çıktıktan sonra Edirne'de büyük toplar döktürmüş ve Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmiştir. 


Ii. Mehmet'in bu faaliyetleri öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? 


A) Batıda sınırları genişletmeye 

B) Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya 

C) Bizans İmparatorluğu'nu sona erdirmeye D) Karadeniz'e hakim olmaya 

E) Başkentin güvenliğini artırmaya 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulanan “Ekber ve Erşet” sistemini tanımlar? 


A) Ülke yönetiminin hükümdar ve ailesine ait olmasıdır. 

B) Devlet yönetiminde şer'i ve örfi kanunların birlikte uygulanmasıdır. 

G) Hükümdarlık hakkının hanedanın en büyük ve akıllı olanına verilmesidir. 

D) Bütün yetkilerin padişahta toplanmasıdır. 

E) Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanmaları amacıyla sancaklarda görevlendirilmesidir. 


Türkiye Selçuklularında görülen; 


I. uc bölgelerindeki Türkmenlerin bağımsızlıklarını ilan etmesi, gi 


11. Batı Anadolu topraklarının Bizans'ın eline geçmesi, ili. Moğollara vergi verilmeye başlanması 


gelişmelerinden hangileri Haçlı Seferlerinin so- 


26. 


27. 


28. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan yeniliklerin öncüsü Il. Mahmut olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan yeniliklerden biri değildir? 


A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi 

B) Pasaport uygulamasının başlaması 

C) İlk kez nüfus sayımının yapılması 

D) Takvim-i Vekayi adıyla gazete çıkarılması 

E) İlköğretimin İstanbul'da zorunlu hale getirilmesi 


Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulduğu bilinen ilk Türk devleti olmasına rağmen, bu devlet hakkındaki bilgiler yetersizdir. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması B) Yazılı kültürün gelişmemesi 

GC) Çin'le sürekli mücadele edilmesi 

D) Devletin geniş sınırlara sahip olması 

E) Yönetimde hanedan üyelerinin etkili olması 


Il. Tuva Cumhuriyeti 
Il. Sincan Özerk Bölgesi 
IN. Kırım Cumhuriyeti 


Yukarıdaki özerk Türk Cumhuriyetleri ile bağlı bulundukları devletler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 


nuçlarıyla ilgilidir? -Ukrayna o Rusya... Çin A) I 1 Tİ 
A) Yalnız! B) Yalnız 1 C) Yalnız lll B) l Li Il Cc) ıl İ Tİ 
D) iveli E) il vellil D) İİ İ İİ 
E) İİ ı İ 
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29. ABDI. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa siyasetin- 


30. 


31. 


ai 


den uzak durmak amacıyla uyguladığı “yalnızlık” politikasını aşağıdakilerden hangisiyle terketmiştir? 


A) Almanya'nın Polonya'yı işgale başlamasıyla 

B) Japonların Pearl Harbour'a saldırmasıyla 

C) Churchill'in ABD'ye Batı Dünyası'nın liderliğini üstlenmesi için çağrıda bulunmasıyla 

D) SSCB'nin Küba'ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesiyle 

E) Almanya'nın Avusturya ile birleşmesiyle 


Osmanlı Devleti tarafından Fransa'ya verilen kapitülasyonların 18. yüzyılda sürekli hale getirilmesi aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 


A) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmasına i 

B) Fransa'nın Mısır'a saldırmasına 

C) Osmanlı Devleti'nin ekonomik yönden Avrupa'ya bağımlı hale gelmesine 

D) Haraç ve cizye gelirlerinin azalmasına 

E) Akdeniz ticaretinin eski önemini kaybetmesine 


ABD önderliğinde Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği yayılmacı politikalar etkili olmuştur? 

GC) Japonya 


A) SSCB B) Çin 


D) Almanya E) İtalya 


2. 


33. 


34. 
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İnsan hürriyetini esas alan “İnsancıl Komünizm” hareketi 1967'de — liderliğinde — ortaya çıkmıştır. 


Yukarıda boş birakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) imre Nagi - Macaristan'da 

B) Aleksander Dubcek - Çekoslovakya'da G) Josip Tito - Yugoslavya'da 

D) Mao Zedong - Çin'de 

E) Fidel Castro - Küba'da 


Osmanlı Devleti'nin, Duraklama döneminde kötü gidişi durdurmak için aldığı; 


1. devlet adamlarına raporlar hazırlatılması, il. saray masraflarının kısılması, 


IN. isyanların baskı ve şiddet yoluyla bastırılması 


önlemlerinden hangileri sorunlara kalıcı çözümler getirilmesini engellemiştir? 


G) Yalnız İli 


A) Yalnız | B) Yalnız Ii 


D) I veli E) ivelli 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk hükümdarlarının kullandıkları unvanlardan biri de- 


ğildir? 


A) Han B) Yabgu C) Şanyü 


D) Sultan E) Kağan 
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35. Türkiye Cumhuriyeti Il. Dünya Savaşı'nın sonunda 


oluşturulacak olan Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? 


A) Savaşın sonuna doğru Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. 

B) Savaşa katılmamak için denge siyaseti izlemiştir. 

C) İngiliz uçaklarının Türk hava üslerini kullanmalarına izin vermemiştir. 

D) Adana Konferansı'nı düzenlemiştir. 

E) Ordularını “Çakmak Hattı”ndan “Çatalca Hattı'na çekmiştir. 


36. İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından han- 


gisinin Osmanlı Devleti'nin Doğu Avrupa ve Anadolu'daki Hristiyanlara karşı sorumluluğunun artmasına ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Silah teknolojisinin gelişmesi 
B) Ortodoks Kilisesi'nin himaye altına alınması GC) Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlaması 


D) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması 


E) Doğu ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmesi 


37. Osmanlı Devleti'nde Karlofça Antlaşması'ndan son- 


ra 18. yüzyılın başlarında Avusturya'ya karşı yeni toprak kayıplarının olması, aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? 


A) Savunmaya yönelik tedbirlerin alınmasına 

B) Batıda barış yanlısı politikaların izlenmesine C) Genişleme siyasetinden vazgeçilmesine 

D) Kapitülasyonların kaldırılmasına 

E) Avrupa tarzı yenilik hareketlerinin başlamasına 


ğ 


38. 


i. Bolşevik İhtilali 
Ii. 1905 İhtilali 
İH. 1916 Milli İstiklal Ayaklanması 


20. yüzyıl başlarında Rus yönetimine karşı gerçekleştirilen yukarıdaki hareketlerden hangilerinde Türk milliyetçiliği etkili olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Il 


D) Ii ve ill E) Lil ve ili 


39. Almanya,Kore ve Vietnam devletlerinin ortak özel- 


likleri arasında; 


Ii. ikiye ayrılmaları, 
Il ABD ve SSCB'nin etkisinde kalmaları, İN. SSCB'nin dağılmasından sonra birleşmeleri 


si 


durumlarından hangileri gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalniz 1 C) Yalnız İl 


D) iveltli E)Lilvelil 


40. Avrupalı büyük devletlerin aşağıdakilerden hangi- 


sini bahane ederek Osmanlı Devleti'nin içişlerine karıştıkları söylenemez? 


A) Azınlıkları 

B) Dış borçları 

G) Kapitülasyonları 
D) Yabancı okulları 

E) Devşirme sistemini 
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41. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 43. Kıbrıs'taki Rumların politikası olan Enosis'in temel ii amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
1. sınırlarının daralması, 
II. Avrupa devletlerinin içişlerine karışmaları, A) Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak II. uluslararası alanda saygınlığının azalması, B) Türkleri adadan çıkarmak G) Kıbrıs'ın bağımsızlığı sağlamak durumlarından hangilerinde ulusçuluk düşüncesi D) Kıbrıs'ı Rum ve Türk bölgeleri olarak iki idari bölge- etkili olmuştur? vereyim 
E) Dünya kamuoyunun desteğini almak 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız tl D)ivell E) Lil ve İl 
42. |. ve IV. yüzyıllarda gerçekleşen olaylardan bazıları 44. |. Mahatma Gandi Hindistan'ın ilk başbakanı. 
şunlardır: Çinliler, Güney Hunlarını yenerek yönetimi 1 Gini Ortadoğu ülkelerini ABD'nin altına almıştır. Kuzey Hunları da aynı tehlike ile kaşe Doktrini yanına çekmek için hazırlaşınca bağımsızlıklarını koruma amacıyla batıya göç et- e : iii R imleri mişler ve Karadeniz'in kuzeyindeki barbar kavim Mp j di yenerek onları Roma ülkesine sürmüşlerdir. Kavimler IN. Helsinki Nihai 1975'te Arnavutluk hel bü Göçü denilen bu olay sonucunda Roma İmparatorlu- Senedi tün Avrupa kir ia ğ ; Kanada'nın imzaladığı ğu iki lirken Kuzey Hunları Doğu Avrupa'da dev- ve N a ü ( uluslararası ilişkilerde barış ü ii ve işbirliğini kapsayan belge. 
Bu olaylara göre, aşağıdaki yargılardan hangisi IV. Arap Birliği BAAS Rejimi'ni benimseyen oder Mei Arap devletlerinin oluşturduğu koalisyon. 
A) Avrupa'da sosyal hareketlilik yaşanmıştır. | N B) Avrupa tarihinin şekillenmesinde Türklerin de etki- V. Akritas Planı ABD ve SSCB'nin Kıbrıs'ın si olmuştur. statüsü ile ilgili hazırladıkları i i 
C) Türk göçlerinde bağımsız yaşama isteği etkili ol- gi program. 
muştur. RE 
D) Doğu Avrupa, Hunların etkisiyle büyük oranda Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında Türkleşmiştir. doğru olarak verilmiştir? 
E) Avrupa'daki siyasi güç dengeleri değişmiştir. 
ii AI. B) iL. GC) ili. D)IM EV 
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BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butesite 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


Osmanlı Devleti'nin Uşi Antlaşması'yla On İki Ada'yı geçici olarak İtalya'ya bırakmasında; 


1. On İki Ada'yı Yunan saldırılarına karşı koruma, 
11. Balkan devletlerine karşı İtalya'yı kendi yanında savaşa sokma, 
III. İtalya'nın Balkanlardaki savaşta arabulucu olmasını sağlama 


amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız Ili 


D)i veli E) İl velil 


Aşağıdakilerden hangisi 1853-1856 yılları arasında 


yapılan Kırım Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? 


A) Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesinin benimsenmesi 

B) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi 

C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletler tarafından garanti altına alınması 

D) Sırplara özerklik tanınması 

E) Islahat Fermanı'nın yayımlanması 


4. 


1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu'ya girerek Türkiye Selçuklu Devleti'ni hakimiyetleri altına almışlardır. 


Bu durum Anadolu'da aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? 


A) Yönetim boşluğu yaşanmasına 

B) Batı Anadolu'nun Haçlıların eline geçmesine C) Siyasi istikrarın bozulmasına 

D) Beyliklerin kurulmasına 

E) Ekonominin bozulmasına 


* Ayn-ı Calut Savaşı 
» Kösedağ Savaşı 


Yukarıda verilen savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Türk - İslam devletleri arasında olmaları 

B) Moğol ilerleyişini durdurmak amacıyla yapılmaları 

GC) Türklerin batıya ilerleyişini yavaşlatmaları 

D) Haçlı saldırılarını engellemeye yönelik yapılmaları 

E) Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına neden olmaları 
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Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devletnde ticaretin geliştirilmesine yönelik bir uygulama değildir? 


A) Gümrük vergilerinin indirilmesi 

B) Doğu'daki kalelerin ve surların tamir edilmesi 

G) İç güvenliğin sağlanması 

D) Akdeniz ve Karadeniz limanlarının fethedilmesi 

E) Yol güzergahları üzerine kervansaraylar yapılması 


Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri arasında; 


1. azınlıkların isyan etmesi, 
11. parlamenter sisteme geçilmesi, 
IH. demokratik hakların artırılması 


gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 


B) Yalnız İl G) Yalnız ili 


A) Yalnız | 


D) iveli E) Lilvelil 


Osmanlı Devleti'nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “millet sistemi” denilmiştir. 


Buna göre “millet sistemi”nin; 
1. inanç özgürlüğünün sağlanması, 


11. demokratik bir yönetimin kurulması, Ii. yerel kültürlerin korunması 


Osmanlı Devleti “Ortodoksluğun koruyucusu olma” özelliğini aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle elde etmiştir? 


A) Kutsal toprakların ele geçirilmesiyle 

B) İstanbul'un fethedilmesiyle 

C) Rusya'ya kapitülasyonların verilmesiyle 

D) Ermeni ve Bulgar kiliselerinin kurulmasıyla 


E) Küçük Kaynarca Antlaşması'nın imzalanmasıyla 


11. Mahmut döneminde görülen aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle ayanların yetkileri kısıtlanmıştır? 


A) Redif birliklerinin kurulması 

B) Divan örgütünün kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması 

G) Nüfus işlerinin düzene konulması 

D) Mahalle ve köylerde muhtarlıkların oluşturulması 

E) Asâkir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulması i 


10. Halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi; 


i. devletin teokratik yapısının güçlenmesi, 
11. ülke içindeki mezhep ayrılıklarının sona ermesi, Ii. Osmanlı padişahlarının saygınlığının artması 


/ 


durumlarından hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız ll! 
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu sa- D) ivelll E) il vellll vunulamaz? 

A) Yalnız | B) Yalnız li GC) iveli 
D) ivelil E) İl ve ill 
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11. 


12. 


13. 


Osmanlı Devleti'nde; 
Ii vakif, 
Ii. dirlik, 


NE mülk 


topraklarından hangileri devlet tarafından vergi- 


14. 


İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarında benimsenen göçebe yaşam tarzı; 


1. Kut anlayışının ortaya çıkması, li. ülke yönetiminde ikili teşkilatın uygulanması, IN. temel geçim kaynağının hayvancılık olması 


den muaf tutulmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll GC) Yalnız Ili 


D)ivelli E)L, ii vellli 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin du- 


raklamasına neden olan dış etkenler arasında göstirilemez? 


A) Yeni ticaret yollarının bulunması 

B) Güçlü devletlerle komşu olunması 

C) Doğal sınırlara ulaşılması 

D) Avrupa'da bilimsel gelişmelerin görülmesi E) Çok uluslu bir yapıya sahip olunması 


Il. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bloklaşmalar yaşanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinden sonra Türkiye Batı Bloku'yla yakınlaşmaya başlamıştır? 


A) Schuman Bildirgesi 

B) Eisenhower Doktrini 
C) Kıbrıs Barış Harekatı 
D) NATO'nun kurulması 
E) Truman Doktrini 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız 1ll 


D) ivelli 


E) li velli 


15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde | yetişen Osmanlı aydınlarının amaçları arasında 


gösterilemez? 


A) Kanun üstünlüğü ilkesinin getirilmesi B) Halka eşit hakların tanınması 

C) Parlamentolu yönetime geçilmesi 

D) Hanedan değişikliğinin sağlanması 
E) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması 


16. Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlık isyanları sonucunda dağılmasını önlemek için devlet adamlarının aldıkları önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Meşrutiyet'in ilan edilmesi 

B) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması 
C) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi 

D) Kanun-ı Esasi'nin yürürlüğe konulması E) Sened-i İttifak'ın imzalanması 
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17. 


18. 


19. 


Aşağıdakilerden hangisi Uygurlardan önceki Türk toplumlarına ait sanat dalları arasında yer almaz? 


A) Resim 
B) Mimari 
GC) Müzik 
D) Heykel 
E) Dokuma 


Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ihracatta mamül madde satışı yerini hammadde satışına bırakmıştır. 


Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisinin s0- nucunda ortaya çıkmıştır? 


A) Ulusçuluk düşüncesinin yaygınlaşmasının 

B) Coğrafi Keşifler sonucu gümrük gelirlerinin azalmasının ” 

GC) Sanayi İnkılabıyla Avrupa'da seri ve ucuz üretimin gerçekleştirilmesinin 

D) Kapitülasyonların verilmeye başlanmasının 

E) Tımar sisteminin terk edilerek iltizamın yaygınlaştırılmasının 


Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde artış olmamıştır? 


A) Asker sayısı 

B) Eyalet sayısı 

GC) Vergi gelirleri 

D) Şeyhülislam sayısı 
E) Vezir sayısı 


21. 


yn a — Miner El KE ARŞ 


dan hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur? 


A) Dandanakan Savaşı 
B) Pasinler Savaşı 

GC) Yassıçimen Savaşı 
D) Miryokefalon Savaşı 
E) Malazgirt Savaşı 


16. yüzyılda ortaya çıkan Reform hareketlerinin Avrupa'da; 


i. siyasi, 
11. kültürel, 
Ii. dini 


alanlarının hangilerinde bölünmelere neden olduğu savunulabilir? 


GC) iveli 


A) Yalnız | B) Yainız Il 


D) ivelili E) Lil ve ll 


22. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin 


yıkılma nedenleri arasında yer almaz? 


A) Babailer İsyani 

B) Batınilik Hareketi 

G) Taht kavgaları 

D) Oğuzların Ayaklanması 
E) Abbasilerin faaliyetleri 
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20. Türk-İslam tarihinde görülen aşağıdaki savaşlar- 


ad 


23. 


24. 


A) Yalnız! 


25. 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne ait bir özellik değildir? 


A) Meşruti yönetime geçilmesi 

B) Teokratik yönetim sisteminin benimsenmesi C) Farklı inançlara hoşgörülü yaklaşılması 

D) Ulusçu devlet anlayışına önem verilmesi 

E) Avrupa hukuk kurallarından yararlanılması 


li. Dünya Savaşı 2 Eylül 1945'te Japonya ile yapılan ateşkes antlaşması ile sona ermiş, ancak Japonya ile 
8 Eylül 1951'de San Fransisco'da.barış antlaşması yapılırken Almanya ile barış antlaşması yapılmamıştır: 


Barış antlaşmalarının gecikmesi ve Almanya ile.ba-. 
rış antlaşması yapılamamasında, 


I. ABD, İngiltere ve SSCB arasında-anlaşmazlıkların çıkması, 
Il. Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması, il. savaş sonrasında dünyanın başlıca iki nüfuz bölgesine ayrılması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


B) Yalnız İl GC) Yalnız Il 


D) ii verili E)I, il ve ili 


Aşağıdakilerden-hangisi Avrupa Birliği'ne üye devletlerin ülke ve devlet-başkanlarından oluşur? 


A) Avrupa Birliği Komisyonu 

B) Avrupa Parlamentosu 

C) Avrupa Konseyi 

D) Adalet Divanı 

E) Sosyal ve Ekonomik Konsey 


26. 


27. 


p) 


28. 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1961 Anayasası ile oluşturulan kurumlardan biri değildir? 


A) Yüksek Öğretim Kurumu 
B) Milli Güvenlik Kurulu 

GC) Cumhuriyet Senatosu 
D) Anayasa Mahkemesi 

E) Devlet Planlama Teşkilatı 


Il. Dünya Savaşı, Avrupa, Afrika ve Pasifik Okyanusu olmak üzere üç büyük cephede gerçekleşmiştir. 


Buna göre; 


I. Kartal Hücumu, li. Midway Saldırısı, 
Ili. Torch (Meşale) Harekatı 


savaşlarının gerçekleştiği cepheler aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? 


Avrupa Afrika Pasifik 


A) l Il ni 
B) l in LU 
Cc) il i Al 
D) ıl il İ 

E) nl I ıl 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1970'li yıllarda petrol krizine yol açmıştır? 


A) Küba Füze Krizi'nin yaşanması 

B) Arap - İsrail (Yom Kippur) Savaşı 

C) Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatlarını yapması D) ABD'nin Domuzlar Körfezi Çıkarması 


E) Moskova Olimpiyatları'nın bazı devletlerce boykot edilmesi 
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29. Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinden sıcak de- 32. Orta Asya Türk toplumlarının değişik bölgelere nizlere ulaşmak amacıyla 18. yüzyılın başlarından göç ettirilmelerinde SSCB yönetiminin; itibaren uygulamaya çalıştığı politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? asil. 
A) İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nun yeniden ku- li. siyasi, i rulmasını sağlamak Il ekonomik 
B) Don-Volga Kanalı'nın açılmasını sağlamak C) Panislavizm politikasıyla Balkan uluslarını kendi amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 
çatısı altında birleştirmek 
; i le ; Devl 
D) Anadolu da kendine bağlı bir Ermenistan Devle- A) Yalnız | B) Yalnız 1 O) Yalnız Il ti'nin kurulmasını sağlamak 
E) Boğazlardan geçerek Akdeniz'e ulaşmak D) veli Eyi, iivellli 30. |. Bankacılık 33. |. Avrupa devletleri arasında işbirliğini geliştirme Ii. Madencilik Il. SSCB'nin Avrupa üzerindeki etkinliğini azaltma 
11. Hayvancılık il. ABD'nin Avrupa siyasetine karışmasını engelleme Yukarıdakilerden hangileri Avrupalı işadamlarının Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Ekonomik Toplu-Osmanlı Devleti'nde yatırım yaptıkları alanlardan luğu'nun kuruluş amaçları arasındadır? 
değildir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Ii G) Yalnız ill A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız ill D) !veli E) Hvelii 
D) iveli E)ivelli 
31. Osmanlı Kuruluş döneminde Rumeli'de fethedilen 34. Türklerde iktidar hem “ilahi” hem de “kanuni” bir teyerlere göçebe Türkmenler yerleştirilirken, yerli halk- mele dayandırılmıştır. 
tan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar da ülkenin başka yerlerine iskan edilmiştir. Buna göre, İslamiyet'ten önceki Türk devletleriyle Türk-İslam devletlerinde; 
Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla; 
I. veraset sistemini benimseme, 
Ii. Balkanlardaki demografik yapıyı Türkler lehine de- Ii. töre hukukunu uygulama, ğiştirme, IN. dini esaslara göre vergi alma Il. asayiş ve güvenliği sağlama, 
Ili. tarımsal üretimi artırma uygulamalarından hangilerinin ortak olduğu söylenebilir? 
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu- i nulabilir? A) Yalnız | B) Yalnız Il Cjiveli A) Yalnız | B) Yalnız il G)iveli D) ii vellil E)i, İl ve İli D) H ve lil Eyi,livelli 
TARİH 188 LYS DENEME SETİ 


i 


35. Osmanlı Devleti'nde hayvancılıkla ilgili alınan ver- 38. 


giler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çiftbozan B) Kışlak 
C) Ağıl resmi D) Yaylak 
E) Adet-i ağnam 
36. * İlimlerin Sayımı adlı kitabında bilimleri sınıflandır- 39. 
mıştır. 


* Aristo'nun eserini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanıyla anılmıştır. 


Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk-İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Farabi B) Gazali G) Biruni 
D) İbni Sina E) Ömer Hayyam 
37. |. Truman Doktrini 40. 
Il. Marshall Planı 


lil. Eisenhower Doktrini 


Yukarıdakilerden hangileri SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı ABD'nin aldığı önlemler arasındadır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) li ve hil E)Lilvelil 


Dünya petrol rezervlerinin 9 62'sine sahip olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Güney Amerika B) Orta Afrika 


G) Doğu Asya D) Orta Doğu 


E) Kuzey Amerika 


Il. Dünya Savaşı sırasında bağımsızlığını kazanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kişi egemenliğine dayalı yönetimler kurulmuştur. 


Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Halkın yeniliklere öncülük etmesi 

B) Eğitim ve kültür seviyesinin düşük olması 

C) Anayasacılık ve demokratikleşmenin yetersiz kalması 

D) Batılı devletlerin kendilerine bağlı yönetimleri desteklemesi 

E) Ulus egemenliği anlayışının gelişmemesi 


i. Küba'da yönetimi ele geçiren Fidel Castro'nun ekonomide millileşme kararı alması 
Il. ABD'nin Fidel Castro muhaliflerini desteklemesi Il. Fidel Castro'nun SSCB ile yakınlaşması 


Yukarıdakilerden hangileri Küba Bunalımı'nın ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il G) Yalnız ill 


D) ivelli E)i,ii veli 
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41. 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de AB'ye uyum süreci doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir? 


A) Açıkta gıda satışının yasaklanması 

B) TSE garantisi olmayan ürünlerin satışının engellenmesi 

GC) “Koca evlilik birliğinin reisidir.” kuralının kaldırılarak eşlere eşit hakların tanınması 

D) Kansorejen tarım ilaçlarının kullanımının yasaklanması 

E) Bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin sona erdirilmesi 


42. Osmanlı Devleti tarafından Fransa'ya verilen kapi- 


tülasyonların 1740 yılında sürekli hale getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 


A) Osmanlı Devleti'nin gelir gider dengesinin bozul- 
“masının 

B) Fransa'dan Osmanlı Devleti'ne askeri uzmanlar 

getirilmesinin 
C) Fransa'nın Belgrad antlaşmalarında Osmanlı Devleti'ni desteklemesinin 
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarzı ıslahatlar yapmasının 

E) Osmanlı Devleti'nin denge siyasetine öncelik vermesinin 


e DE MİR ANE A aş a 


43. Türkiye, Kahire Görüşmelerinde Il. Dünya Sava- 


şı'na katılmayı aşağıdaki şartlardan hangisine bağlamıştır? 


A) Dış ticaret açığının kapatılmasına 

B) Savaş sonunda bazı toprakların kendisine verilmesine 

C) Ege adalarının büyük bir bölümünün Türkiye'ye verilmesine 

D) Savaş için gerekli olan silah ve malzemelerin karşılanmasına 

E) Misak-ı Milli sınırları içindeki Musul'un Türkiye'ye verilmesine 


44. Sovyet Rusya Türkistan'daki Türk toplulukları içerisin- 


de Özbekçilik, Kazakçılık, Türkmencilik, Kırgızcılık gibi boy duygularını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 


Sovyet Rusya'nın bu politikası aşağıdakilerden 

hangisine yöneliktir? 

A) Türk boylarının bağımsız devlet haline gelmesini sağlamaya 

B) Türk boyları arasında birlik ve beraberliği bozmak 

C) Türk toplumlarının Orta Asya'dan göç etmesini sağlamaya 

D) Sanayileşmiş bölgelerin işçi ihtiyacını karşılamaya 

E) Halkın yönetimde daha çok temsil edilmesini sağlamaya 
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BİLİMLER SINAVI 


TARİH TESTİ 


1. Butestte 44 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 65 dakikadır. 


2. 


Karamanoğulları Beyliği'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, kendilerini Anadolu Selçuklularının doğal varisi olarak görmelerinde etkili olmuştur? 


A) Oğuzların Afşar boyuna mensup olmaları 


B) Konya'yı ele geçirerek beyliğin yönetim merkezi yapmaları 


C) Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmeleri D) Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmaları 


E) Anadolu Selçuklularından ayrılarak bağımsız olmaları 


I. Kadr'i Kudat Askeri davalara bakan görevli. 
11. Emir-i Dad Adalet Bakanı. Örfi Yar- 


gı sisteminin başı. 
II. Divan-ı İstifa İç ve dış yazışmaların 


yürütüldüğü kurum. 


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li G) Yalnız IN 


D)iveli E)livelli 


Türk tarihinde görülen; 


I. Türk alfabesinin kullanılması, 
Il sulama kanallarının yapılması, 
IN. şehirlerin kurulması 


gelişmelerinden hangileri ilk kez Göktürkler döneminde meydana gelmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 6) Yalnız hil 


D) ivelil E)Liivelli 


Osmanlı Devleti'nde vakanüvislerden önce olayların kaydını “şehnameci” adı verilen görevliler tutmuştur. 


Buna göre “şehnameci”lerin eserlerinin incelenmesiyle; 


I. padişahların tahta geçiş sıralaması, Il yapılan antlaşmalar, 
Ii. savaş teknolojileri 


durumlarından hangileri hakkında bilgi sahibi olunabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız Hi 


D)ivelil E) Lil velili 
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7 e A. 


Osmanlı Devleti, fethedilen bölgelerdeki nüfus potansiyelini ordu ve bürokraside gereksinim duyulan yetişmiş insan kaynağına dönüştürmek istemiştir. 


Osmanlı Devleti bu amaçla için aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır? 


A) İskan politikasını 
B) Tımar sistemini 

G) Kut anlayışını 

D) Örfi hukuku 

E) Devşirme sistemini 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin göçebe yaşamın etkisiyle geliştiği savunulabilir? 


A) Dokumacılık 
B) Madencilik 
G) Fresk 

D) Mimari 

E) Ticaret 


1. Ayanlar 
Ii, Ulema ili. Yeniçeriler 


Osmanlı Devleti'nde Ili. Selim döneminde yapılan yeniliklere yukarıdakilerden hangileri tepki göstermiştir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız ll CO) iveli 


D) ivelli E) il ve li 


25 


» Samanoğulları Devleti'nin Türk komutanlarından ii tarafından Afganistan'da kurulmuştur. 
Abbasi halifelerini korumuşlardır. 

Hindistan'da Kast Sistemi'nin zayıflamasında etkili olmuşlardır. 


Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisine aittir? 
C) Selçuklular 


A) Gazneliler B) Harzemşahlar 


D) Babürlüler E) Timurlular 


Büyük Selçuklularda hükümet işlerini yürütmekle görevli olan ve Büyük Divan olarak da adlandırılan yönetim örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Divan-ı İşraf 
B) Divan-ı İstifa 

C) Divan-ı Tuğra 
D) Divan-ı Saltanat 
E) Divan-ı Arz 


. Vietnam ii. Küba li. Kore 


Yukarıdaki ülkelerden hangileri Doğu ve Batı blokları arasında mücadeleye neden olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll G) Yalnız Ili 


D) ivelii E)i, il ve hil 
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11. 


12. 


13. 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde verilen divan üyesinin karşısındaki alanla ilgili görevi yoktur? 


Divan üyesi Görev alanı 
A) Sadrazam Yönetim 
B) Nişancı Bürokrasi 
C) Defterdar Maliye 
D) Şeyhülislam Askerlik 
E) Kazasker Hukuk 
Ii. Mete Han li. Balamir 
II. Attila 


MM. Kutluk Kağan 


Yukarıdaki Türk hükümdarlarından hangileri devlet kurucusu olarak tarihe geçmişlerdir? 


A) Iveitl B) ivelli O) li velli 


D) il ve V E) Hi ve IV 


Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa egemenliğini sağlaması aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda olmuştur? 


A) Mora'nın fethedilmesi 

B) Otlukbeli Savaşı'nın kazanılması 
C) Mohaç Savaşı'nın kazanılması 
D) Viyana'nın kuşatılması 

E) Eflak ve Boğdan'ın fethedilmesi 


i 


14. Osmanlı Devleti'nde ———— tahta çıktığında askerin 


desteğini sağlamak için ilk kez ———— dağıtmıştır. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Ii. Bayezid o — Cülus Bahşişi 
B) li. Bayezid — Ulufe 

C) 1. Mehmet — Ganimet 

D) 1. Murat — Tımar 

E) 1. Süleyman — Malikane 


15. Gaznelilerde saray dilinin Türkçe, bilim ve resmi 


16. 


dilin Arapça, edebiyat dilinin Türkçe olması aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? 


A) Bilimsel çalışmaların yapılması 

B) Medreselerin açılmasını 

C) Kültürel birliğin sağlanmasını 

D) Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasını E) Hindistan'ın fethedilmesini 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemiyle ilgili değildir? 


A) İskan siyasetinin uygulanması 

B) Rumeli'ye geçilmesi 

C) Devşirme sisteminin uygulanması 

D) Donanmanın kurulması 

E) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması 
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17. 


18. 


17. yüzyılda Osmanlı devlet adamları aşağıdakiler- 20. 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili verilen aşağıdaki den hangisini ıslahat nedeni olarak görmemişlerdir? bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ekonominin bozulmasını A) Doğu Bayezit'ın Osmanlı Devleti'nde kalması B) Azınlık haklarını B) Teselya'nın Yunanistan'a verilmesi GC) Fetihlerin durmasını GC) Bosna-Hersek yönetiminin geçici olarak Avustur-D) Askeri isyanların artmasını ya'ya bırakılması E) Savaşların uzun sürmesini D) Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması E) Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması 
Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişme- 21. Aşağıdaki Türk-İslam hükümdarlarından hangisilerden hangisinde Kapıkulu Ocağı'nın etkisi olma- nin Abbasi halifelerini korumaya yönelik politikalar mıstır? izlediği savunulamaz? 
A) Genç Osman'ın tahttan indirilmesi A) Tuğrul Bey B) Nizam-ı Cedit Ocağı'nın kapatılması B) Şah İsmail G) Abdülaziz'in tahttan indirilmesi GC) Melikşah D) Çınar Vakası'nın yaşanması D) Sultan Baybars E) HI. Selim'in tahttan indirilmesi E) Gazneli Mahmut 
19. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk- 22. Dandanakan Savaşı'nın Tuğrul ve Çağrı beyler talerde yaygın olarak benimsenen Gök Tanrı inancı rafından kazanılması; ile ilgili değildir? 
i I. Selçukların kuruluşunun tamamlanması, A) Gök Tanrı'nın tek yaratıcı olarak görülmesi li. Gaznelilerin yıkılışa geçmesi, B) Ölümden sonra hayatın süreceğine inanılması IH. Türkler arasında siyasi birliğin sağlanması C) Hükümdara yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafın- , dan verildiğine inanılması sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 
D) İyilerin cennete (uçmag) kötülerin cehenneme (tamu) gideceğine inanılması A) Yalnız | B) Yalnız il Gj)iveli Ki boyların ortak malı olarak kabul edilö KU a D)ivelli E)i,li vellli mesi 
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23. Osmanlı Devleti'nin; 


i. azınlıkların devlete bağlılığını artırma, İl. içişlerine karışılmasını engelleme, IN. padişahların bazı yetkilerini kısıtlama 


girişimlerinden hangileri Avrupalı devletlerin engellemeleri sonucunda başarısızlıkla sonuçlanmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) ivelil E) ivellil 


24. Osmanlı Devleti'nde ıslahatlar sonucunda açılan 


25. 


okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Tibhane-i Amire B) Darülftunun 


C) Sahn-ı Seman D) Mekteb-i Harbiye 


E) Mekteb-i Maarif-i Adliye 


Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra bu bloktaki ülkelerin birçoğu ekonomik kalkınmalarını ve güvenliklerini sağlamak amacıyla; 


I. Avrupa Birliği (AB), ll. Kuzey Atlantik Paktı (NATO), 
Ii. Birleşmiş Milletler (BM) 


uluslararası teşkilatlarından hangilerine üye olma- 


i) 


27. 


28. 


29 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 


1. ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi, Ii. halka seçme ve seçilme hakkının tanınması, IN. askerliğin vatan görevi haline getirilmesi 


uygulamalarından hangileri İstanbul'la sınırlı kalmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız lll 


D) ivell E) il ve ill 


Osmanlı Devleti'nde kadıların nahiyelerde vekilliği- ni üstlenen görevli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mültezim B) Naip 


C) Mütesellim D) Sipahi : 


E) Sancak beyi 


I. Mehmet Emin Resulzade li. Ebulfeyz Elçibey 

Ili. Bahtiyar Vahapzade 

IV. Cengiz Aytmatov 


Yukarıdakiler Türk devlet adamları ve yazarlar olarak gruplanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


Devlet adamları Yazarlar ya çalışmışlardır? ep Nm NE 
A) I ve İl lil ve V 
A) Yalnız | B) Yalnız ll G) Yalnız lil B) “Ive il ve V : Cc) ive IV il ve İli 
D)ivetli E) Ili ve İli D) li ve lll Ive V E) lil ve V ivell 
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29. |. Topkapı Sarayı 32. |. Yurtluk 35. Il. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin “denge” politikası 37. l. Zürih Antlaşması li. Yıldız Sarayı II. Sancak uygulamasında; Il. Londra Antlaşması Ili. Dolmabahçe Sarayı IN. Mukataa Ili. Cenevre Deklerasyonu 

I. uluslararası çıkar çatışmalarından yararlanma, 

Yukarıdaki sarayların Osmanlı Devleti'ne hükümet Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde yö- Il. savaş dışında kalarak bağımsızlığını koruma, Yukarıdakilerin hangilerinde Kıbrıs'ta bağımsız bir merkezi olma sıralaması aşağıdakilerin hangisinde netim birimidir? IN. demokratik yönetimi güçlendirme devletin kurulması kararları alınmıştır? 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Yalnız | B) Yalnız 1l GC) iveli amaçlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız İ B) Yalnız |l GC) iveli 

LL LİN 
AYLA İl. B)1., Mi, il. Geli D) ivell Ei,livelli aj KR eli D) Ive E) ilvellil D)IL, AMLI. Ey, İL. 
D) ivelli E) il ve İli 

30. Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak is- 33. 26 Mart 1979'da karşılıklı toprak bütünlüğü ve bağımtemeleri aşağıdakilerden hangisinde verilen olay- sızlığa saygı duymayı esas alarak Washington'da imlara ortam hazırlamıştır? zalanan İsrail-Mısır Barış Antlaşması'nın sonuçları 

arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Haçlı Seferleri — Rönesans Hareketleri p) sil — N il : A) İsrail'in Sina'dan çekilmesi 

DRL ği m : Orta Doğu'da bb aleyhtarlığının artması 

Gr Sanayi tukilabı elo arekeleri C) İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıması 

D) Haçlı Seferleri - Coğrafi Keşifler D) İsrail'in güney sınırının güvenliğini sağlaması 

E) ABD'nin kurulması — Fransız İhtilali E) Arap ülkelerinin Mısır'a yaptıkları ekonomik yardımı 

kesmesi 
36. Sovyet Rusya Türkistan bölgesi için 1924'te Arap alfa- 38. Osmanlı Devleti'nde; besinden Latin alfabesine geçerken, 1928'de Türkiye'nin Latin alfabesini kabul etmesi üzerine Türkistan I. ayanlığın resmiyet kazanması, bölgesi için “Rus Kiril” harfleriyle karışık bir Latin harf Ii. azınlıklara devlet memuru olma hakkının verilmesi, sistemine geçiş yapmıştır. Ili. halka seçme ve seçilme hakkının tanınması Sovyet Rusya'nın bu politikası aşağıdakilerden gelişmelerinin Sened-i İttifak, Islahat Fermanı ve hangisine yöneliktir? Meşrutiyet'le ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğ- g ru olarak gruplandırılmıştır? 
i A) Türkistan Türklerini Rus vatandaşı yapmaya , 

31. Osmanlı Devleti'nde vergi gelirleri padişahların 34. Aşağıdakilerden hangisi, 17 Nisan 1940'da TBMM'de B) Türkiye ile Türkistan'ın kültürel bağlarını koparmaya Sened-i İttifak o IslahatFermanı Oo Meşrutiyet kızları ile ailelerine bırakılan topraklar aşağıdaki- kabul edilen bir yasayla “köye göre öğretmen" mo- C) Basmacı hareketini sona erdirmeye A) l nl Ul lerden hangisidir? deliyle öğretmen yetiştirmek için açılmıştır? D) Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya B) l ili ıl 

E) Türkistan'ın etnik yapısını değiştirmeye C) 1 | nl A) Zeamet A) Anadolu Öğretmen Liseleri D) nl u l B) Ocaklık B) Mekteb-i Mülkiye E) 1 l Il C) Tımar G) Gazi Eğitim Enstitüsü 
D) Paşmaklık D) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi E) İltizam E) Köy Enstitüleri 
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39. 


Yumuşama (detani), uluslararası ilişkilerde bloklar arasında gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği bir dönemdir. Bu dönemde izlenen politikalarla Doğu-Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginlik azaltılmıştır. Yumuşama politikasının ortaya çıkmasında konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçiş önemli etken olmuştur. ABD ve SSCB'nin nükleer silahlanmada denk güçler haline gelmesi, çıkabilecek muhtemel bir savaşta tarafların aynı şekilde zarar görecek olmaları tarafları çatışmadan uzak tutmuştur. Bu sebeple ABD Başkanı J.FKennedy ve SSCB Lideri N.Kruşçev 1961 yılında bir araya gelmiştir. 


Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Kitle imha silahları bloklar arası diyalog sürecinin başlamasında etkili olmuştur. 

B) Karşılıklı olarak nükleer silahların üretilmesine son verilmiştir. 

C) ABD ve SSCB'nin askeri güçleri birbirlerini -yok edecek düzeye ulaşmıştır. 

D) Uluslararası politikaların yönlendirilmesinde savaş seçeneği azalmıştır. 

E) J.F Kennedy ve N.Kruşçev yumuşama döneminin mimarları olarak kabul edilebilir. 


40. Kıbrıslı Rumlar tarafından hazırlanan Akridas Planı 


aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? 


A) Ada'daki Türkleri yok etmeye 

B) Ada'nın ekonomik gelirlerini artırmaya 

G) Türk saldırılarına karşı önlem almaya 

D) Birleşmiş Milletler kuvvetlerini adadan çıkarmaya (E) Kıbrıs'ın bağımsızlığını sağlamaya 


41. 


42. 


TARİH 


198 


43. 


25 


18 Ağustos 1959'da Merkezi Anlaşma Örgütü 
(CENTO) adını alan Bağdat Paktı'nın merkezi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 


G) İslamabat 


A) Ankara B) Tahran 


D) Şam E) Londra 


II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada 1947 - 1960 yılları arasında oluşan döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Küreselleşme B) Yumuşama 


C) Soğuk Savaş D) Kollektifleşme 


E) Restorasyon 


Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın Türkiye'ye etkilerinden biridir? 


A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması B) Tek parti yönetiminin sürdürülmesi 
C) Varlık Vergisi Kanunu'nun çıkarılması D) Ordunun siyasetten ayrılması 

E) Yerli malları haftasının ilan edilmesi 


Birleşmiş Milletler Teşkilatı aşağıdaki konferansların hangisinde kurulmuştur? 


A) San Francisco Konferansı 
B) Kahire Konferansı 

C) Yalta Konferansı 

D) Potsdam Konferansı 

E) Tahran Konferansı 
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